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Örgütlenmek  Zalimlerin 
Zulmünü  Açığa  Çıkarır 


"Bu  hafta  3  kadın koruma  altındayken öldürüldü" 


KADIN  CİNAYETLERİNİ 
DURDURACAĞIZ 
PLATFORMU 


KADINLAR  SİYASETE 
MÜDAHALE  EDİYORLAR 

Türkiye’de  AKP’nin  devam  eden  statükoculuğunun  yanında,  Demokratik  Toplum  Hareketi  de  Kürdistan’da özerkliği  ilan  etti.  Kürt  kadınları  ise  her zaman  olduğu  gibi  siyasete  aktif  katılım sağlamaya  devam  ediyor.  Türkiye’nin siyasal  ilkiminde  ipler  gittikçe  kopuyor. 
Kadınlar  bu  siyasal  atmosterin  neresinde  yer  alacak.  Bugüne  kadar  barışı  dillerinden  düşürmeyen  kadınlar  nasıl  bir yol  izleyecek.  Bunların  yanı  sıra  Türkiye  Kadın  Hareketinin  çıkmazları,  öncülük  düzeyi  nasıl? 

sayfa  3 

YÜREĞİ  BÜYÜK  KÜRT  ANALARI 

Barış  Anneleri  1.  Konferans'ım  Temmuz  ayında  Diyarbakır'da  gerçekleştirdi.  "Bi  germahiya  Serok  Apo,  bi rihe  serhildane,  eme  tekoşina  aştiye bilind  bikin"  şiarıyla  gerçekleşen  konferans,  Şırnak'ta  seçim  akşamı  gerçekleşen  kutlamada  polis  müdahalesi  sonucu  yaşamını  yitiren  Barış  Anneleri İnisiyatifi  aktivisti  Hatice  İdin  ve  Dersim  Çemişgezek  İlçesi  kırsalında  yaşamını  yitiren  HPG'li  Mazlum  Erenci'ye atfedildi. 

sayfa  4 


Merhaba 

Zaman,  hep  hızlı  mı  ilerliyordu,  yoksa  değişen  koşullar' 
zamanı  da  mı  etkiledi.  Ne  çabuk ' yaz  mevsiminin  sonuna  geldik.? 
Özlemle  beklediğiniz  tatilleriniz göz  açıp  kapayana  kadar  aynı  hızla  bitecek.  Aylar,  mevsimler,  yıllar birbirini  kovalıyor.  Bu  hızlı  akış kendisiyle  bir  çok  değişimi  de  i getiriyor.  Ama  bazı  şeyler  var  ki değişmemekte  ısrarlı. 

sayfa  3 


Müzik  Ortak  Duygularda 
Buluşmanın  Adıdır 

Hani  bir  söz  vardır;  renkler  ve  zevkler  tartışılmaz  diye.  Bu  her  alanda  olduğu  gibi müzik  alanında  daböyledir.  Kimisi  caz... 

sayfa  5 


Sıcak 

Yaz  aylarının  yakıcı  sıcaklığı  devam  ediyordu.  Aslında  sıcak  olan  sadece  havamıydı, yoksa  yaşamın  her  anı  mı?  Yattığı  yerde düşünüyordu,  yarın  yine  arkadaşlarıyla... 
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Kayıp  Atlantis  Bulundu  mu? 


Yerbilimciler  Atlantis  adıyla  efsaneleştirilen  adanın  volkanik  etkilerle  su yüzüne  çıkmış  bir  kara  parçası  olduğunu  iddia  etti. 

Jeologlar,  Kuzey  Atlantik  Okyanusu’nda deniz  tabanının  altında,  yer  hareketleri  sırasında  su  yüzüne  yükselip  yeniden  batan  bir ada  keşfetti.  Bilimciler,  uzun  süre  su  yüzeyi¬ nin  üstünde  kalan  bu  kara  parçası  üstünde yerleşim  yerleri  oluşmuş  olabileceğini,  bunun  da  'Atlantis'  efsanesinin  doğmasına  yol açma  ihtimalinin  bulunduğunu  düşünüyor. 

56  milyon  yıl  öncesine  uzanan  coğrafi 
oluşumda  nehir  yatakları  ve  dağlar  bulunduğu  belirtiliyor.  Nature  Geoscience  dergisinde  yayımlanan  araştırma  ekibinin  başındaki isim,  Cambridge  Üniversitesi’nden  Nicky VVhite,  “Deniz  yatağının  yaklaşık  2  kilometre altında  antik  bir  kara  parçası  duruyormuş gibi  görünüyor”  dedi. 

Söz  konusu  kara  parçası,  iskoçya’nın açıklarında  bulunan  Orkney-Shetkand  Adaları’nın  batısında  keşfedildi.  Kapladığı  alan yaklaşık  10  bin  kilometre  kare  olan  esrarengiz  adanın  İskoçya’yı  oluşturan  kara  parçasına  ait  olabileceği,  hatta  Norveç’e  kadar uzandığı  düşünülüyor. 


Bilim  insanlarının  yaptığı  keşif,  okyanus tabanı  ve  derinliklerine  inen  ses  dalgalarını kullanan  sismik  ölçümler  sayesinde  yapıldı. 
Araştırma  ekibindeki  Ross  Hartley,  sismik verilerle  oluşturulan  haritanın,  efsanevi  'Atlantis'  adasını  anımsattığını  belirtti. 

Araştırmacılar,  kara  parçasında  sekiz büyük  nehir  ortaya  çıkarırken,  okyanus  tabanının  altından  taş  örnekleri  topladı.  Örneklerde  çiçek  poleni  ve  kömüre  rastlanması, kara  parçasında  yaşama  olanak  veren  bir coğrafi  yapı  olduğunu  savundu. 

VVhite,  “deniz  tabanının  altında  küçük fosiller  gibi  deniz  yaşamına  ait  örnek  bulduklarını,  bunun  da  keşfedilen  kara  parçasının  bir  zamanlar  su  seviyesinin  üzerinde olduğunu,  sonradan  denize  dibine  çöktüğünü  gösterdiğini”  belirtti. 

VVhite,  bu  durumun  önemli  bir  soruyu akıllara  getirdiğini  söyledi:  “Kara  parçasını suyun  üzerine  çıkaran,  ardından  2.5  milyon yıl  içinde  tekrar  okyanusun  dibine  gömen etki  neydi?”  Araştırmacılar,  2.5  milyon  yılın jeolojik  açıdan  kısa  bir  süre  olduğuna  dikkat çekti. 

Nasıl  su  yüzüne  çıktı? 

VVhite  ve  ekibi,  esrarengiz  kara  parçasının  bir  zamanlar  su  yüzüne  çıkmasını  sağlayan  etkinin,  okyanus  tabanındaki  yanardağ faaliyeti  olduğunu  düşünüyor.  Dünyanın çekirdeğinden  okyanusa  hareket  eden  lav  ve diğer  materyalleri  taşıyan  oldukça  sıcak akım,  bazen  daire  veya  mantar  şeklini  alarak okyanus  tabanında  yükseliyor. 

Araştırmacılar,  bu  tür  bir  akımın  keşfedilen  kara  parçasını  yaklaşık  30  milyon  yıl öncesinde  okyanusun  yüzeyine  taşıdığını düşünüyor. 

Araştırma  Merkezi 


Nadir  Metal  Savaşları 


Su  ve  petrol  yüzünden  birçok  savaş yaşandı.  Bunların  benzeri  tüm yaşamımıza  yayılan  teknolojik  ürünlerin  üretiminde  kullanılan  bazı  metallerin paylaşımı  için  de  yaşanacak  mı? 

Bundan  sonraki  savaşlar,  skandiyum, neodmiyum,  disporsiyum  ya  da  yüksek  teknoloji  ürünleri  için  her  geçen  gün  daha önemli  hale  gelen  diğer  17  nadir  metal  yü  - zünden  mi  çıkacak? 

Şimdiye  kadar  okul  duvarlarındaki  element  tablosuna  sıkışıp  kalan  ve  yıllarca  kimsenin  dikkatini  çekmeyen  nadir  metaller, şimdi  her  yerde.  Örneğin  Ipad  ya  da  tablet bilgisayarlarda  onlar  var.  Markası  ne  olursa olsun  televizyonlarda  kırmızı  rengi  onlar veriyor  ya  da  kulaklıkların  bu  kadar  küçük olabilmesini  onlar  sağlıyor. 

Hibrid  arabalarda,  yeni  nesil  rüzgar  türbinlerinde,  füze  savunma  sistemlerinde, güneş  panellerinde  ve  hatta  F-16  uçakların¬ da  da  onlar  var. 

Dünyadaki  nadir  metallerin  yüzde  97'sini 


Çin  çıkarıyor.  Bu  da,  güvenlik  ve  ekonomik nedenlerle  Amerika'yı  huzursuz  ediyor. 
Nadir  metallerin  fiyatı  bir  yıl  içinde  yüzde 
1000  oranında  arttı.  Bu  da  Amerika'yı  nadir 
metal  madenciliğini  yeniden  düşünmeye itti. 

Amerika'nın  tek  nadir  metal  madeni Mojave  Çölü'nde.  Burada  talebi  karşılamak için  yoğun  bir  çalışma  yürütülüyor.  Dünyada çok  az  yerde  maden  ocağı  açılmasına  değecek  ölçüde  rezerv  var. 

California'daki  madeni  işleten  Molycorp şirketinden  Jim  Sims,  "Bütün  dünya, Amerika,  İngiltere  herkes,  Çin'e  bağımlı.  Çin ihracatını  sınırlamaya  başladığı  için  gelecek yıl  nadir  metal  sıkıntısı  başlayacak"  diyor. 

Bu  maden,  10  yıl  önce  Çin'den  gelen ucuz  nadir  metallerin  piyasayı  işgal  etmesi üzerine,  maliyeti  karşılayamamaya  başlayınca  kapanmıştı. 

Araştırma  Merkezi 


Mars’ta  Bir  Zamanlar 
Okyanus  Varmış 


Ağrı  Kesiciler  Demans 
Hastalarını  Rahatlatıyor 


Mars  Orbiter’ın  gönderdiği  en  son görüntüler,  Mars’ta  antik  okyanuslar  bulunduğunu  güçlendirdi. 
ABD  Ulusal  Havacılık  ve  Uzay  Dairesi’nin kızıl  gezegen  Mars’ı  gözlemleyen  Mars Orbiter  uzay  aracının  çektiği  görüntüler,  bilim  dünyasında  yeni  bir  tartışma  başlattı. 
Geçmişte,  Mars’ın  kutup  bölgelerinde  buz halinde  su  olduğu  tespit  edilmiş,  göl  ve okyanuslar  bulunduğuna  dair  bulgular  elde edilmişti.  Mars  Orbiter’ın  gönderdiği  en  son görüntüler,  Mars’ta  antik  okyanuslar  bulunduğunu  güçlendirdi. 

VVİred  dergisinde  yer  alan  habere  göre Mars’ın  yüzeyindeki  coğrafi  oluşumları  inceleyen  bilim  insanları,  tespit  ettikleri  “gözyaşına  benzeyen  adaların”,  Trinidad’daki  deniz tabanlarında  oluşan  tümseklerle  çok  büyük benzerlik  gösterdiğini  fark  etti. 

Texas  Üniversitesi’nden  jeolog  Lorena Moscardelli,  “Bu  bulgulara  dayanarak,  Ma  - rs’ın  yüzeyindeki  gözyaşına  benzeyen  adaların  derin  bir  okyanusun  içinde  oluştuğunu söyleyebiliriz”  dedi. 


Temmuz  ayında  Geology  dergisinde yayınlanan  analize  göre,  Mars’ın  1980  ve 1990’larda  hala  okyanuslara  sahip  olabileceği  belirtildi.  O  yıllarda  Mars’ı  gözlemleyen Viking  Orbiter  uzay  aracı,  kızıl  gezegenin Chryse  Planitia  bölgesinde  kıyı  şeritleri  ve nehir  kanallarına  benzerlik  gösteren  coğrafi oluşumlar  tespit  etmişti. 

Rüzgar  erozyonu  olabilir 

Mars’ı  2001’de  gözlemlemeye  başlayan Mars  Orbiter  ise  o  tarihten  bu  yana  Chryse Planitia’da  sanılandan  fazla  su  bulunmuş olabileceği  görüşünü  destekleyen  bulgular elde  etti.  Moscardelli,  bugün  gözyaşı  şeklindeki  tümseklerin  kuru  arazide  mi  yoksa  sualtında  mı  oluştuğunu  anlamaya  çalıştıklarını belirtti. 

Bir  diğer  jeolog  Leşli  VVood,  Trinidad açıklarında  suyun  5,500  metre  altında  oluşan  ve  birkaç  kilometre  uzunluğundaki  tümseklerin,  Mars’taki  tümseklerle  olan  benzerliğini  inceledi.  Doğalgaz  ve  petrol  keşfi  için çekilen  bölgenin  3  boyutlu  görüntüleri,  kızıl gezegenle  Dünya  arasındaki  coğrafi  benzerlikleri  de  gözler  önüne  serdi. 

Mars’ın  yüzeyindeki  gözyaşı  adacıkları  5- 
50  kilometre  uzunluğunda  ve  4  ile  400  km 
kare  arasında  bir  alan  kaplıyor.  Bu  özellikleri,  sualtında  değil  ancak  karada  rüzgar  erozyonuna  uğramış  oldukları  ihtimalini  güçlendiriyor. 

Tennessee  Üniversitesi’nden  gök  bilimci Devon  Burr,  “Mars’ın  sahip  olduğu  düşük yerçekiminin,  rüzgar  erozyonuna  uğramış adaları  sualtında  erozyona  uğramış  adacıklar  gibi  gösterebileceğini”  ifade  etti. 

Araştırma  Merkezi 


Araştırmalara  göre  parasetamol  gibi basit  ağrı  kesiciler,  demans  yani bunama  ile  ortaya  çıkan  bazı  yan belirtilere  karşı,  pahalı  ilaçlara  göre  çok  daha  etkili  oluyor. 

Bunama  çoğu  zaman  beraberinde  ajitasyon  ve  agresiflik  gibi,  aşırı  heyecan  ve  gerginlikle  kendini  gösteren  semptomlar  getiriyor. 

Bu  da  hem  hasta,  hem  de  bakımını  ya  - panlar  için  ek  güçlükler  yaratıyor.  Ancak Norveç'te  350'den  fazla  demans  hastasının katılımıyla  yapılan  bir  araştırmaya  göre,  ağrı kesiciler  hastalığın  bu  unsurları  için  daha etkin  bir  tedavi  yolu  sağlıyor. 

Uzmanlar  ajitasyon  ve  agresifliğin  te  - melinde  hastanın  başka  şekilde  ifade  edemediği  bir  acının  yatıyor  olabileceğini  düşünüyor.  Demans  hastalarında  sıkça  aşırı 


heyecan  ve  gerginlikle  kendini  gösteren  ajitasyonun  giderilmesi  için,  genelde  antipsikotik  ilaçlar  kullanılıyor.  Ancak  bu  gevşetici ilaçlar  demans  belirtilerini  kötüleştirebildiği gibi,  inme  veya  ölüme  varabilen  riskli  yan etkileri  var. 

İngiltere'deki  Alzheimer  Cemiyeti  bu nedenle  uzun  süredir  doktorların  alternatif tedavi  yolları  bulmasını  istiyordu.  Araştırmayı  yapan  İngiliz  ve  Norveçli  uzmanlar,  bulgularını  İngiltere  Tıp  Dergisi'nde  (Bri-  tish Medical  Journal)  yayınladı. 

Norveç'teki  bakımevlerinde  yatan  352 
orta  ve  ağır  demans  hastasını  kapsayan  araştırmada,  hastaların  yarısına  her  yemek  sonrası  ağrı  kesici  verildi,  yarısı  ise  bilinen  tedaviye  devam  etti.  Uzmanlara  göre  sekiz  hafta sonunda  ağrı  kesici  verilen  grupta  ajitasyon semptomları  yüzde  17  oranında  azaldı. 

Bu,  antipsikotik  ilaçların  sağladığı  iyileşmeden  daha  yüksek  bir  oran.  Uzmanlar,  eğer  hastanın  ağrıları  uygun  şekilde  kontrol altına  alınırsa,  antipsikotik  ilaçların  gereksiz yere  kullanılmasının  önüne  geçileceğini  söylüyor. 

Araştırma  ekibinin  üyesi  ve  Alzheimer Cemiyeti  araştırma  birimi  yöneticisi  olan Profesör  Clive  Ballard,  bulgularının  büyük  önem  taşıdığına  inanıyor.  Ballard,  "Demans hastalarında  ağrıyı  tespit  etmek  çok  zor olduğundan,  hâlihazırda  ağrı  tedavisi  çok yetersiz"  diyor.  Ballard'a  göre  bulguları,  hastaların  yaşam  kalitesini  artırabilir. 

Burstovv'a  göre  bulgular  aile  hekimleri¬ nin  demans  hastalarına  hemen  antipsikotik ilaçlar  yazmaya  girişmeden  önce,  ajitasyonun  arkasında  yatan  nedeni  bulmaya  eğilmesi  gerektiğini  gösteriyor. 

Araştırma  Merkezi 


Zaman,  hep  hızlı  mı  ilerliyordu,  yoksa  değişen  koşullar zamanı  da  mı  etkiledi.  Ne  çabuk  yaz  mevsiminin  sonuna  geldik.?  Özlemle  beklediğiniz  tatilleriniz  göz  açıp kapayana  kadar  aynı  hızla  bitecek.  Aylar,  mevsimler,  yıllar  birbirini  kovalıyor.  Bu  hızlı  akış  kendisiyle  bir  çok  değişimi  de  getiriyor.  Ama  bazı  şeyler  var  ki  değişmemekte  ısrarlı,  işte  bunlardan biriside  siyasette  uygulanan  yöntemler.  Bin  yıllardır  siyasal sorunlar  savaş,  işgal,  talan  gibi  yöntemlerle  çözülmeye  çalışıldı.  Şiddet  ve  bastırmayla  çözülmeye  çalışılan  sorunlar,  maddi ve  manevi  büyük  kayıplarla  bir  dönem  üstü  örtüldü.  Bir  süreliğine  gündemden  çıkarıldı  sadece.  Ama  aynı  sorunlar  zamanla tekrar  daha  da  büyüyerek,  kendini  daha  çok  örgütleyerek  gündeme  geldi.  Buradaki  püf  nokta,  sorunların  toplumların  ihtiyaçları  ve  talepleri  doğrultusunda  çözülmemesidir.  Aksi  halde büyük  katliamlardan  geçmiş  toplulukların  tekrar  aynı  şeyleri talep  etmesi  akıl  karı  mı? 

İşte  yine  siyasetin  bildik  yöntemlerinin  Kürtler  için  devrede olduğu  bir  döneme  doğru  ilerliyoruz.  Neredeyse  Kürt  sorunu bölge  devletlerinin  uluslararası  araneda  ki  can  simidi  gibi  kullanılmak  isteniyor.  Türk  devletinin  yıllardır  ekonomik,  siyasal  ilişkilerinin  merkezine  oturttuğu  Kürt  sorununu  şimdide  İran  devleti  kullanmak  istiyor.  Nasıl  mı? 

Temmuz  ayı  ortalarında,  İran,  doğu  Kürdistan  askeri  güçlerine  karşı,  güney  Kürdistan  sınırında  operasyon  başlattı.  Ve çatışmalar  halen  sürüyor.  Uluslararası  yaptırımlara  maruz  kalmış  bir  ülkenin  elini  kolunu  sallayarak  başka  bir  ülkenin  topraklarına  saldırması  tek  başına  geliştirebileceği  bir  durum  değil. 
Özellikle  baskı  altında  olan  bir  ülke  için  bu  hiç  kolay  değil.  Bölge ülkelerinin  (Türkiye,  İran,  Irak,  Suriye)  anti-Kürt  ittifakı  uluslararsı  kamuoyunca  biliniyor.  Ancak  iran’nın  hedefi  bir  taşla  bir kaç  kuş  vurmaktır.  Öncelikle  uluslararsı  güçlerin  Suriye’ye Türkiye  üzeri  müdahalesini  engellemek-  sonra  ki  hedefin  kendisi  olacağını  öngördüğünden-  ve  Türkiye’yi  yanına  çekmek. 
İkincisi  anti-Kürt  ittifakıyla  Türkiye  ile  ilişkileri  güçlendirerek ortak  düşman  teziyle  hareket  ederek  Kürtlerin  demokratik özerklik  ilanını  boşa  çıkarmak.  Çünkü  Türkiye’nin  de  temel sorunlarından  biri  bu.  Üçünsü  ise  iran’nın  bölgede  ki  etkisini koruyarak  Türkiye’yi  devre  dışı  bırakmak.  Tüm  bunlar  dikkate alındığında  siyasal  konjüktür  açısından  çelişkili  yanları  olabilir. 
Uluslararası  güçlerinde  hedefleri  var  anlaşılan.  Örneğin  Türkiye üzerinden  İran’ı  dengelemek  gibi.  Böylece  hem  Türkiye,  Kürtler karşılığında  memnun  edilecek,  hemde  İran  belki  hizaya  giterilecek.  Ya  da  çatışmada  yıpranmış  bir  İran’a  müdahale  daha kolay  olacak.  Aksi  halde  yıllardır  amborga  uygulanan  bir  ülkenin,  başka  bir  ülkenin  helede  ABD’nin  denetiminde  olan  bir ülkenin  sınırlarına  saldırmasına  sessiz  kalınmazdı.  Tüm  bunlar böyle  gelişir  mi?  Bunları  zaman  gösterecek. 

Demokrasi  güçleri  de  boş  durmuyor  bu  arada.  Başta  kadınlar  olmak  üzere  toplumun  bütün  kesimleri  de  demokratik  toplumun  inşa  çalışmalarını  zamanın  hızına  yetiştirmeye  çalışıyor. 
Bir  yandan  Kürt  kadınları,  kadın  katliamlarına  karşı  mücadelesini  “Kadın  Kırımına  Hayır”  kampanyası  çerçevesinde  yükseltirken,  diğer  taraftan  toplumsal  cinsiyet  eşitliğini  geliştirme  çalışmaları  yürütüyor.  Yine  Kürt  siyasal  hareketi  ve  demokrasi  güçleri  ise  çatı  partisi  çalışmalarına  hız  verdi. 

Bu  kızılca  kıyamette  bizde  zamanın  hızına  yetişmeye  çalışıyoruz.  Ağustos  sayımızı  hazırlarken  her  sayfada  kendinizi  bulacağınız  konular  üzerinde  özenle  durduk. 

Gündem  sayfalarımızda,  Kürt  kadınlarının  demokratik toplumu  inşa  çalışmalarında  ne  kadar  özveriyle  çalıştıklarını göreceksiniz.  Belkide  onların  yanında  olmadığınız  için  hayıflanacaksınız. 

Avrupa’da  yaşayan  genç  kadınların  kadın  meclisleri  içerisinde  örgütlenme  düzeyini,  karşılaştıkları  sorunları  konu alan  röportajı  gençlik  sayfamıza  sizler  için  taşıdık.  Her  genç kadının  mutlaka  okuması  gereken  bu  yazı,  sizlere  bir  şeyler anlatmak  istiyor. 

Biliyorsunuz  Kürt  kadınlarının  çalışmaları  değişik  sahalarda  yürütülüyor.  Kürt  kadınlarının  en  iddialı  oldukları  toplumsal  sorunların  aşılması  ve  eril  zihniyetin  tabandan  değişimini  sağlamak.  Bunları  önüne  hedef  olarak  koyan  YJA  konferansının  ayrıntılarını,  kararlarını  rojev  sayfasında  bulabilirsiniz.  Ve  belki  “evet  tam  da  bu  gerekli”  diyebileceğiniz  kararlarla  karşılaşabilirsiniz. 

Savaş,  sürgün  ve  katliamlarla  parçalanmış  diasporada yaşayan  en  büyük  halklardan  biride  Kürt  halkı.  Kürt  halkı  gittiği her  yere  kendi  kültürünüde  taşıdı,  işte  Ermenistan’daki  Kürt kadınlarının  kendi  kültürünü  nasıl  yaşattığını,  nasıl  koruduğunu konu  alan  değerlendirmeyi  kültür  sayfasında  okuyabilirsiniz. 

Yine  Avrupa’da  kendi  değerlerini  korumak  için  örgütlenen kadınların  durumunu  konu  alan  yaşam  sayfası  da  sizler  için ilginç  gelecektir.  Çünkü  orada  Avrupa’da  yaşayan  Kürt  kadınları  yani  sizler  varsınız,  ihtiyaçlarınız,  korkularınız  var.  Beğeneceğinizi  umuyoruz. 

Yaz  mevsimi  tadındaki  Ağustos  sayımızı  zevkle  okuyacağınıza  inanıyoruz.  Hayatlarınızın  yaz  mevsiminin  sıcaklığında  kalması  diliğiyle,  esen  kalın. 


Kadınlar  Siyasete  Müdahale  Ediyor 

Kürdistan’da  ismi  konulmamış  bir  devrimsel  gelişme  yaşanırken,  bu  gelişme Türkiye’yi  de  bir  şekilde  etkiliyor  ve  Türkiyede’de  çok  ciddi  bir  dinamiği  açığa çıkarıyor.  Bu  konuda  Kürt  kadın  hareketinin  tartışmasız  bir  durumu  var. 


Türkiye’de  AKP’nin  devam eden  statükoculuğunun  ya  - nında,  Demokratik  Toplum 
Hareketi  de  Kürdistan’da  özerkliği  ilan  etti.  Kürt  kadınları  ise  her  zaman  olduğu  gibi  siyasete aktif  katılım  sağlamaya  devam  ediyor. 
Türkiye’nin  siyasal  ilkiminde  ipler  gittikçe  kopuyor.  Kadınlar  bu  siyasal  atmosterin  neresinde  yer  alacak.  Bugüne  kadar  barışı  dillerinden  düşürmeyen  kadınlar  nasıl  bir  yol  izleyecek.  Bunların yanı  sıra  Türkiye  Kadın  Hareketinin  çıkmazları,  öncülük  düzeyi  nasıl?  Bu  gelişen  sürece  ne  kadar  hazırlıklı.  Tüm  bun ları  ilişkin  sorularımızı,  Emek  ve  Demokrasi  Bloğu  milletvekili  Sayın  Sebahat  Tuncel  yanıtladı. 

Türkiye’de  Kürt  Kadın  Hareketinin Siyasal  gelişmeler  içerisinde  pozisyonu nedir,  nasıl  yer  alıyor? 

Siyasal  gelişmeleri  ifade  ederken  bir bütün  olarak  ele  almak  gerekiyor.  Türkiye’de,  Kürdistan’da  ne  yaşanıyor  gerçekten?  Kürt  halkı,  demokratik  özerlikle  ifadesini  bulan  ve  kendisini  diliyle,  kimliğiy¬ le,  kültürüyle  yani  kollektif  haklarıyla  ifade  etmek  istemektedir.  Kürtler,  kollektif haklarını,  Türkiye’de  yeni  anayasa  yapım sürecinde,  taleplerini  yerine  getirecek bir  anayasal  düzenleme  istiyor.  Bu  sürecin  başlatılması  konusunda  bir  çatışma yaşanıyor  aslında.  Bir  irade  savaşı. 

Bir  yandan;  Türkiye,  Kürtlerin  somutlaşan,  giderek  kitleselleşen  bu  taleplerini  gerçekleştirmek  istememektedir.  Bireysel  haklar  temelinde  ele  almak istemektedir.  Diğer  taraftandan;  Kürtler,  artık  mevcut  durumu  yani  statüsüzlüğü  kabul  etmeyip  bir  statü  durumuna gelme  noktasındadır.  Tabii  Ortadoğu’da yaşanan  gelişmeler  halkların  baharı  diye  ifade  edilen  haksız,  eşitsiz  adaletsiz sistemelere  karşı,  diktatör  uygulamalara  karşı  halkın  ortaya  koyduğu  refleks- de,  aslında  Kürt  halkının  otuz  yıldır  verdiği  mücadelenin  önemli  olduğunu  gösteriyor.  Kürdistan  halkı  otuz  yıldır  örgütlü  bir  mücadele  veriyor  ve  bunu  adım adım  ördü. 

Kadın  hareketi  bunun  neresinde? 

Türkiye’de  özellikle  Kürt  Kadın  Hareketi  işte  Demokratik  Özgür  Kadın  Ha  - reketi  olarak  ifade  ettiğimiz  kadın  yapısı bir  bütün  bu  sistemin  içerisinde.Bir  yandan  Kürtlerin  demokratik  özerlik  talebini,  Kürt  sorunun  çözümünü  beklemeden  şimdiden  inşa  ederken,  bir  yandan da  toplumsal  cinsiyet  eşitliğine  dayalı demokratik  ekolojik  bir  sistemi,  yani 


bunun  altyapısını  şimdiden  oluşturmak için  tabandan  örgütlenme  çalışmaları yapıyor.  Demokratik  Özerklik  yeni  bir yaşam  anlamına  da  geliyor.  Yine  Kürtler açısından  da  yeni  bir  yönetim  tarzıdır. 
Demokratik  Özerklik  inşa  sürecini  böyle bir  motivasyonla  hani  süreç  içerisinde bir  çatışma,  kavganın  içerisinde  değil  - bu  da  var-  ama  aynı  zamanda  toplumsal olarak  bir  değişim  dönüşümün  öncülüğünü  yapma  noktasıda  var.  Kadın  Özgürlük  Mücadelesi  çok  önemli.  Toplumsal  değişim  dönüşümü  asıl  sağlayacak olan  temel  dinamik  bu.  Yani  bu  mücadele  sadece  kadınları  değiştirmiyor  toplumu  da  değiştiriyor  ve  biz  bunu  pratik sahada  da  görüyoruz. 

Kadın  hareketi  neleri  ve  nasıl  etkiliyor? 

Mesela  Türkiye  Kadın  Hareketinden, Kürdistan’a  gelenler  çok  etkileniyorlar. 
Kürt  halkının  bu  örgütlü  duruşundan. 
Mahalle  meclisleri,  kent  meclisleri,  kadınların  kendi  sorunlarına  duyarlı,  sorunlarını  çözmek  istiyor  olmaları,  yine işte  Mezepotamya  Sosyal  Formu  içerisindeki  örgütlenme,  ekolojik  sorunlara da  Kürtlerin  duyarlı  olmaları  bir  çok  kesimi  etkiliyor.  Bir  yandan  savaşa  karşı barış  politikalarını  geliştirirmek,  devlet¬ le  işte  bu  barışın  nasıl  sağlanacağı  konusunda  kavga  yürütmek,  onun  için  çalışmak;  diğer  yanda  da  bunun  inşasını  devletten  beklemeden  kendi  sürdürüyor. 
Bunun  zorlukları  var.  Sonuçta  sistem çok  ciddi  anlamda  saldırıyor. 

Demokratik  Özgür  Kadın  Hareketine her  gün  operasyonlar  yapılıyor  ve  onlarca  arkadaşımız  gözaltında  tutuluyor. 
Her  gün,  aslında  arkadaşlarımız  çalışma yürütürken  bir  şekilde  yarın  ne  olacağını  bilmeden,  ama  ona  rağmen  büyük  bir özveriyle,  güçle  çalışıyor.  Kadınlar  olarak,  hem  kadın  örgütlülüğünü  güçlendirme,  hem  de  ataerkil  zihniyete  karşı güçlü  bir  mücadele  yürütüyoruz,  işte bunun  için  kampanyalar  yaptık  biliyorsunuz.  Bu  kampanyalar,  Demokratik  Özgür  Kadın  Hareketinin  sadece  kadının yaşadığı  sorunlara  müdahalesi  değil,  aynı  zamanda  ideolojik  olarak  erkek  egemen  sisteme,  siyasete  bir  müdahaleydi. 
Mesela  bu  kampanyaları  sürdürdüğümüzde  çok  ciddi  toplumsal  sorunların olduğunu  fark  ettik.  O  kadar  çok  ki,  kadına  yönelik  şiddetin  çok  ciddi  boyutları  var.  İşte  bu  YİBO’larda  yaşanan,  başka  alanlarda  yaşanan  kadın  cinayetleri, kadına  yönelik  şiddet.  Çoğu  zaman  çözümsüz  kaldığımız  anlar  da  oldu.  Çünkü bu  kadar  geniş  bir  soruna  çözüm  bulmak  için  daha  güçlü  örgütlenmeye,  eko¬ 


nomik  olanaklara  sahip  olmaya  ve  alt  yapının  güçlü  olmasına  ihtiyaç  var.  Bu  konuda  çalışma  yürütürken,  genel  siyasal gelişmeler  çoğu  zaman  engel  olabiliyor. 

Seçim  sürecinde  doğal  olarak  çalışmalarımızı  durdurup  seçim  sürecine  kilitlendik.Seçim  sürecinde  önemli  bir  şey açığa  çıkardık.  Tüm  bunlara  baktığımız¬ da  bir  şekilde  hem  Kürdistan’da  ismi konulmamış  bir  devrimsel  gelişme  yaşanırken,  diğer  yandan  bu  gelişme  Türkiye’yi  de  bir  şekilde  etkiliyor  ve  Türkiyede’de  çok  ciddi  bir  dinamiği  açığa  çıkarıyor.  Bu  gün  parlementoda  daha  çok kadın  milletvekili  var.  Bu  gerçekten  Kürt kadınları  sayesindedir.  Ki  bu  ifadede  ediliyor.  O  açıdan  bütün  baskılara  rağmen Kürt  Kadın  Hareketi  hem  siyasal  gelişmelere  yön  verme,  bütün  alanda  ana  akım  politikaları  içerisinde  yer  alıp  onlara dair  sözünü  söyleme  eylemini  etkinliğini geliştirme,  hemde  kadınlara  dair  özgün kadın  politikaları  geliştirme  konusunda bir  mücadele  yürütüyor. 

Tabii  yetersizliklerimize  rağmen,  örgütsel  olarak  henüz  istediğimiz  düzeyi yakalayamama,  bunca  yaratılan  mirası daha  güçlü,  daha  örgütlü  bir  şeye  dönüştürme  konusunda  sorunlarımız  olsada ancak  tartışmasız  bir  durumu  var  Kürt Kadın  Hareketinin. 

Kürt  kadınları  sürece  nasıl  bir  perspektifle  katılacak,  planlamaları  nelerdir? 

Biz  BDP  kadın  meclisi  olarak  toplantımızı  yaptık.  Orada  da  özellikle  bu  barış sürecine  ilişkin  Türkiye’de  yaşanan  siyasi  krizin  aşılması,  Kürt  sorununun  demokratik  ve  barışçıl  çözümü  konusunda  bir eylem  hattı  belirleme,  özgün  eylem  etkinlikleri  yapma  konusunda  bir  tartışma yürütüldü.  Onun  dışında  her  alan  kendi planlamasını  çıkarıyor.  Sosyal  alandaki kadın  arkadaşlarımız  kadına  yönelik  şiddet  konusunda  yeni  başlatılan  “Kadın  Kırımına  Hayır”  kampanyası  konusunda  alt yapı  çalışmaları  yürütüyor.  Sonuçta  kadına  yönelik  şiddet  bizim  temel  gündemlerimizden  birisi. 

Kadın  perspektifini  geliştirme,  kadına  dair  politikları  güçlendirme,  parlementoda,  yerel  yönetimlerde  kadınlar lehine  güçlü  etkinlikler  yapmak  gibi  bir planlamamızda  var.  Örneğin  kadın  bakanlığının  kurulması  konusunda  önümüzdeki  dönem  çalışmaları  güçlendirme  gibi.  Biliyorsunuz  “Kadın  ve  Aileden Sorumlu  Devlet  Bakanlığı”  değiştirildi. 
Sadece  aile  ve  sosyal  politikalar  bakanlığına  dönüştürüldü.  Bu  çok  tehlikeli  bir şey  aslında.  Kadını  aile  içerisine  kapatan,  birey  olmaktan  çıkartan  ve  baskılayan  bir  nokta.  Tabii  buna  karşı  en  güçlü söz  söylemesi  gereken  yine  Kürt  Kadın Hareketi.  Bunlar  için  çalışmalar  olacak. 

Yine  işte  istihdam  politikalarından tutalım,  eğitim  politikalarına  kadar.  Aslında  şiddet  politikasının  siyasal  alanda, ana  akım  politikalara  daha  güçlü  müdahale  etme,  kadının  örgütlü  mücadelesini güçlendirme  konusunda  bir  dizi  tartışma  yürütülüyor.  Genel  politikalar  içerisinde  kadınların  yer  alması  da  zorunlu. 
Dolayısıyla  bazen  erteleme  durumu  yaşanabiliniyor.  Ama  biz  ikisinide  eş  güdümlü  olarak  yapabiliriz.  Bir  yandan  örgütsel  durumumuzu  güçlendirirken,  eylem  etkinliklerimizi  güçlü  planlayıp  bunu  yaşama  geçirebiliriz.  Diğer  yandan genel  siyasete  müdahele  etmek  gibi  bir şeyle  karşı  karşıyayız.  İşte  kongre  olacak, çatı  partisi  tartışmaları  olacak.  Kadın konferansı  tartışmaları  başlayacak.  Bu yaz  süreci  bizim  için  kongre,  konfrans  ve örgütlenme  süreci  olarak  geçecek. 
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Güzel  İnsan  Babama 

Yıl  1993,  günlerden  13  Ekim.  Ölümlerden  ölümün  beğenildiği  bir  dönemdi.  Televizyonlar,  gazeteler  her  gün faili  meçhul  cinayetlerin  haberlerini  veriyordu,  insanlar gazetelere,  televizyonlara  bakamaz  hale  gelmişti  neredeyse. 
Hele  hele  zindandakiler,  her  gün  bir  yakınının  öldürüldüğünü ve  tüm  bu  olup  bitenler  karşısında  eli  kolu  bağlı  durup,  birşey yapamamanın  çaresizliği  içindeydiler.  Dışarıyla  tek  bağları durumundaki  gazetelere  bakmaya  ve  televizyonu  açmaya  korkar  hale  gelmişlerdi. 

Nitekim  ben  de  bir  gün  sabahın  erken  saatlerinde  kanlar içindeki  babamın  görüntüsü  izledim.  Korktuğum  şey,  benim de  başıma  gelmişti.  Duymak  ve  tutsak  olarak  soğuk  gri  ekrandan  görüntü  izlemek  arasındaki  derin  acıyı  yaşadım.  Önce şok  olmanın  etkisiyle  inanamadım.  Yanlış  anlamış  olmayı, yanlış  görmeyi  istedim.  Her  gün  ihtimal  olarak  baktığım  ve hep  öyle  kalmasını  istediğim  beni  de  bulmuştu.  Hazır  değildim  böylesi  bir  gerçeğe.  Hiçbir  arkadaş,  dost  hazır  değildi, hazır  olamazdı  da... 

Sabah  evden  çıkıp  da  akşam  eve  gelemeyenler...  Sayısızca insanımızı  kaybettik.  Kimimiz  babamızı,  kimimiz  kardeşimizi, amcamızı,  dayımızı,  ablamızı,  eşimizi,  sevdiklerimizi... 
Yaşamın  bir  anı  olduğu,  ölümün  yaşamı  teslim  aldığı  yılları yaşıyorduk.  Sevdiklerimizin  eve  dönüşleri  mucize  olmuştu artık.  Sayısız  ve  hiçbir  zaman  belli  olmayacak  kadar  çok  insanımız  gitti,  gelmedi,  gelemedi... 

Tam  17  yıl  oldu.  Bu  yıllara  neler  sığdırmadık  ki?  Ama  bazı gidişler  vardı  ki,  ne  unutulur,  ne  de  kabul  edilir.  Hele  bu  canından  bir  parçaysa.  Ne  yapsan  yerini  dolduramadığın  bir  boşluk.  Yıllarca  bu  boşlukla  yaşarsın  hep,  bir  yanın  eksik  kalarak. 
Susuz  yaşanır  ama  babasız  zor  yaşanır.  Yerine  başka  şeyler koyarsın  ama  dolmaz.  Ve  ben  yıllardır  senin  gidişini,  bizden alınışını  kabul  etmeden  yaşıyorum.  Her  ne  kadar  benim  gidebileceğim  bir  mekanım  olsa  da  alışamadım.  Çiçeklerini  sulasam  da,  toprağını  avuçlasam  da  inanamadım  senin  olduğuna ve  hep  bekledim,  bekliyorum,  bir  gün  çıkıp  "şaka  yaptım,  geri geldim"  deyişini  umut  ederek.  Zaten  ölüm  hep  bana  bir  şaka gibi  geliyor... 

Oysa  gözlerimle  gördüm.  Demek  gözler  de  bazen  yalan söyleyebilir.  Yıllardır  dönüşünü  bekledim,  beklemeye  de devam  edeceğim.  Görmekle,  inanmak  aynı  şey  değil.  Boşuna dememişler,  ölüm  en  çok  yaşayanlara  ve  geri  de  kalanlara  zor gelir.  Nereye  baksam,  senden  geri  kalanlarla  karşılaşıyorum. 
Çarşıya  gidiyorum,  çocukluğumun  geçtiği  dükkanı  görüyorum.  Sabah  akşam  geçtiğin  yolları  görüyorum;  arkadaşlarını, dostlarını  görüyorum.  Onlar  da  inanmıyorlar  senin  gidişine. 
Yaşıyorsun  gibi  anlatıyorlar.  Eve  gittiğimde  karşımda  resmin. 
Peki  nasıl  unutacağım?  Ve  katillerin  hala  dışarıda.  Bir  de  devlet  adına  faili  meçhulleri  işledik  diyorlar.  Oysa  devlet  insanları  yaşatmak  için  vardır,  insandan  daha  kutsal  ne  olabilir? 

Ve  hala  bir  mezarı  olmayanlar  varken  nasıl  unuturum  bunları?  Kaç  insanın  umudu,  canı  öldürüldü?  Bilen  var  mı?  Kaç hayat  paramparça  edildi.  Kaç  insan  babasız,  annesiz,  eşsiz bırakıldı?  Bunların  hepsi  sorulmadan,  nasıl  unutulur?  Bu acıyı  hafifletecek  neler  yapıldı?  Ve  bunların  adını  faili  meçhul bıraktılar.  Oysa  failler  her  gün  televizyonlarda,  gazetelerde yaptıklarının  haklılığını  anlatıp  duruyorlar.  Oysa  en  korkuncu ölümleri,  öldürenleri  haklı  çıkarmaktır.  Ya  parçalanmış  yaşamlara,  yok  edilen  umutlar  ve  yaralanan  yüreklere  ne  denilir? 
"Yaşa  ve  yaşat"  varken  ölümler  niye  olsun? 

Güzel  insan,  seni  yazmak  ve  anlatmak  için  güçlü  bir  yüreğe sahip  olmak  gerekir.  Ama  asıl  yazamamamın  nedeni  gidişine alışamamaktır.  Sana  sık  sık  yazmak,  unuturum  korkusundandır.  Yazarsam  yüreğimdeki  acı  hafifler  diye.  Ama  ben  hep seninle  yaşamak  isterim.  Tıpkı  senin  de  benimle  yaşadığın gibi.  Ve  rüyalarımda  bile  böyle  görüyorum.  Hep  akşam  üzeri eve  gelişini  görüyorum.  Eskiden  olduğu  gibi  her  hafta  görüşüme  gelişini  görüyorum,  ilgin  böyle  devam  etsin  güzel insan... 

Nusaybin'de  13  Ekim  1993  günü  faili  meçhul  saldırıda öldürülen  babam  Haşan  Dündar  ve  onunla  birlikte  katledilen akrabam  Haşan  Yağızay'ın  şahsında  tüm  faili  meçhule  kurban gidenlerin  anısı  önünde  saygıyla  eğiliyorum. 


Midyat  M  Tipi  Cezaevi 


Yüreği  Büyük  Kürt  Anaları 

"Dünyanın  hiçbir  yerinde  ki  anneler,  Kürt  anneler  kadar  acı  çekmemiştir. 
Ama  Kürt  annelerinin  ağzından  intikam  kelimesini  kimse  duymamıştır.  Buda  Kürt  annelerinin  yüreğinin  ne  kadar  büyük  olduğunun  göstergesidir." 


Barış  Anneleri  1.  Konferans! 
Temmuz  ayında  Diyarbakır’da yapıldı.  "Bi  germahiya  Serak 
Apo,  bi  rihe  serhildane,  eme tekoşina  aştiye  bilind  bikin" şiarıyla  gerçekleşen  konferans,  Şırnak’ta seçim  akşamı  gerçekleşen  kutlamada  polis müdahalesi  sonucu  yaşamını  yitiren  Barış Anneleri  İnisiyatifi  aktivisti  Hatice  İdin  ve geçtiğimiz  gün  Dersim  Çemişgezek  ilçesi kırsalında  yaşamını  yitiren  HPG'li  Mazlum Erenci'ye  atfedildi. 

Konferans  salonunda  üzerinde  Zeynep Kınacı,  Gülnaz  Karataş  ve  Viyan  Soran'ın  resimlerinin  bulunduğu  pankart  asıldı. 

Barış  mücadelemizi  sürdüreceğiz 

Çatışmada,  faili  meçhullerde  ve  toplumsal  gösterilerde  polis  kurşunuyla  çocuklarını yitirenlerin  oluşturduğu  Barış  Anneleri Inisiyatifi'nin  BDP  Diyarbakır  İl  binası  Vedat Aydın  Konferans  Salonu'nda  gerçekleştirdiği  Barış  Anneleri  1.  Konferans’ına;  Diyarbakır,  İstanbul,  Mersin,  Adana,  Adıyaman, Ağrı,  Van,  Hakkari,  Şırnak,  Siirt,  Batman, Dersim,  Mardin  ve  Urfa'dan  130  delege  katıldı.  Konferansa,  Diyarbakır  milletvekilleri Leyla  Zana  ve  Nursel  Aydoğan  ile  geçtiğimiz gün  çatışmada  yaşamını  yitiren  HPG  gerillası  Mazlum  Erenci'nin  annesi  Remziye  Erenci,  YSK'nin  veto  kararını  protesto  eden gösteride  polis  kurşunuyla  yaşamını  yitiren Halil  İbrahim  Oruç'un  annesi  Sevim  Oruç, PKK'nin  öncü  kadrolarından  Hayri  Dürmüşün  kardeşi  Zekiye  Ayık  katıldı. 

Barış  Anneleri  Konferansı  açılış  konuşmasını  yapan  Diyarbakır  Barış  Anneleri İnisiyatifi  aktivisti  Sultan  Koyun,  artık  gençleri  değil  silahları  toprağa  gömme  zamanı olduğunu  belirtti.  Koyun,  bugün  için  hem üzgün  hem  de  birinci  konferanslarını  gerçekleştirdikleri  için  sevinçli  olduklarını  belirterek,  "Her  anne  ülkede  30  yıldır  süren  bu savaşta  yüreğinden  bir  parça  vermiştir. 
Devletten  de  bir  darbe  yemiştir.  Konferans için  asker  annelerine  çağrı  yaptık.  Ama  ne yazık  ki  gelmediler"  dedi. 

Yaptıkları  tüm  barış  çağrısına  devletin operasyon  ve  ölümlerle  cevap  verdiğinin altını  çizen  Koyun,  "Onlar  ne  yaparlarsa  yapsınlar.  Barışa  olan  inancımızı  kıramazlar. 
Bütün  Kürt  halkına  barış  sağlayana  kadar mücadelemiz  devam  edecektir.  Asker  anneleri  çıkıp  'Vatan  sağ  olsun'  diyor.  Benim çocuğum  gittikten  sonra  ben  vatanı  ne yapayım.  Bu  ülkede  en  çok  barışa  ihtiyaç duyuyoruz.  Bizler  isterdik  ki  AKP'nin  kadın vekilleri  de  bugün  aramızda  olsunlar.  Ne olursa  olsun  bütün  zorluklara  rağmen  barış mücadelesini  sürdüreceğiz”  Devletin  Kürt halk  önderi  Abdullah  Öcalan  ile  yaptığı  görüşmelere  de  değinen  Koyun,  "Gizli  de  olsa biz  bu  görüşmelerin  devam  ettiğini  biliyoruz.  Bugüne  kadar  ne  olmuşsa  olmuş,  bizler bundan  sonra  birbirimize  güller  verip  birbirimizin  acısını  anlamaya  çalışalım.  Onlar 


intikam  diyor.  Biz  intikam  demiyoruz.  Aksine  barış  diyoruz.  Ben  aydın  ya  da  yazar değilim.  Yalnız  annelerin  acısını  çok  iyi  biliyorum.  Artık  gençleri  değil  silahları  toprağa gömelim.  El  ele  verip  bu  topraklarda  barışı inşa  edelim"  şeklinde  konuştu.  Barış  için herkesin  üzerine  düşen  sorumluluğu  yerine getirmesini  isteyen  Koyun,  annelerin  acısı¬ nın  barış  ile  dindirileceğim  kaydetti. 


Kürt  evlatlarının  emeği  yeni 

yaşam  oluşturdu 

Barış  Anneleri  Konferans’ında  konuşan Diyarbakır  Milletvekilli  Leyla  Zana,  annelerden  dağdaki  ve  zindandaki  çocukları  ile Öcalan'ı  Kürt  halkıyla  buluşturana  kadar mücadelelerinden  vazgeçmemelerini  iste¬ di.  Zana,  bugüne  kadar  birçok  kesim  tarafından  birçok  konferans  gerçekleştiğini, ancak  birçok  zorluğa  rağmen  barış  mücadelesinden  hiçbir  zaman  vazgeçmeyen  annelerin  ilk  kez  böyle  bir  konferans  gerçekleştirdiğini  bunun  da  kendisi  için  ayrı  bir  öneme sahip  olduğunu  belirtti.  Zana,  toplumda ölüm  kültürünün  yaşam  kültüründen  daha fazla  konuşulduğunu  belirterek,  bu  konferansı  önemli  ve  anlamlı  bulduğunu  kaydetti. 
Leyla  Zana,  "Dünyadaki  hiçbir  ülkede  anneler,  Kürdistan'daki  anneler  kadar  acı  çekmemiştir.  Ama  hiç  kimse  bu  güne  kadar Kürt  annelerinin  ağzından  intikam  kelimesini  duymamıştır.  Buda  Kürt  annelerinin  yüreğinin  ne  kadar  büyük  olduğunun  göstergesidir"  şeklinde  konuştu.  Kürt  halk  önderi  Abdullah  Öcalan  ile  yapılan  görüşmelere  dikkat  çeken  Zana,  "Anneler  yüksek  bir  sesle çağrı  yapıyor.  Eğer  sesimizi  duymak  istiyorsanız  Sayın  Öcalan  muhataptır,  irademiz oradadır.  Sayın  Öcalan'ın  mücadeledeki  ara vermeden  devam  eden  ısrarını  buradan  kutluyorum"  dedi.  Ülkede  30  yıldır  süren  savaşta  sadece  çocuklarının  değil  herkesin 


yaşamının  çalındığını  belirten  Zana,  "30  yıl önce  Kürtlerin  yaşamı  yaşam  değildi.  Ama bu  birkaç  yıl  içerisinde  Kürt  evlatlarının  kahramanlığı  ve  emeğiyle  bize  yeni  bir  yaşam oluşturuldu.  Bugün  burada  konferans  yaptığımız  salon  bile  onların  emeğiyle  yapılmıştır.  Annelere  çağrımdır.  Dağdaki  ve  zindandaki  çocuklarınızı  ve  Sayın  Öcalan'ı  Kürt  halkıyla  buluşturana  kadar  mücadelenizi  bırakmamanızı  istiyorum"  şeklinde  konuşmasını sürdürdü. 

Konuşmaların  ardından  Barış  Anneleri İnisiyatifi'nin  yıllardır  alanlarda  sürdürdüğü mücadelesini  anlatan  sinevizyon  gösterimi yapıldı. 

Örgütlenmek,  zalimlerin  vahşetini 

açığa  çıkarmak  için  zorunludur 

Barış  Anneleri  Konferansı  sonrası  konfersans  sonuç  bildirgesi  açıklandı.  Barış Anneleri,  DTK'ye  Demokratik  Özerkliği  ilan etme  çağrısı  yaparken,  kurulacak  olan  Barış Konseyi'nde  de  yer  almak  istediklerini duyurdu. 

Ülkede  30  yılı  aşkındır  süren  savaşta yakınlarını  kaybetmenin  verdiği  acı  ve  öfkeyi  güçlü  bir  örgütlülüğe  dönüştürdükleri  belirtilen  sonuç  bildirgesinde  şunlara  vurgu yapıldı:  "Biz  Kürt  anneleri,  kimliğimize,  dilimize,  siyasi  irademize  yönelik  her  türlü  baskı,  şiddet,  asimilasyon  uygulamalarına  karşı mücadele  ettik.  Biz,  özgür  yaşamın  ne  olduğunu,  Önder  Apo  ve  PKK  sayesinde  açığa  çıkardık.  Onurlu  bir  yaşamı  ve  onurlu  bir  barışı  tesis  etmek  için  yıllarca  mücadele  ettik, etmeye  devam  edeceğiz"  dedi. 

Yıllardır  ödenen  bedeller  sonucunda  yaratılan  değerlere  değer  katmak  için  daha fazla  örgütlenme  gereği  duyduklarını  kaydettikleri  sonuç  bildirgesinde  şunlara  yer verildi:  "Kürdistan'ın  her  bir  parçasında Barış  Anneleri’nin  örgütlü  olması  mücadelemizi  daha  da  büyütecek  ve  özgür  özerk Kürdistan'ın  kurulmasına  katkı  sunacaktır. 
Yarattığımız  değerlerin  başta  Ortadoğu olmak  üzere  tüm  dünyaya  örnek  olabilmesi için  daha  fazla  örgütlenmek,  daha  fazla eylem,  etkinlik  yapmak,  zalimlerin  vahşetini açığa  çıkarmak  için  zorunludur." 

Konferansta  alınan  kararlar 

*  DTK'yi  bir  an  önce  Özerkliği  ilan  etmeye  çağırıyoruz. 

*  Onurlu  bir  barışın  sağlanması  için  Barış Konseyi'nin  oluşturulmasını  ve  içerisinde barış  Anneleri  olarak  yer  almayı  talep  ediyoruz. 

‘Hakikatleri  Araştırma  Komisyonunun oluşturulmasını  ve  Kürdistan'da  yaşanan kirli  savaşın  sonuçlarının  gün  yüzüne  çıkarılmasını  istiyoruz. 

*  Cezaevindeki  hasta  tutsakların  biran önce  diğer  siyasi  tutsakların  ise  zaman  kaybetmeksizin  özgürlüğe  kavuşmasını  bekliyoruz. 

‘  Kürt  Halk  Önderi  Sayın  Abdullah  Öcalan'ın  muhataplığının  kabulünü  ve  protokolün  hayata  geçmesini  istiyoruz. 

*  Yılda  bir  Barış  Anneleri  Konferansımın gerçekleştirilmesi, 

‘Kürt  Ulusal  Konferansımın  biran  önce gerçekleşmesi  ve  Barış  Anneleri  olarak  içerisinde  yer  alınması, 

*  Barış  Anneleri  Konferansı,  yönetim modeli  9  il  üzerinden  Yürütme  oluşturulmasına,  konferansımız  Demokratik  Özerkliğin biran  önce  hayata  geçirilmesi  için  büyük heyecan  yaşamış,  Kürt  annelerinin  ve  tüm ezilen  halkların  özgürlüğü  için  birlikte  mücadeleyi  esas  almıştır. 


Haber  Merkezi 


Bilgeliğin  simgesi  “Cadı  Kadınlar” 


Tıp  eğitimi  almasına  izin  verilmediğinden,  kendi  bilgeliklerini  toplumla  paylaşan  ve toplumu  tedavi  eden  her  kadın  şeytanla  işbirliği  yapan  cadıydı. 


Kimdir  bu  cadı  kadınlar.  Cadı  kadınlar  doğal  toplumun ilk  bilginleridir.  Tarih  kitapları  bu  gerçeği  tersyüz  ederek  yazsa  da,  günümüzün 
“cadı”  kadınları  tarihi  okuyarak  bu  gerçeği  satır  aralarında  öğrenebilir. 

Ortaçağın  bilge  kadınları  olarak  kabul  edilen  cadılar,  çoktanrılı  dinlerden tektanrılığa  geçişin  yapıldığı  dönemin kiliseleri  tarafından  "ateist  ve  "Şeytanın uşağı"  ve  bütün  olumsuzlukların  sorumlusu  olarak  gösterilerek  tarihe  “Cadı  avı” katliamı  olarak  geçti.  Kendisinden  daha bilge,  zeki  ve  yönetmek  isteyen  kadınları kabul  etmeyen  erkek,  uğruna  katliamlar yaptığı  sistemi,  ortaçağın  karanlığında bilgelik  mücadelesi  veren  kadınları  “şeytanla  işbirliği  yapıyor  bunlar”  diyerek  engizisyon  mahkemelerinde  yargılayarak öldürdü.  Tekliğin  savunucularının  çoğaldığı  sistemi  inşa  ederken  dönemin  gericiliği  ile  beraber  cadıların  anti  propagandasını  yaparak  öldürme  operasyonu yaptı.  Bu  daha  çok  tek  tanrılı  dinlere  geçiş  sürecinde  kilise  eli  ile  yapılırken,  Kitab-ı  Mukkades’nin,  cadılık  için  şu  belirlemeleri  dikkat  çekicidir:  "Büyü  yapan, inançsız,  şehvet  düşkünü  ve  dul  kadınlardır.  Dini  yozlaştırıyorlar”  burada  tektanrılı  dinler  dönemin  “Cadı  avına”  alet edildi  aslında.  Hikayenin  özü  ise  şudur. 
Öncelikle  “cadıların”  hep  kadın  olması tesadüf  değildir.  Kadınların  tarihin  ilk dönemlerinden  itibaren  doğayla  ve  bitkilerle  olan  ilişkileri,  bitkilerdeki  iyileştirici gücü  keşfetmelerini  sağladı.  Bilge  kadınlar  (Cadı  kadınlar)  1300'lerden  itibaren doğayı  gözleyerek  bitkilerden  ilaçlar  elde  eden  şifacı  kadınlar,  yaraların  iyileştirilmesi,  ağrıların  giderilmesi,  kanamaların  durdurulması,  cilt  hastalıklarının sağaltımı,  gebelik,  doğum  ve  kadın  bedeniyle  ilgili  bilgileri  biriktirdiler.  Ortaçağın  sonuna  doğru  gericiliğin  kurbanı  olarak  günah  keçisi  ilan  edildiler. 

Bilgelik  avı  ‘Cadı  avları’ 


Tıp  eğitimi  almasına  izin  verilmediğinden  kendi  bilgeliklerini  toplumla  paylaşan  ve  toplumu  tedavi  eden  her  kadın şeytanla  işbirliği  yapan  cadı’ydı.  Bu  ideolojik  anti  propagandanın  etkisiyle  cadı avı  14  -  17.yy  arası  300  yıllık  bir  dönemi yani  Rönesansı  da  içerecek  şekilde  başladı.  Sadece  Almanya'da  100.000  "cadı" yakılmıştır.  Bütün  Avrupa'da  ise  ikiyüz bin'den  fazla  kadının  öldürüldüğü  belgelenmiştir.  Cadı  olarak  damgalanan  kadınlar  çoğunlukla  toplumun  kadına  giydirmek  istediği  elbiseyi  reddettiği  için toplumdan  dışlanmak  istenen,  sivri  dilli, bağımsız  kadınlar  olarak  tarihe  geçti. 
Cadıların  çoğunlukla  ebe  ve  şifacılar  olduğu  düşünülürse  cadı  avlarının  önemli bir  boyutunun  kiliseye  bağlı  üniversite eğitimi  almış  erkeklerden  oluştuğunu görmek  mümkün.  Bu  doğumu  bilen  ve bitkisel  ilaçlar  konusunda  birikimi  olan kadınların  kötü  kadınlar  olarak  damgalanıp  katledilmelerine  neden  oldu. 

430'lu  yıllarda  büyü  bahane  edilerek, suç  sayıldı  ve  cadı  avcılığının  temelleri de  atılmış  oldu.  Teolog  B.von  VVorms (965-1025)  cadıların  şeytanla  işbirliğine girdiğini  ve  Hıristiyanlığa  karşı  savaşan kafirler  olduğunu  açıkladı.  Özel  olarak kadınları  ifade  etmemesine  rağmen, kadınların  maruz  kaldıkları  bir  suçlamaydı.  Yasal  olarak  ilk  cadı  yargılanması 
1204  yıllında  gerçekleşti.  1080  yılında 
Papa  Gregor  VII  yaşanan  büyük  bir  doğa felaketinin  ardından  yaptığı  açıklamada bu  olayın  tanrının  bir  cezası  olduğunu söylemesinden  sonra  30  kadın  aynı 


günde  yakılıyor.  O  kadar çok  sayıda  kadın  yakılıyor ki  2  köyde  sadece  iki  kadın kalabildiğini  tarih  kitapları yazar.  Toplu  halde  cadıların  yakıldığı  olaylarda  az değil. 

Kadınlar  için  söylenmiş erkek  sözler 

Ortaçağdan  günümüze kadar  kadınlarla  ilgi  sadece  birkaç  atasözüne  (erkek  sözü)  bakılırsa  kadınlara  karşı  anti propagandanın  ne  kadar  güçlü  olduğunu  göreceğiz.  Amerikalıların  bir  atasözünde  şöyle  der:  "Çok  kadının  olduğu yerde  çok  cadı  olur"  İsraillerin  de  böyle kayda  değmez  bir  sözleri  var.  "Evden  giden  erkeğin  önüne  kadın  çıkarsa  işi  ters gider"  Fazlı  Necip  yüzyıllar  sonra  da  olsa kadınlara  dönük  hakim  ideolojinin  değişmediğinin  göstergesi  olarak  kadınları cadılara  benzetir."Kadının  okumuşu cadı  olur"  der. 

Kimdi  bu  “kendini  bilmez”  cadı  kadınlar?  Egemenlerin  tarihine  göre  kadınların  “kendini  bilmesi”  kadının  erkeğin yanında  gülmemesi,  konuşmaması,  varsa  bir  bilgisini  paylaşmaması,  isyan  etmemesi  gerekiyor.  Erkekler  tarafından dizayn  edilmiş  bir  sistemin  ve  yaşamın hiç  bir  kuralına  bırakın  itiraz  etmeyi,  üretilen  ancak  doğal  olarak  kabul  ettirilmek istenen  kurallar  için  güçlü  bir  ideolojik propagandayla  kurallara  kuşku  dahi  duyamaz.  Erkek  bunun  için  çok  mücadele etti.  O  yüzden  “kendini  bilmez”  ‘cadı’  kadınlar,  bu  kuralları  ihlal  ettiği  için  yakıldılar  ve  engizisyondan  geçirildiler.  Günümüzde  hakim  zihniyet  girişken  ve  irade gösterebilen  kadınları,  “Arsız  kadınlar”, “Baş  edilmez”  kadınlar  gibi  çeşitli  tanımlar  getirmiştir.  Günümüzün  “Cadı”  kadınları  sorgulamaktan  ve  doğayı  keşfederek,  topluma  taşımaktan  vazgeçmemeli,  özgürlük  ve  bilgelik  için  her  zaman iş  başında  olmalı. 


Deniz  Tufan 


“Bir  Kız  Çocuğunun  Eğitimi  İçin” 


Birleşmiş  Milletler  Çocuklara 
Yardım  Fonu  (UNICEF)  ve 
Birleşmiş  Milletler  Kız  Çocuklarının  Eğitimini  Destekleme  Girişimi  (UNGEI)  tarafından  desteklenen  ve  gelişmekte  olan ülkelerde  yaşayan  kız  çocuklarının  eğitime  erişimde  karşılaştıkları  sorunları  anlatan  etkileyici  ve  dokunaklı  belgesel,  ilk olarak  24  Haziran  da  yayınlandı. 

Dünya  liderleri’nin  2015  yılına  kadar tüm  kız  ve  erkek  çocuklarına  eğitime  eşit erişim  hakkı  verme  sözünden  10  yıl  sonra,  film  yapımcıları  Frederick  Rendina  ve Ören  Rudavsky  yoksulluk  ve  çatışmalarla dolu  birçok  ülkenin  yanı  sıra  gelişmekte olan  ülkelerde  yaşayan  kız  çocukları  için “Bir  kız  çocuğunun  eğitime  erişiminin  be deli  nedir?”  sorusunun  cevabını  bulmaya  çalıştılar. 

“Bir  Kız  Çocuğunun  Eğitimi  İçin”  adlı belgesel,  üç  kız  kardeşinin  okula  gidebilmesi  için  tarlalarda  çalışan  Manisha  a- 


dındaki  Nepal’li  bir  kızın  öyküsünü  anlatıyor.  Manisha’nın  hikâyesi,  okula  devam edebilmeleri  için  çocuk  yaşta  evlilik  ve yoksulluk  gibi  sorunlara  karşı  verdikleri mücadelede  kendilerine  destek  olan, gençlere  yönelik  son  derece  popüler  bir radyo  programını  dinleyen  üç  gencin  öyküsü  ile  destekleniyor.  Uganda’da,  yoksul  bir  aileden  gelen  altı  yaşındaki  Mercy okuldaki  ilk  gününe  hazırlanırken,  savaş nedeniyle  yetim  kalan  Sarah,  okula  de  - vam  edebilmek  için  büyük  mücadele  vermektedir. 

Filmin  sonunda  açıkça  görülmektedir ki;  Manisha  ve  Mercy’nin  hikâyeleri,  eğitime  erişim  fırsatı  elde  etmek,  hem  kendileri  hem  de  aileleri  için  daha  iyi  bir  gelecek  kurmak  amacıyla  çok  büyük  mücadeleler  veren,  milyonlarca  olmasa  bileyüzbinlerce  kız  çocuğunun  anlatılmamış hikâyesi  olarak  da  görülebilir. 

Yapılan  son  tahminlere  göre  ilköğretim  çağında  olup  da  okula  gidemeyen 
115  milyon  çocuğun  yarısından  fazlası 
kız  çocuğudur.  Gelişmekte  olan  ülkelerde,  bireyler  arasındaki  eşitliğin  her  alanda  geliştirilmesi  ve  üretkenliğin  arttırılması  için  temel  faktörün  kız  çocuklarının eğitimi  olduğu  hususu  giderek  daha  net bir  biçimde  görülmektedir. 

Belgeselin  giriş  kısmında  bir  konuşma  yapan  Kraliçe  Rania  Al  Abdullah; “milyon  larca  insanın  yoksulluktan  kurtulmasının  yolu,  AIDS  gibi  hastalıklarla başa  çıkmanın  sırrı,  hep  aynıdır:  Kız  ço¬ 


cuklarının  eğitimi!”  diyor.  “Bir  Kız  Çocuğunun  Eğitimi  için”  belgeseli  internet üzerinde  ilk  kez  Link  TV  tarafından  yönetilen  ViewChange.org  sitesinde  yayınlandı.  Belgesel  ayrıca  Link  TV  tarafından  ilk kez  24  Haziran  2011,  ve  tekrarı  28  Haziran  2011  da  Direct  Channel  ve  Dish Network  Channel’da  yayınlandı. 

Belgeselin  müzikleri  Zap  Mama,  Anthony  Tidd,  Black-Eyed  Peas,  the  Roots, Baaba  Maal  ve  Somi  gibi  dünyaca  ünlü sanatçıların  katkısıyla  hazırlandı. 

UNICEF  son  60  yıldır  gelişmekte  olan ülkelerde  çocukların  eğitimi  için  çalışma yürütüyor.  Birleşmiş  Milletler  Kız  Çocukların  Eğitimi  Girişimi  (UNGEI),  ilköğretim ve  orta  öğretimde  toplumsal  cinsiyet  uçurumunu  daraltarak  2015  yılına  kadar, tüm  çocukların  ilköğretim  görmelerini sağlamak  için  çalışmalar  yürütmektedir. 
Özellikle  azgelişmiş  ülkeler  olarak  tanımlanan,  sömürge  altında  olan  ülke  çocuklarına  yöneklik  geliştirilen  bu  çalışmalar önemli  olmakla  beraber  tek  başına  yeterli  değildir.  Yani  taşıma  suyla  değirmen dönemez.  Toplumsal  zihniyetin  dönüşmesi  için  başta  kadınlar  ve  halklar  üzerindeki  sömürünün  kalması  gerekmektedir.  Kız  çocuklarının  eğitimi,  herhangi  bir ülkenin  kendi  geleceğine  yapabileceği en  önemli  yatırımlarından  biridir. 

“Bir  Kız  Çocuğunun  Eğitimi  için” videosu  www.viewchange.org/videos/- to-educate-a-girl,  adresinde  yayında. 


Haber  Merkezi 


vildandirik@hotmail.de 


Müzik  Ortak  Duygularda 
Buluşmanın  Adıdır 


Hani  bir  söz  vardır;  renkler  ve  zevkler  tartışılmaz diye.  Bu  her  alanda  olduğu  gibi  müzik  alanında  da böyledir.  Kimisi  caz  sever,  kimi  pop,  kimi  hip  hop, kimi  rock.  Kiminin  yüreği  türkülerde  atar  kimisi  ise  şarkılarda bulur  kendini.  Bazıları  klasik  müziği  vazgeçilmez  sayar,  bazılarına  davul  sesi  hoş  gelir,  içinden  çıkılan  kültür  kadar,  sosyal ve  sınıfsal  çevre,  ekonomik  düzey  ve  içinde  bulunulan  yaşta önemlidir  müzik  zevklerinin  oluşumunda.  Klasik  müzik  dinleyicileri  diğerlerini  basit  bulur,  halk  müzikcilerine  göre  ise hip  hop,  pop  ve  rock  gürültüden  başka  bir  şey  değildir.  Davul sesi  rahatsız  eder  romantik  şarkı  dinleyicilerini.  Elbette  bu bir  genelleme  değildir,  dünyada  farklı  müzik  türlerini  dinleyen  ve  bunlardan  aynı  derecede  zevk  alan  insanlar  da  vardır. 
Ancak  bizim  ve  bize  benzeyen  toplumlarda  genellikle  insanlar  en  hoşlandıkları  müzik  türünü  yaşamları  boyunca  sıkılmadan  ve  başka  bir  türe  ihtiyaç  olmadan  dinleyip  dururlar. 
Belki  de  bizim  gibi  toplumların  karakteristik  özelliklerinden biri  de  budur.  Yeniliğe  kapalı  olma,  içe  dönük  yaşam  ve  sadece  kendine  ait  olanı  beğenme  birçok  alanda  olduğu  gibi müzik  alanında  da  bu  şekilde  sadece  kendine  en  yakın  olan türü  dinleme  alışkanlığını  geliştirmiş  olabilir. 

Bu  nokta  da  benim  sürekli  aynı  tür  müzik  dinleyenlere  bir tavsiyem  olacak.  Ne  kadar  hoşlanmasanız  da  arada  bir  farklı bir  müzik  türünü  dinlemelisiniz.  Bu  hiç  anlamadığınız  bir dilde  bir  şarkıda  olabilir,  anladığınız  bir  dilde  farklı  bir  tür müzikte  olabilir.  Önemli  olan  biraz  alışkanlıklarınızın  dışına çıkmak  ve  size  yabancı  farklı  duygu  ve  zevkleri  tanımaktır.  Bu size  farklı  bir  bakış  açısı  kazandırabileceği  gibi  yeni  bir  durumu  yaşamanızı  da  sağlayacaktır.  Bir  hip  hop  müziğinde  gençleşebilir,  davul  sesiyle  coşabilirsiniz.  Arabesk  bir  şarkıda hüznü  yaşar,  klasik  bir  parçada  dinginliğe  ulaşabilirsiniz.  Caz müziğinin  romantizmine  türkülerin  otantizmini  katarak  güzel bir  harmoni  yaratabilirsiniz.  Pop  ve  rockla  dans  edip  yaşamınıza  hareket  katabilirsiniz  ve  tüm  bunları  yaparken  hiçbir  şey yapmasanız  da  sizden  farklı  bir  türde  müzik  dinleyenlerle empati  kurabilirsiniz. 

Ben  yakın  bir  zamanda,  bir  müzik  grubundan  iki  üç  dilde ve  farklı  tarzlarda  şarkılar  dinledim.  Grup,  hiç  anlamadığı halde  sadece  popüler  olduğu  için  kürtçe,  arapca  ve  türkçe ezgilerle  program  yaparken  şunu  farkettim  ki  dinleyiciler çalınan  her  şarkının  melodisine  göre  tutum  belirliyorlardı. 
Bir  halay  havasında  halay  çekiyor,  hüzünlü  bir  şarkıda  hep birlikte  hüzünleniyorlardı.  Bir  sevda  türküsünde  hep  birlikte aşık  oluyor,  protest  bir  müzikte  yumruklan  havada  sallıyorlardı.  Evlerinde,  arabalarında,  cep  telefonlarında  sadece kendi  müziklerini  dinleyen  insanlar  bir  araya  geldiğinde ortaklaşabiliyorlardı.  Ortak  bir  duyguyla  hareket  etmek insanca  bir  tutum  değil  mi?  Zaten.  O  halde  nedir  insanları, toplumları  bu  denli  kendi  içine  kapatan.  Ortak  duygularla, birbirini  kabul  ederek,  yan  yana  değil  içice  olmanın  zevkine varılamaz  mı?  Bir  toplumun  hassasiyetleri  gözetilecekse diğer  toplumun  hassasiyetlerini  görmezden  gelmek  olur mu?  Aynı  farklı  bir  melodinin  taptaze  ezgilerinde  dolaşmak gibi  birbirlerinin  yaşamlarında  dolaşamaz  mı?  Halklar. 

Zaman  zaman  engellense  de,  koparılmaya  çalışılsa  da, halklar  kardeşlik  türkülerini  söylemeye  devam  edeceklerdir.  Bu  konuda  umutlan  sürekli  canlı  tutmak  önemli  olduğu gibi  birbirini  anlamanın  yollarını  aralamakta  oldukça  önemlidir.  Hal  böyleyken  ben  yaratılmaya  çalışılan  tüm  düşmanlık  duygularına  rağmen  Kürt  ve  Türk  halkının  birbirini  anlama  ve  kabul  etmesinin  önüne  geçilemeyeceğine  olan  inancımı  koruyorum.  Acıysa  bu  acı  hep  birlikte  yaşanmıştır, anneler  aynı  ağlamış,  cenazeler  yürekleri  aynı  derecede yakmıştır.  Artık  ortak  acılardan  çıkmanın  zamanıdır,  karşılıklı  empatiyle  birbirini  anlamanın,  birbirinin  yarasını  sarmanın  zamanıdır. 

Her  birey  haklarıyla  doğar,  her  toplum  da  toplum  olmanın  şartları  ve  toplumsal  haklar  ile  oluşur.  Birey  nasıl  insan olmaktan  kaynaklı  haklan  için  mücadele  etme  hakkına sahipse  toplumlarda  hakları  için  mücadele  ve  bu  haklarını kullanma  hakkına  sahiptirler.  Toplumların  birbirlerini  tanıma  ve  birbirlerinin  hakkına  saygı  gösterme,  kendisi  için  hak gördüğünü  başkasına  da  hak  görmesi  kaçınılmazdır,  işte demokrasi  de  tam  bu  noktada  herkese  lazımdır.  Bu  anlamda  başkalarının  türkülerinde  kendilerini  bulan  herkese selam  ve  sevgiler. 
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Ağırlaştırılmış  Müebbetlik  Nasıl  Bir  Şeydir(2) 


Yıllarca  sohbet  etmekten,  tartışmaktan,  bir  güzelliğin  coşkusunu  ağız  dolusu  paylaşmaktan  mahrum bırakılan,  sınırlanan  insanların,  yan  hücredeki  arkadaşı  veya  yoldaşı  ile  sağlıklı  bir  iletişim  kurabilmeleri  çok  kolay  olmayacaktır. 


Siyasi  ideolojik  birikiminiz  deneyiminiz  ne  olursa  olsun;  hücre tipi  yaşam  ile  size  dayatılan  yaşamın  ne  kadar  bilincinde  olursanız  olun,  ne  kadar  çözümlerseniz  çözümleyin  yaşamınız  tek  kişiliktir. 
Koşulların  bilincinde  olan  tutsaklar  kendine dayatılan  izole,  tecrit  yaşamın  bilinci  en  olumsuz  koşullara  dahil  bir  direnç  yaşamı  kurar.  Bunun  önceliği  de  kendi  kendini-kimliğini-onu  korumaktır.  Ve  bu  bilinçle  dayatılan tüm  olumsuzlukları  çözümleyecek  bir  direniş biçimi  oluşturur.  Yaşamak  bir  bakıma  direnmektir.  Ancak  bu  da  yeterli  değildir,  üretmek zorundadır.  Yaşamı  örgütlemek  ve  yaşamı  üretmek.  Bütün  bunlar  olması  gerekendir!  Ancak  bunların  ne  kadar  gerçek  anlamda  (devrimci  bir  kişilikte)  hayata  geçirildiği,  geçirileceği  soru  işaretidir.  Bilmekteyiz  ki,  insanlar devrimci  olunca  tornadan  geçer  gibi  tüm  sistemin  kişilik  özelliklerinden  bir  çırpıda  sarılamıyor.  Dolayısıyla  siyasal  ideolojik  seviyen ne  kadar  ileri  ya  da  geri  olursa  kişilikleri  tek kişilik  hücre  yaşamında  farklı  yansımalara neden  olacaktır. 

Yıllarca  sohbet  etmekten  tartışmaktan bir  güzelliğin  coşkusunu  ağız  dolusu  paylaşmaktan  mahrum  bırakılan-sınırlanan  insanların,  yan  hücredeki  arkadaşı  veya  yoldaşı  ile sağlıklı  bir  iletişim  kurabilmeleri  çok  kolay olmayacaktır.  En  fazla  lüksü,  yan  hücrede  kalan  arkadaşı  ya  da  yoldaşıyla  yine  sınırlı  olarak  (birkaç  saat)  parmaklıklar  ardından  pencereden  sohbet  edebilmek,  ikinci  bir  insan yüzünü  görme,  sesi  duyma  lüksüdür.  Toplu iletişim,  spor,  gazete  alışverişleri  vb.  hesaplandığında  bu  ilişki  daha  da  sınırlanır. 

Nazım  “...  bir  de  ayna  dökmeyi  öneririm sana...”  der.  Burada  kast  edilen  üretmektir. 
Ağırlaştırılmış  müebbet  mahpusunun  üreteceği  temel  şey  ise(bu  koşullarda)  yazmak çizmektir.  Tecritte,  ağırlaştırılmış  müebbetlik yaşamın  tüm  olumsuzluklarına  ilaç  olacak  en önemli  şeylerin  başında  gelir  üretmek,  bu  ne kadar  başarılabilir  ya  da  her  yazıp  çizmek  ve üretmekle  yetinmek  yaşamı  kurtarır  mı?  Bir direniş  biçimi  midir?  Ve  bizi,  kişiliğimizi  ileriye  taşır  mı?  Bunların  yanıtını  bu  yazıyı  okuyan  her  kişi  kendine  sormalıdır.  Tek  kişilik hücre  yaşamının  etkileri  neler  olabilir  hayal etmeli,  yanıtlarını  kendi  aramalıdır? 

Tek  kişilik  hücre  yaşamında,  ağırlaştırılmış  müebbetlik  gibi  izole  yaşamda  olası  olumsuzlukların  ayrıntısına  girmeden  vurgulayalım:  Kendini  yaşama,  durağanlık,  duygusallık,  tepkisellik,  tahammülsüzlük,  tepkisizlik, alınganlık,  duygusallık,  sekterlik  vb... 

Bu  konu  sayfalarca  yazılacak  anlatılacak bir  konudur.  Hücre  tipi  infaz  rejimimin  bu 


genel,  bilinen  ağır  tahribatları  insanı  örsele¬ yen  hırpalayan  yanları  ağır  müebbetlerde  kat lanarak  misliyle  oluşmasını  sağlanmasına zemin  sunacak  koşullara  sahiptir.  Yaratılan nesnel,  maddi  zemin  bunun  gerçekleşmesi için  organize  edilmiştir. 

Güneş  girmeyen  eve  doktor  girer ağır  müebbetlik  hücrelere  ise  azrail  girer 

Ağır  müebbet  tutsakların  bulunduğu  fiziki  koşullar  her  türlü  fizyolojik  ve  psikolojik rahatsızlığın  üremesine  zemin  sunan  mekanlardır.  Özel  olarak  fizyolojik  hastalıkların  ne boyutlarda  olduğunu  görmek  için  bu  tutsakların  hastane  revir  dosyalarına  bile  bakmak yeterlidir.  Ki  her  rahatsızlık  için  revir  tercih  edilmemektedir.  Akciğerden  karaciğere,  mi  - deden  safraya,  kalp  ve  damar  rahatsızlıklarından  ağız  diş  sağlığından  göz  rahatsızlıklarına  kadar  tepeden  tırnağa  her  türlü  rahatsızlığın  üreyip  kronikleştiği  bir  yaşam  koşulları  söz  konusudur.  Bünyenin  genetiği  ile  oynayacak  düzeyde  bir  tahribat  koşulları  olduğunu  söylemek  abartılı  olmayacaktır. 

Hücre  tipi  infaz  rejiminin  tutsaklar  üzerinde  yarattığı  sağlık  sorunlarını  ne  boyutta olduğu  bilinir.  Bünye  ölümcül  hastalıklara tüm  kanallarını  açacak  bir  maddi  zemin  de bulur  bu  infaz  rejimi  içinde.  Ağırlaştırılmış müebbetlik  mahpuslarda  bu  sorun  katlanarak  ve  kronikleşerek  gerçekleşir.  Güneşin, havanın,  hareket  alanının  vs.  yetersiz  olduğu (aslında  önemsiz  düzeyde  var  olduğu,  esas¬ ta  olmadığını  söylemek  daha  uygundur.  Yetersiz  ifadesi  en  hafif  ifadedir).  Maddi  koşullar  Azrail’e  erken  mesai  çağrısı  anlamına  gelmektedir. 

Çevre  ve  iletişimsizlik! 

F  tipinin  açılma  hedeflerinden  biri  de; BİREYSELLEŞTİRMEDİR.  Kapıların  sınırlı saatte  açık  olması,  teklilere  iletişim  kuracak üçlü  hücrelerde  yeterli  hattın  olmaması  vb. 
nedenlerle  diğer  hücrelerdeki  dost  ve  yoldaşlarla  iletişim  sorunu  yaşandığı  bir  gerçektir.  Kimi  dönemler  ya  da  kışın  hava  koşulları  nedeniyle  uzun  sayılabilecek  süreçlerde iletişimin  koptuğu  da  olmuştur. 

Ağırlaştırılmış  müebbetlik  tutsak  her  ne kadar  koşulları  gereği  iletişimsizliğin  bilincinde  olsa  da  süreç  içerisinde  objektif  gerçeklik yaşamını  da  etkileyecektir.  Zaten  tek  kişilik yaşamın  getirdiği  bir  dizi  olumsuz  koşullara bu  iletimsizliğin  eklenmesiyle  yalnızlaşma duygusunun  önü  açılacaktır,  iletişimsizlik,  ulaşılmasızlık  gerçekliğine  dönüşecektir.  Doğal  olarak  iletişimin  kopuk  olduğu  tutsak 


yaşamla  tek  başına  mücadele  edecek  ve  yaşam  biçimlerini  geliştirecektir. 

Dar  alanda  fotokopi  yaşamın  etkileri 

Tarihsel  deneyimlerden  de  bilinmektedir ki,  uzun  süreli  dar  alanda  hücre  yaşamının getirdiği  fiziki  ve  psikolojik  etkiler  mevcuttur. 
Yaşamı  paylaştığımız,  yanınızda  ikinci  üçüncü  kişilerin  olmaması  nedeniyle  kendince  oluşturduğu  günlük  yaşam  esas  olarak  fotokopi  bir  yaşamdır.  Yazının  içinde  anlattığımız, okuma  yazma  günlük  zorunlu  ihtiyaçlar,  temizlik  vb.  belli  bir  zaman  sonra  ŞARTLANDI¬RILMIŞ  gibi  alışılan  bir  yaşama  dönüşür.  Ya  - şamın  farklı  renkleri  yok  olur  dahası  yoktur. 
Tek  farklılık,  zaman  zaman  çevre-yakın  hücrelere  gelen  yeni  binleridir.  Yüzünü  görmeseniz  de  yeni  bir  insan  tanıma  heyecanı  hissedilir,  yaşanır. 

Okumak,  yazmak,  çizmek  siyasal  tutsağın en  büyük,  en  güçlü  can  simidi  olmasına  rağmen,  rutin  birbirinin  aynı(fotokopi)  yaşam koşulları  beynin  faaliyetlerini  doğal  olarak sınırlar.  Ve  kısa  süre  sonra  UNUTKANLIK, DALGINLIK  başlar.  Çünkü  her  ne  kadar  okuduğumuz  her  yeni  şey  yazdığımız  her  çalışma beynin  reflekslerini  harekete  geçirse  de  önceki  yaşamdan  farklı  olarak  sınırlanmış  olması  nedeniyle  durağanlık  başlar.  Bunun  sonucunda  unutkanlık  dalgınlıktır.  Hemen  hemen  her  ağırlaştırılmış  müebbetlik  tutsak  bu durumu  yaşamaktadır. 

Ağırlaştırılmış  müebbetlere 

dayatılan  hücre  yaşamının  yasal  zemini! 

Tek  kişilik  hücreler,  her  hapishanenin (koğuş  sistemleri  de  dahil)  hücre  cezası  için yapılmıştır.  Son  yasa  ile  de  en  fazla  hücrede yatış  süresi  20  gün  olarak  belirlenmiştir.  Yani açık  ifade  ile  hapishane  idaresine  karşı  ya  da hapishane  yaşamının  de  en  ağır  disiplin  suçu (!)  işlemiş  tutsaklar  için  EN  AĞIR  CEZA  çektirilmesi  için  yaptırılmış  hücrelerdir.  Bu  en ağır  cezaya  karşın  1  saat  havalandırma  hakkı tanınmıştır.  Bu  durum  genel  olarak  üzerinde durulmayan  bir  konudur.  Oysa  sorunların  temelinde  de  bu  vardır.  Çünkü  şu  anda  ağırlaştırılmış  müebbetliklerin  yaşadığı  yer  bir defa  en  fazla  20  gün  yatılabilecek  ikinci  bir hücre  cezası  var  ise,  ara  verilerek  yatırılacak yani  en  fazla  20  gün  yaşanabilecek  hücrelerdir.  Oysa  ağırlaştırılmış  müebbetlikler  tıpkı disiplin  cezalı  gibi  (hatta  ziyaret-telefon  vb. 
sınırlaması  ile)  burada  ölene  kadar  tutulacaktır.  Hücre  cezalarına  20  günle  sınırlayan yasa  (daha  önceleri  30  güne  kadar  çıkarılmıştı)  bu  hücrelerde  20  günden  fazla  yaşanamayacağı  için  çıkartılmış  bir  yasadır. 

Ağırlaştırılmış  müebbetlikler  için  çıkarılan  infaz  yasasının  esas  hedefinin  A.  Öcalan olduğu  açıktır  ki,  özel  statü  olarak  yıllardır da  ikinci  bir  tecrit  olarak  İmralı  da  tutulmaktadır.  TC  kendi  içindeki  hemen  her  çelişkisinde  A.  Öcalan’ın  tecrit  yaşamını  gündeme getirmesi  rastlantı  değildir.  Çıkartılan  bir  çocuk  yasasında  bile  Öcalan’a  af  geleceği,  in  - faz  koşullarının  iyileşeceği  vb.  ne  isyan  eden, Parlamenterlerin  feryatları  da  anlamlıdır. 
Ağır  müebbetlik  koşulları  İNSANİ  YAŞAM  koşullarından  çok  ötede  olmalıdır.  Ağır  müebbetliklerin,  insanca  yaşama  hakkı  yoktur  ve her  tür  lü  sınırlama,  kısıtlama  meşrudur! 

İşte  F  tiplerindeki  tek  kişilik  hücrelere  biçilen  yaşam  budur. 

Sonuç  olarak 

Hapishane  idaresi  son  taleplerimize  ilişkin  mucizevi  gerekçelerle  ağırlaştırılmış müebbetliklerin  yaşamını  belirlemiş  kriterlerini  açıklamıştır!  Birlikte  aynı  havalandırmaya çıkma  koşullarının  olmayışını  kamera  ve  gar¬ 


diyan  gözetimi  olmayışı  nedeniyle  ağır  müebbetliklerin  birbirlerini  yaralayıp  öldürebileceklerinden  dolayı,  birlikte  çıkarılmanın  uygun  olmadığı,  aynı  havalandırmaya  üç  hücre çıktığında  en  fazla  3’er  saat  alabileceğini  (ne yapsınlar  zaman  yetmiyor)  3*3=9  gibi  bir  zaman  doldurduğu  ve  bunun  ötesindekine  de gün  ışığının  el  vermediği  vb.  gerekçesini  sıralamıştır. 

Sosyal  ilişkinin  zaten  kamera  ile  denetlenemeyeceği,  gardiyan  denetiminde  olmayacağı  gerçeği  bir  yana  (yani  birlikte  havalandırmaya  çıkmanın  iradenin  denetiminde olması  gibi  bir  yasal  düzenleme  olmadığı), tutsakların  birbirini  yaralama-öldürme  riski gerekçesi  de  (ki  aynı  zihniyet  üçlü  hücrede sorun  yaşayıp  yer  değişikliği  talep  eden  tutsaklara  birinizi  öldürün,  yer  değişikliği  falan yok  diyen  zihniyettir)  Ağırlaştırılmış  müebbetliğe  nasıl  baktığının  göstergesidir.  “Adam  ölene  kadar  kalacak,  kimi  görse  doğrar!!!”  gibi  bir  algıyla  (kendisinin  dahj  inanmadığı)  dayanmaya  çalışmaktadır.  İyi  de tutsak  arkadaşını  niye  öldürsün,  öyle  bir niyeti  olsa  o  koşullar  oluşmadan  da  pekala bu  yapılamaz  mı?  Hem  başka  canlı  mı  kalmadı  da!  Bir  başka  yönü  de  ağırlaştırılmış müebbetliğe  yol  göstermektir,  “istediğine saldırabilirsin”.  Bu  durumda  birlikte  çıkma koşulları  olmayınca(!)  gün  ışığında  en  fazla 8-10  saat  olunca,  yani  tek  tek  çıkarılınca  da ancak  3’e  bölerek  zamanı  hesaplamak  ve kullanmak  kalıyor  geriye(!)  Kimi  hapishanelerde  5-6  saat  uygulanıyordu.  Birlikte  çıkılıyordu.  Bu  5-6  saatinde  bir  öl-  çüsü  sınırı yok.  Gerekçesi  de  yok!  Şu  sorulmalı!  Neden havalandırma  sınırlandırılması?  Zaten  hücrede  tutuluyor?  Peki  sınırlamanın  gerekçesi ne?  Talebimizde  vurgulu  olarak:  Kendi  talepleri  olmadığı  sürece  aynı  havalandırmaya  çıkarılmaz  deniyor.  Burada  ifade  açıktır. 
Eğer  aynı  havalandırmaya  çıkacak  olan  ağır müebbetlikler  uyumlu  değilse,  istemiyorsa, kapıları  birlikte  açılmaz  o  kadar  basit.  Ya  da saldırgan,  rahatsız  (hasta)  ağır  müebbetlikler  varsa  tedbir  olarak  düşünebilir.  Ancak genel  olarak  ağır  müebbetlikleri  birbirine zarar  verecek  yaratıklar  olarak  görmek  kabul  edilemez.  Son  olarak  vurgulayacak  olursak,  ağır  müebbetliklerin  şuan  ki  yaşamın koşulları  diri  diri  gömmekten  öte  bir  anlam taşımamaktadır. 

Tutsak  direnir,  direnecektir.  20’li  yaşlar¬ da  hücreye  alınan  bir  ağır  müebbetlik,  belki 50-60  yıl  aynı  olumsuz  koşulları  yaşayacaktır.  Bunun  toplumsal  bilince  dönüşmesi  ve bir  karşılık  bulması  zorunludur.  Bugün  burada,  sadece  hapishane  idaresinin  uygulayabileceği,  kısmen  iyileştirme  sağlayabileceği  talepler  dile  gelmektedir.  Ancak  asla yeterli  değildir.  Yazı  içinde  anlattığımız,  ağır müebbetliklerin  infaz  rejimi,  yasal  anlamda düzeltilmesi  için,  ayrıca  gündemleştirilip (siyasi  çevreler,  DKO’ler  vb.  ile)  değiştirilmesi,  değişime  zorlanması  gereken  bir  konudur.  Bu  yönüyle  sadece  idarenin  uygulayabileceği  son  derece  basit  taleplerin  ciddiyetini  önemsemek  gerekir.  Hapishane idarelerinin  zihniyetini  biliyoruz.Tutsağın yaşamı  ne  kadar  yasak,  baskı,  zulüm  ile  örülürse  idareler  o  denli  rahat  etmektedir.  En basit  taleplerin  bile  faşist  zihniyetle  tam  aksine  işkenceye  dönüştürülmeye  çalışıldığını biliyoruz,  görüyoruz,  yaşıyoruz.  Ağır  müebbetliklerin  koşulları  bakımından  önemini anlamak  ve  kavramak  gerekmektedir.  Ancak bu  olursa,  kazanımlar  olacaktır,  bu  olursa direniş  daha  anlamlı  olacaktır. 

Son 
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Genç  Kadınlar  Umut  Veriyor 


Onların  yüzleri  gülümsüyor.  Her  birinin  bir  hayali,  umudu  var.  Yaşama dört  elle  sarılmışlar.  Birinin  gözlerinde  ışık,  diğerinin  heyacanı,  başka  birisinin  ise hüznü  bize  yansıyor.  Bu  röportaj  da  üç ayrı  genç  kadınla  tanışacaksınız.  Belki de  onlarda  kendinizi  bulacaksınız.  Bizler  de  Den  Haag’ta  gençlik  çalışmalarını  yürüten  bu  genç  kadınlara  sorularımızı  yönelttik. 

Dilan  Gündoğdu,  Hollanda’da  doğup  büyümüş.  19  yaşında  ve  aslen  Dersim’li.  Dilan,  Kürdistan  Ulusal  Mücadelesiyle  büyümüş.  Dilan,  sohbetimiz  ilerledikçe  şu  ifadeleri  kullanıyor;  “Daha önce  kaldığım  yerde  dernek  yoktu.  Ama  arkadaşlar  bizim  eve  hep  gelip  gidiyorlardı”  diyor.  Sohbet  arasında  ağızdan  kaçırıyor  dayısı  Ali  Haydar  Kaytan’ı.  Kısa  bir  pişmanlık  yaşıyor.  Kendisini  onunla  tanıtmak  istemediğinden sanırım.  Sonra  devam  ediyor;  “Gülizar ana(Kaytan)  bana  hep  mücadeleyi  anlatıyordu.  Ailemde  birçok  kişi  mücadele  içinde.  Bu  doğal  olarak  bu  mücadeleyi  tanımamı  sağladı.  Birde,  ben  kendimde  Abdullah  Öcalan’ın  kitaplarını derneğe  gelmeden  okuyordum.  Roj 
Tv’i  sürekli  seyrediyordum.  Sürekli  bir ilgim  var  bu  mücadeleye”  diyor.  Dilan Gündoğdu,  Den  Haag  Gençlik  Komisyon  sözcüsü.  Dilan’nın  sürekli  gülümseyen  yüzü  bize  de  yansıyor  ve  sorularımızı  yöneltiyoruz. 

Hukuk  bölümünde  okuyorsun,  ne  - den  hukuk  dersem. 

Ben  küçükken  anne  ve  babama  soruyordum.  Apo’yu  nasıl  kurtarabilirim diye.  Onlarda  ‘ancak  avukat  ya  da  savcı olursan  kurtarabilirsin’  diyorlardı. O  zamandan  beri  hep  diyordum,  ben  hukuk bölümünü  okuyup  Apo’yu  kurtaracağım.  Bende  hukuk  bölümünü  bu  nedenle  tercih  ettim.  Birde  burada  okusam  bile  Kürdistan’da  bir  şeyler  yapmak  istiyorum.  Burada  da  bir  siyasetçi olarak  hem  Brüksel’de  hemde  Strasbourg’ta  Kürtlerin  hakları  için  mücadele  edebilirim. 

Gençlik  komisyon  sözcülüğünü yapıyorsun.  Nasıl  başladın? 

Derneğe  gelip  gidiyordum.  Arkadaşlar  beni  önermişler.  Daha  sonra  birim  olarak  bir  araya  geldik.  Hepsinin talebi  benim  sözcü  olmama  dönüktü. 
Bende  kabul  ettim. 

Gençlerin  derneğe  ilgileri  nasıl? 

Aslında  istenilen  düzeyde  değil. 

Neden? 

Avrupa’da  herkes  kendi  rahatlığına düşkün.  Gençlerde  bu  daha  fazla,  rahatlılığa  alışkınlar.  Arkadaşlarıyla  daha çok  takılıyorlar.  Farklı  sosyal  aktivelere katılıyorlar.  Onları  yormayacak  aktiviteleri  tercih  ediyorlar. 


Derneği  sosyal  bir  aktivite  olarak ele  almıyorlar  mı? 

Hayır  derneğe  böyle  yaklaşılmıyor. 
Çünkü  daha  çok  politik  bir  yer  olarak görülüyor.  Mesala  genç  kadınlar  bir  kafede  oturup  sohbet  edebiliyorlar.  Dernekte  çok  rahat  sohbet  edemezler. 

Peki  Kürdistan’da  bir  savaş  var. 
Kürtler  her  gün  ölümle  karşı  karşıya. 
Bunlar  onlara  bir  şey  hissettirmiyor mu? 

Hissettiriyor.  Ne  zaman  bir  gerilla şehit  düştüğünde  düşünüyorlar.  O  zaman  anlalıyorlar  ki  bir  savaş  var.  Türkiye’de  ki  gençler  birebir  bu  sorunlarla 


karşı  karşıya  kalıyorlar.  Ama  burada böyle  değil. 

Peki  bir  gerilla  şehit  düştüğünde tepkileri  nasıl  oluyor? 

TC’ye  dönük  tepkileri  artıyor.  Öfkeleniyorlar.  Dernekte  bir  eylem  varsa  gelip  katılıyorlar. 

Gençlik  komisyonu  olarak  neler yapıyor  sunuz? 

Aslında  komisyonumuz  daha  yeni. 
İki  aydır  kurulmuş.  Bu  zaman  zarfında Mazlum  Doğan  Gençlik  Festivaline  ilişkin  çalışmalar  yürüttük.  Turnuva  çalışmalarını  yaptık.  Onun  dışında  önümü¬ ze  koyduğumuz  proğramlar  var.  Özellikle  gençleri  derneğe  çekmek  için  bazı etkinlikler  organize  edeceğiz.Kendi  kültürümüzü  Hollanda’lılara  tanıtacağız. 

Rabia  Gündoğdu,  bizim  röportaj yapacağımızı  duyunca  heyacanlanıyor. 
Öyle  ki  başta  kısa  bir  tereddüt  yaşıyor. 
Gözleri  ışıl  ışıl  parlıyor  ve  kalbinde  ki hızlı  atışları  duyar  gibiyim.  Rabia,  beş yıldır  Hollanda’ya  gelmiş.  Hem  çalışıyor  hemde  okula  gidiyor.  Başlangıçta kültür  komisyonunda  yer  almak  istemiş ancak  arkadaşlarının  önerisiyle  Den Haag  Kadın  Meclisine  bağlı  Genç  Kadın Komisyonunda  yer  almış.  İki  yıldır  bu komisyonda  yer  alan  Rabia  Gündoğdu, devam  eden  heyacanıyla  birlikte  sorularımıza  yanıt  veriyor. 

Komisyon  olarak  ne  gibi  çalışmalar yapıyor  sunuz? 

Gençlerle  birebir  görüşmelerimiz oluyor.  Hem  komisyonumuzu  hemde derneğimizi  tanıtıyoruz.  Bununla  birlikte  etkinlikler  organize  ediyoruz.  Daha çok  derneğe  gelişleri  artırmak  için  çe  - şitli  arayışlara  giriyoruz. 

Ne  gibi  zorluklarla  karşılaşıyor sunuz? 

Gençleri  buraya  çekememek  beni zorlayan  bir  durum.  Bunun  gençlerin yaklaşımından  daha  çok,  ailelerin  yaklaşımlarıyla  ilgili  olduğunu  düşünüyorum. 

AsıInda  gençler  gelmek  istiyorlar. 


Ama  aileler  gelmelerini  önlüyorlar.  Oysa  ki  buraya  gelen  her  genç  kendi  kültürünü  yani  kendisini  tanır.  Ailelerimiz bu  konu  da  biraz  daha  duyarlı  yaklaşabilirler. 

Burada  doğup  büyüyen  gençlerle ilişkilerin  nasıl? 

Burada  doğup  büyüyenler  biraz  daha  farklı.  Avrupa  kültürünü  almışlar. 
Dolayısıyla  farklı  bir  bakış  açıları  var. 
Onlarla  diyaloga  girmekte  zorlandığımı söyleyebilirim. 

Genç  kadınlara  dönük  neler  söyleyebilirsin. 

Açıkçası  ben  genç  kadınları  fazla dernekte  göremiyorum.  Orta  yaş  kadınlar  gençlerden  daha  duyarlı  diyebilirim. 
Aslında  genç  kadınlar  Kürtlerin  neler yaşadıklarının  farkında  değiller. 
Farkında  olsalar  bu  kadar  duyarsız  yaklaşmazlar. 

Fatma  Çakabay,  sekiz  yıldır  Avrupa’da  kalıyor.  Siyasal  nedenlerden  kaynaklı  ülkesini  terkmek  zorunda  kalmış. 
Avrupa’nın  tüm  zorluklarını  yaşamış  ve hala  da  yaşıyor.  Sohbet  ederken  şöyle diyor  Fatma  Çakabay,  “Baş-  ka  bir  kültür,  başka  bir  yaşam.  Benim  için  çok zor  oldu.  Ülkemde  ne  kadar  sorun  yaşasamda  kendimi  güvende  hissediyordum.  Ülkenin  sıcaklığını  bu-  rada  bulmak  çok  zor.  Buraya  geldiğimde  kendimi  başka  bir  dünyada  buldum.  Dilini 


bilmiyorsun,  her  şeye  ya-  bancısın,  açıkçası  ben  çok  zorlandım.  Bir  süre  kamp¬ ta  kaldım  orada  psikolojim  çok  bozuldu.  Hala  da  bu  sorunları  yaşıyorum” dedi.  Hollanda’da  ilticacı  olduğu  için her  hangi  bir  hakka  sahip  değil.  Tüm bunların  yanı  sıra  Fatma  Çakabay,  Den Haag  Kadın  Meclisine  bağlı  gençlik komisyonunda  yer  alıyor  ve  buna dönük  sorularımızı  yanıtlıyor. 

Gençlerle  ilişkilerin  nasıl? 

Daha  önce  gençlerle  çok  ilişkilenemiyordum.  Genç  kadın  komisyonunda yer  aldıktan  sonra  ilişkilerim  biraz  daha  gelişti.  Buradaki  gençler  Avrupa  kültürüyle  büyüyorlar.  Kendi  kültürlerinden  uzaklar.  Aslında  bu  gençlerden  daha  fazla  ailelerin  bir  sorunu.  Aileler  bu konuda  daha  hassas  yaklaşmalıdırlar. 

Genç  kadın  komisyonu  ne  gibi  çalışmalar  yürüttü  ve  yürütüyor. 

Başlangıç  olarak  bir  anket  yaptık. 
Bu  ankette  gençler  bizden  neler  istiyorlar.  Buna  dönük  sorularımız  oldu.  Ankette,  gençler  yaşamın  her  alanında  talepte  bulundular.  Kültür,  spor,  eğitim, müzik,  eğlence  vb.  talepleri  oldu.  Demek  ki,  her  alanda  gençlerin  ihtiyaçları var  dedik,  ilk  olarak  bir  eğlence  düzenledik.  Eğlenceye  ilgi  iyiydi.  Yeter  ki  bu alanda  sosyal  ve  kültürel  etkinlikler  yapalım  karşılığını  kesinlikle  alırız. 


Döne  Güze 


Genç  bakış 


siyarojbin@rojamunzur.com 


Geçen  yazı  hatırlayan  var  mı?  Hani  TSK’nın,  Neron’u örnek  alarak  Kürdistan’daki  ormanları  yaktığı  zamanı...  Geçen  yıl  bu  vakitlerde  Türk  ordusu,  Kürdistan’ı önüne  katıp,  bağ,  bahçe,  orman  demeden  her  yeri  yaktı. 
Türkiye’de  aklı  başında  tek  bir  aydın  ya  da  herhangi  bir  “vatandaş”  çıkıpta  “ya  bu  ormanlar  niye  yakılıyor?  Siz  ne  yapıyorsunuz?”  demedi.  Kürdistan  alev  alev  yandı.  Kürtler,  askerlerin  yaktığı  ormanları  söndürmek  için  çırpındı.  Hatta  o  dönem  HPG, orman  yangınlarını  söndürebilmek  için  ekipler  çıkardı.  Fakat yangınların  önünü  almak  mümkün  değildi.  Bir  yerdeki  yangın söndürülünceye  kadar  öbür  tarafta  uçak  ve  havanlarla  TSK  ve İran  yeni  yangınlar  çıkarıyordu.  Yani  anlayacağınız  TSK  damgalı yangınlar,  bir  mevsim  boyunca  Kürdistan’ı  bir  uçtan  öbür  uca yakıp,  kavurdu.  Bu  yangınları  ne  bir  Türk  medyası  ne  de  bir “aydım”  görmedi,  görmek  istemedi.  Ne  de  olsa  yanan Kürdistan’dı... 

Herhalde  çocukken  hepimize  söylenmiştir,  “çocuğum,  ateşle  oynama,  kendini  yakarsın.”  Doğru  söze  ne  denir?  Asker ormanları  yakarken,  aklı  başında  bir  hükümet  veya  devletin  kendisi  önüne  geçip  “oğlum  asker,  ormanları  yakma.  O  bizim  geleceğimiz,  yaşama  nedenimiz”  deseydi,  belki  bugün  o  askerler, kendi  yaktıkları  ateşte  yanmayacaktı.  Ama  olmadı...  Askerler, vatan,  millet  edebiyatıyla  Kürdistan’ı  yakmaya  teşvik  edildi.  Ne de  olsa  “herşey  vatan  için’di,  hizmetti.  O  ateş  gelip,  kendisini bulunca  da  “vay  bizim  askerimizi  yaktılar,  caniler”  diye  feryat, figan  etmek,  ikiyüzlülükten  başka  birşey  değildir.  0  askerleri,  bu devletin  küflenmiş  zihniyeti  ve  AKP  hükümetinin  gözünü  bürümüş  iktidar  hırsı  ile  servet  düşkünlüğü  yaktı.  Sormak  lazım, “çözümün,  barışın  bu  kadar  konuşulduğu  bir  ortamda  o  askerlerin  orada  ne  işi  vardı?”  Bir  de  Erdoğan,  çıkıp  “kimse  bizden  iyi niyet  beklemesin”  diyor.  Riyakarlığın  bu  kadarına  da  “pes”  derler.  Bir  yıl  boyunca  Erdoğan’ın  yaptığı  konuşmaların  bir  dökümünü  yapmak  çok  zor  değil.  Her  konuşmasında  bir  hakaret,  her konuşmasından  sonra  da  mutlaka  bir  çocuk  hayatını  kaybetmiş. 
Cezaevlerine  doldurulan  kadın  ve  çocuklardan  da  hiç  bahsetmiyoruz.  Her  gün  yapılan  operasyonlarda  yaşamını  yitiren  gerillaları  ise  saymıyoruz.  Gerillaya  yapılan  operasyon  sayısını  başbakanın  kendisine  sorsanız  hatırlamaz...  Bir  de  kalkmış,  “iyi  niyet göstermeyeceğiz”  diyor. 

Herhalde  Kürtlerin,  AKP  hükümetine  gösterdiği  iyi  niyeti, desteği  hiç  bir  hükümet  görmedi.  Ama  hiç  bir  hükümet  veya parti  de  bu  kadar  açıktan  Kürtlere  saldırmadı,  bu  kadar  hakaret etmedi.  Hiç  bir  hükümet  açıktan  Fettullah  Gülen’cileri  arkasına alıp,  bir  halkı  dinsiz  ilan  edip,  ardından  o  halkın  dini  duygularıyla  oynamadı.  “iyi  niyet”  miş?!?  Neyin  “iyi  niyeti?”  Yıllarca  Kürtlere kan  kusturan  özel  harekatçı  asker  ve  polisleri  devreye  koymak mı  ‘iyi  niyet’tir?  Ayrıca  özel  harekatçı  polisler  ortadan  kaldırılmış mıydı  ki  yeniden  devreye  konuluyor?  Kaldırıldıysa  biz  niye  fark edemedik?  Tuhaf...  Resmiyette  olmaması,  onun  varlığının  ortadan  kaldırıldığı  anlamına  gelmez.  Kürdistan’da ‘HançerTimi’ olarak  bilinen  ve  vahşi  katliamlara  imzasını  atan  tim,  özel  harekata bağlıdır.  Bunu  da  neredeyse  her  Kürt  iyi  bilir.  Ama  neymiş,  “bu iş  askerle  gitmez.  Biz  bu  işi  polisle  yapacağız.  Özel  harekat  polisleriyle  hiç  kimsenin  yapamadığını  yapacağız”  diyorlar.  Neymiş, asker  eğitimsiz  miş.  Özel  donanımlı  polis  timleri  bu  işi  daha  iyi yapar’  mış.  Bazı  aydınlarda  bu  durumdan  oldukça  memnun. 
Neredeyse  zil  takıp  oynayacak  kadar  hislenmişler.  Neymiş, askeri  hükümranlıktan  kurtuluyor’  muşuz.  ‘Asker  artık  siyasete karışamayacak’ mış.  Bu  da ‘büyük  bir  değişim’ imiş?!?  Değişime bakın!..  Çürümüş  birşeyin  neresinden  tutsanız  tutun,  elinizde kalır.  Küflenmiş,  kirli  defterleri  raflardan  indirmek  sorunu  çözmez.  Çözseydi  hiç  kuşkunuz  olmasın  Çiller  ve  ekibi  bunu  yapardı.  Özel  harekatın  yeniden  gündeme  getirilmesi  ve  hemen  uygulamaya  konulması  insanı  ister  istemez  düşündürüyor.  Mesela; özel  harekat  birlikleri  ve  polise  özel  ve  geniş  yetkilerin  verilmesi nasıl  bu  kadar  hızlı  devreye  konuldu?  AKP  hükümeti  bunu  ne zamandır  planlıyordu?  Bir  hafta  boyunca  her  eve,  her  iş  yerine baskın  düzenleme  hakkı  neden  ilk  Amed’te  devreye  konuldu? 
‘Özel  yetkilerle  donatılan’  polisin,  insanların  yatak  odasına kadar  uzanabilmesi  neye  yol  açar?  Bu  halkı  tahrik  etmek  değil midir?  Açık  olan  şu  ki;  Kürdistan  halkı  üzerine  uygulanan  şiddetin  başlangıcı  13  askerin  yanarak  ölmesi  değildir.  Hükümet, bunu  uzun  bir  süredir  bile,  isteye,  planlayarak  adım  adım  devreye  koydu,  “analar  ağlamasın”  dedi.  Analara  saygısızlık  yaptı. 
“Kürt  sorunu  benim  sorunumdur”  dedi.  Alev  alev  yanan  Kürt sorununun  üzerine  benzin  döktü.  “  toplumsal  barışı  sağlayacağız,  biz  din  kardeşiyiz”  dedi.  Din  politikasıyla  Kürtleri  devşirme¬ ye  çalıştı  ve  olası  bir  toplumsal  barışın  önünü  alarak  Türk  halkının  ‘hassas  duygularını’  milliyetçilikle  dinamitledi.  Birden  bire ulu-orta  türüyen  faşist  gruplar  sokaklarda  Kürtleri  linç  etmeye başladı.  Ve  sonuçta  13  yaşındaki  Doğan  Tayboğa,  Erdoğan’ın, katil  polislerince  katledildi.  Doğan  artık  yok... 

Başbakan,  ‘büyük  değişimleriyle  gurur  duyabilir.  Ne  de olsa  sokaklar  artık  cani  ve  katillere  emanet. 
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Sufir yaşam  Kültürel  Endüstrileşme 

iifebglm  ve  Sonuçları 


Neolitik  dönemde  kadın kültürü  zirveye  çıkar. 
Özellikle  Zagros-Toros 
(eteklerinde)  sistemin de  çok  zengin  bit  ki  ve hayvan  türleri  adeta  cennet  gibi  bir yaşam  kurgusuna  yol  açar.  Son  buzul  döneminden  sonra  M.Ö.  binbeşyüzlerden  itibaren.  Bu  dönem  günümüze  kadar  sürecek  toplumsal  gelişmenin  ana  nehri  olarak  yazılı  tarih ve  uygarlıkla  daha  da  farklılaşarak küreselleşmeye  damgasını  vurur. 
Günümüze  kadar  dil  gruplarına dayalı  gelişmeler  de  bu  dönemin ürünüdür.  İnsanlığın  bu  uzun  tarihinde  kapitalizme  ilişkin  söylenebilecek  tek  önemli  husus,  avcılık  kültürünün  erkeği  gittikçe  hegemonlaştırmasıdır.  Tespit  edilebildiği  kadarıyla  M.Ö.  10  000’lerde  kalıcılaşan  neolitik  kültür,  kadın  ağırlıklıdır. 
Toplayıcılık  sürecinde  mağaradan  çı kıp  yarı-çadırımsı  kulübelere  geçiş (mağara  yakınlarında)  yakınlarında bitki  tohumlarını  ekerek  çoğaltma giderek  tarım  ve  köy  devrimine  yol açacaktır.  Günümüzde  yapılan  arkeoloji  kazılarla  bu  kültürün  tüm  Yukarı  Mezopotamya’da  özellikle  Zagros-Toros  sistemin  iç  kavislerinde (Bradostiyan,  Garzan,  Amanos  ve 
Orta  Toroslar’ın  iç  etekleri)  Nevali Çori,  Çayönü,  Çeme  Hallan  kültürünün  geliştiği  gözlemlenmektedir.  Artık  ürün  çok  sınırlı  da  olsa  biriktirilmektedir.  Ekonomi  kavram  olarak olmazsa  bile  öz  olarak  belki  de  ilk defa  bu  tarz  birikime  dayandırılabilir.  Bilindiği  gibi  eko-nomos  kelimesi Yunanca  aile,  hane  yasası  demektir. 
Kadın  etrafında  ilk  yerleşik  ta-  rımsal  ailelerin  doğması  ve  çok  az  da olsa  başta  dayanıklı  gıdalar  olmak üzere  saklama,  ambarlama  imkanı 


ile  birlikte  ekonomi  doğmaktadır. 
Fakat  bu  tüccar  ve  Pazar  için  bir  birikim  değil,  aile  için  bir  birikimdir, insani  olan  ve  gerçek  ekonomi  de bu  olsa  gerek.  Birikim  çok  yaygın  bir armağan  kültürüyle  göz  koyulacak bir  tehlike  öğesi  olmaktan  çıkarılmaktadır.  “Mal  tamah  getirir”  ilkesi herhalde  bu  dönemden  kalmadır. 
Armağan  kültürü  önemli  bir  ekonomik  biçimdir,  insanın  gelişme  ritmiy le  de  son  derece  uyumludur.  Kur  - ban  kültürünü  de  bu  dönemden başlatmak  mümkündür.  Tanrılar  denilen  kavram  aslında  artan  verim karşısında  toplulukların  kendi  kimliklerine  saygının  ve  ilk  ifade  tarzının sonucu  olarak  geliştiğini  gözlemek anlaşılır  bir  husustur.  Verimlilik hamd  etmeyi  getirir.  Kaynağı  topluluk  tarzındaki  evrime  dayandığına göre,  kendini  kimliklendirme,  yüce kılma,  dua  etme,  tapınma,  zihinsel dünyanın  artan  gelişmesi  olarak sunma  tarımsal  devrimle  derinden bağlantılı  kültür  öğeleridir.  Arkeolojik  bulgular  bu  görüşü  çarpıcı  biçimde  doğrulamaktadır.  Daha  da  somut olarak  ana-tanrıça  ve  kutsal  ana  kavramları  da  doğrulayıcı  bir  etkendir. 
Kadın  figürlerinin  yaygınlığı  kanıtlayıcı  etkenlerin  başında  gelmektedir. 

Fakat  korkulan  tehlike  daha sonra  başa  gelecektir.  Tecrübeyle ve  zihinsel  gelişmeyle  artan  artıkürün  birikimler  armağanlarla  tüketilemeyince,  yine  ağırlıklı  olarak  tetik¬ te  bekleyen  avcı  erkek  mesleğine ilave  olarak  bu  artının  ticaretini  kafasına  ve  kültürüne  yerleştirir.  Farklı  bölgelerde  artan  farklı  ürünlerin birikimi  ticaret  denen  olguyu  devreye  sokar.  Ürünlerin  daha  iyi  karşılıklı  ihtiyaçları  ulaştırma  niteliği  meslek  veya  ikinci  büyük  toplumsal  iş¬ 


bölümü  olarak  ticaret  ve  tüccarı  doğurur.  Çekinlikle  yüklü  de  olsa  meşrulaştırır.  Çünkü  taşınan  ürünler  iş bölümünü  geliştiriyor,  o  da  daha verimli  bir  üretim  ve  yaşamı  mümkün  kılıyor.  Bir  tarafta  gıda  ve  dokuma,  diğer  bir  tarafta  maden  yatakları  çok  olunca,  ticaret  anlamlıdır. 
Tarih  M.Ö.  4000’lerden  itibaren  ti  - caretin  yaygınlaştığını  göstermektedir.  Aşağı  Mezopotamya’da  ilk  kent devleti  Uruk  sitesi  etrafında  (M.Ö. 
4000-3000)  etrafında  gelişen  uygarlığa  bağlı  olarak  İran’ın  güneybatısındaki  Elam’dan  Yukarı  Mezopotamya’da,  bugünkü  Elazığ  ve  Malatya  yörelerine  kadar  bir  tüccar kolonileşmesine  rastlamaktayız,  ilk sömürgecilik  kapısı  bu  biçimde  açılıyor.  Daha  önce  de  M.Ö.  5000-4000 döneminde  Uruk  öncesi  egemen kültür  El  Ubeyt  (devlet  öncesi  ilk ciddi  gözlemlenen  ataerkil  kültür) koloniciliğine  tanık  olmaktayız.  Ticaret  ve  kolonileşme  iç  içedir.  Çanak,  çömlek,  dokuma  ürünleri  karşılığında  maden  ve  kereste  ağırlıklı eşya  nakledilmektedir.  Tüccarla  birlikte  Pazar  da  şekilleniyor.  Eski armağan  ve  kurban  sunma  merkezleri  yavaş  yavaş  pazara  dönüşüyorlar.  Farklı  bölgelerin  ürünleri  arasındaki  bir  nevi  ilkel  fiyatlandırma  aynalığına  kavuşan  tüccara  ilkel  kapitalist  diyebiliriz.  Çünkü  fiyat  tayin etme  olanağıyla  hiç  kimsenin  o  döneme  kadar  başaramadığı  bir  mal birikimine  sahip  oluyor.  Geçerken belirtelim  ki,  yine  ilk  defa  metalaşma  sürecine  mal  değişimiyle  ticaret etkinliği  yol  açmaktadır.  Armağan ekonomisinde  değişim  değerine henüz  geçilmemiştir. 

Toplum  için  esas  olan  malların kullanım  değeridir.  Kullanım  değeri malların  bir  ihtiyacı  giderme  özelli¬ 


ğidir.  insan  için  asli  olan  da  bu  de  - ğerdir.  Değişim  değeri  hayli  tartışmalı  bir  kavramdır.  Doğru  tanımlamak  da  büyük  önem  arz  etmektedir. 
Bana  göre  Marks  da  dahil  değişim değerinin  temeline  emeği  koymak çok  tartışmalı  bir  konudur,  ister  soyut  ister  somut  emekle  tarif  edilmeye  çalışılsın,  değişim  değeri  her  zaman  spekülatif  bir  yan  taşır.  Varsayalım  ki,  ilk  Uruklu  tüccar,  Fırat  kıyılarındaki  bir  kolonisinde  çanakçömlek  karşılığında  taşlar  ve  maden bileşikleri  değiştirmeye  kalkıştı.  Önce  değişim  değerini  kim  belirleyecek  dediğimizde  karşılıklı  ihtiyaç  derecesi.  İkincisi  tüccar  inisiyatifi.  İhtiyaç  arzusu  yüksekse  tüccar  dilediği  gibi  fiyatlandırabilir.  Bire  karşı  iki yerine  rahatlıkla  bire  karşı  dört  koyabilir.  Onu  bundan  engelleyecek bir  etken  söz  konusu  değildir  kendi vicdanından  başka.  Daha  doğrusu gücünden  başka.  O  zaman  emeğin rolü  nerede  kalıyor.  Burada  emek faktörünü  tümüyle  devre  dışı  bırakmıyorum.  Fakat  esas  belirleyen  olmadığını  iddia  ediyorum.  Tarihteki tüm  mal  değişimlerinde  bu  hususu gözlemek  mümkündür.  Zaman  zaman  mal  alış-verişlerindeki  özgür  rekabete  bağlı  olarak  eşitlemeye  yakın emek  değerler  ile  değişim  sağlanabilir.  Ama  bu  daha  çok  teorik  bir  e  - mek-değer  değişimidir.  Fiiliyatta  belirleyici  olan  spekülasyondur.  Bazı durumlarda  da  aşırı  mal  birikimi olur.  O  zaman  da  değeri  sıfırın  altına  düşer. 

imha  etmek  için  ilave  emek  gerektiren  durumlarda  emeğin  değeri yok  oldu  diyemeyeceğimize  göre, temel  belirleyici  bir  kıstas  olmadığı ortaya  çıkıyor.  Yine  kıtlık  ve  fazlalık yaratma  şansı  olan  tüccar  gücü  be  - lirleyici  olmaktadır.  Kaldı  ki  mallar 


mallarla  üretilir.  Tarih  boyunca  binlerce  adsız  emekçinin  birikimiyle  bir mal  üretilmektedir.  Peki  hangi  me  - kanizma  bu  donmuş  emek  sahiplerine  hak  ettikleri  karşılığı  ödeyecektir.  Buna  yaratıcı  zanaatkar,  hatta tüm  toplumsal  etkinliğin  gerekli  ol  - duğunu  eklediğimiz  zaman  canlı emek  denilen  emek  türünün  anlamlı  bir  fiyatı,  dolayısıyla  ücretlendirilmesi  düşünülemez.  İngiliz  ekonomipolitiğinin  sakatlığı  veya  sahtekarlığı burada  kendini  ele  vermektedir. 

Bilindiği  gibi  kapitalizmin  sistem olarak  ilk  zaferini  sağlayan  Ada  İn  - giltere’si  ve  Hollanda’dır.  Kapitaliz  - me  meşruiyet  kazandırmak  için  teorik  bir  gerekçeye  ihtiyaç  şarttır. 
Özellikle  spekülatif  kazanç  olduğunu  örtbas  etmek  için  kabul  edilebilir  bir  teori  büyük  önem  taşır.  Tıpkı ilk  Uruk  tüccar  dinleri  gibi,  mitolojik bin  anlatımın  yeni  versiyonunu  sunmak  sözde  ekonomi-politik  bilginlerine,  özde  ise  kapitalizmin  yeni  dini icatçılarına  düştü,  inşa  edilen  ekonomi-politik  değil,  yeni  bir  dindir. 
Giderek  her  dinde  olduğu  gibi  kutsal  kitabıyla  ve  dallı  budaklı  mezhep leriyle.  Ekonomi-politik;  kapitalizmin  en  değme  kırk  haramiler  talanını  bile  geride  bırakan  spekülatif karakterini  örtbas  etmek  için  kurgusal  zekanın  en  sahtekar  ve  talancı eseridir.  Emek-değer  teorisi  bu  konuda  tam  bir  av  malzemesidir.  Nasıl seçildiğini  gerçekten  merak  ediyorum.  En  belli  başlı  nedeninin  emekçileri  oyalamak  olduğu  kanısındayım.  K.  Marks  gibi  birisi  bile  bu  ava yemci  olarak  katılmaktan  kendini alıkoyamamıştır.  Bu  eleştiriyi  yaparken,  büyük  acı  duyuyorum.  Fakat  en azından  kuşkularımızı  belirtmek, bilime  saygımızın  asgari  gereğidir. 


Her  Şeyi  Yapma  Hakkını  kendinde  Bulma 


Birine  veya  birilerine,  bire¬ ye  veya  topluma  her  türlü  uygulama  hakkını  kendinde  bulma  nasıl  bir düşünce  ve  psikoloji  gereğidir  acaba.  Nasıl  olur  da  bir  birey, bir  başkasına  hakaret  etmeyi,  dövmeyi veya  öldürmeyi  kendine  hak  olarak  görebilir?  Nasıl  olurda  bir  birey,  bir  başkasının  davranış  sınırlarını  belirleyebilir?  Veya  nasıl  olurda  bir  birey,  bir  başkasının  haklarının  neler  olduğuna  karar  verebilir?  Ya  da  daha  geniş  bir  çerçeveden  sorarsak  nasıl  olurda  bir  birey,  grup  veya  devlet  kendisi  dışındakilerin  sınırlarını  belirleyebilir? 

Eminim  bu  tür  soruları  karşılaştığınız  her  durumda  kendinize  soruyorsunuzdur.  Ve  eminim  ki  herkesin  kendince  cevapları  vardır.  Aslında  yaşanan bazı  olayların  faillerine  soruyorum.  Cevapları  içler  acısı.  Mesaladaha  nişanlı, evlenmemiş  bile.  Ama  nişanlısının  kılık kıyafetinden  tutalım  her  türlü  işine  karışıyor.  Nişalısının  izin  alması  bir  olmazsa  olmaz  yasa.  Peki  niye  bu  kadar baskı  diye  soruyorsun.  “Kadının  ipini baştan  sıkı  tutmak  gerekiyor’’  cevabını alıyorsun.  Bu  hakkı  nereden  buluyorsun  sorusuna  aynı  pişkinlikle  “ama ben  erkeğim,  kadın  dediğin  erkeğini dinlemeli”  diyor.  Basit  bir  örnek  olabililir.  Ama  hem  hala  çok  güncel  ve  izah ettiği  zihniyet  çok  önemli.  Yaşamın  her alanına  sinmiş  olan  egemenliği,  toplumumuzun  bütün  dokularında  görmek 


mümkün.  Bunu  daha  ileriye  götüren, döven,  öldüreninde  psikolojisi  farklı değildir,  iktidarın  bireyde  vücut  bulmuş  hali  böyle.  Bir  kere  erkeğin  öyle bir  algısı  var  ki;  en  iyisini  bilme,  en  doğrusunu  yapma  vb...  Örneğin  daha  8 
yaşında,  ama  kendisinden  bir  kaç  yaş büyük  kız  kardeşine  hükmetme  hakkını  sadece  erkek  olduğu  için  kendinde görebiliyor.  Günlük  yaşam  içerisinde ki  getir  götür  işlerini  söylemeye  bile gerek  yok.  O  da  yaşamın  erkek  kuralı. 
Yani  bu  öyle  bir  mantık  ki,  karşıdakinin sadece  hizmetle  varlık  bulması  gerekiyor.  Bu  kadar  küçük  şeyler  tartışma konusu  olmaz  ki  denilebilir.  Ama  zaten bu  küçük  şeylerdir  dayağa,  hakarete, öldürmeye,  işkenceye,  kezzap  dökme¬ ye  vb.  kadar  götüren  yolu  ören.  Erkek kadına,  büyük  kardeş,  küçük  kardeşe, erkek  kardeş,  kız  kardeşe  hükmetme hakkı  içerisinde  akıp  giden  yaşama akraba,  gelenekler,  tabular,  inançlarda eklenince  içinden  çıkılmaz  bir  hal  alıyor.  Evdeki  hesap  çarşıya  uyuyor  çoğu zaman.  Yani  ailede  yaşam  kültürü  siyasette,  ekonomide,  sosyal  yaşamda  devam  ediyor  bir  biçimiyle.  Özellikle  siyasete  yansıması  son  derece  çarpıcı. 

Ülkesi,  yaşamı,  kültürü,  dili  bu  ka  - dar  parçalanmış,  yok  olması  için  her türlü  baskı  yapılmış  bir  halkın  erkekleri,  nasıl  olurda  egemen  devletlerin  ken di  ülkelerine  yapmış  oldukları  uygulamaları  en  sevdiklerine  yapabilirler? 
Nasıl  olurda  en  küçük  hakkı  için,  bü¬ 


yük  bedeller  ödemiş  bir  halkın,  bedel ödemiş  bireyleri,  yaşadıkları  acıların sebebini  yaşamında  sorgulamazlar? 
Egemen  zihniyetin  ailede  uyguladıklarıyla,  egemen  devletin  halklara  karşı uyguladığı  politikalar  arasında  ki  fark nedir  peki.  Biri  “sevdiğim”,  biri  “sevmediklerim”  dediklerini  baskılıyor.  En çok  sevilenlerin  her  şeyiyle,  egemen kuralları  kabul  etmesi  beklenir  -bunun  sevgiye  sevgi  kattığı  düşünülür; diğerinde  ise  “en  sevmediklerinden” egemenliğin  kayıtsız  şartsız  kabulü beklenir.  Bunda  da  kurallar  kabul  edilirse  ne  ala-  ki  kendini  inkardan  başlar, - iyi  olabilirsin.  Aksi  halde  “düşman”  olursun.  Birinde  kuralları  kabul  etmez kendin  olmak  istersen  kötüsündür,  dayakla,  şiddetle  hizaya  getirilmelisindir. 
Çok  şımarmışsındır,  kendini  kaybetmişsindir,  gözün  dışardadır.  Diğerinde kuralları  kabul  etmezsen  yine  hizaya getirilmelisindir.  Dış  mihraklar  bu  halkı kışkırtmıştır,  ne  istediğini  bilmiyorlardır,  başı  ezilmelidir,  hizaya  getirilmelidir,  hadleri  bildirilmelidir.  Yıllardır  özgürlükleri  için  mücadele  eden  Kürt halkının  bireylerine  bunlar  tanıdık  geliyor  mu? 

Devlet  baskısının,  inkarın,  şiddetin,  öldürülmenin,  işkenceden  geçirilmenin  temel  nedeni  nedir?Benim kurallarım  dışına  çıkmayacaksın,  istediğim  gibi  olacaksın,  egemenliğimi  kabul  edeceksindir.  Ben  senin  haklarını senin  için  belirliyorumdur.  Bunları 


yapmazsan  vay  haline.  Ailede  önce  kadından,  sonra  çocuktan  beklenen  aynısı  değilmidir.?  Uygulanan  şiddet mantıken  aynı  şey  yani  egemenliğin kabulu  için  değilmidir.? 

Egemenliğin  salt  devletlerle  bağlantılı  bir  anlayış  olmadığı,  ataerkil  zihniyetin  toplumu  ne  kadar  etkisi  altına aldığını,  bunun  ailedeki  temsilinin  erkek  olduğunu  sorguluyor  musunuz? 
Tüm  bunlar  dikkate  alındığında  kadın sorununun,  özünde  erkek  sorunu  olduğu  tespiti  yanlış  mıdır?  Tıpkı  Kürt sorunun  özünde  bir  Türk  sorunu  olduğu  gibi.  Erkeğin  hiçbir  bireyciliğinden vazgeçmediği;  bunun  karşısında  kendine  dair  küçük  arayışların  bile  kadının dövülmesiyle  sonlandığını  biliyorsunuzdur.  Yine  tıpkı  egemen  devletlerin halkların  özgürlük  arayışları  karşısındaki  tahammülsüzlükleri,  en  temel hakların  talebini  bile  savaş  gerekçesi yapması  gibi.  Egemenliğin  yapı  taşını bireycilik  oluşturur.  Yani  devlet,  bireyciliğin  en  kurumlaşmış  halidir. 

Demokratik  toplumu  inşa  eden  bir halkın  bireylerinin,  demokrasiyi  aileden  başlatması  gerekiyor.  Ailesinde demokrasi  olmayan  bireylerin  demokratik  olmasını  beklemek  kendini  kandırmak  olur.  Demokrasi  bir  yaşam  kültürüdür.  Söz  değil,  pratik  ister.  Bana göre,  benim  için,  benim  haklarım  vb. 
demokrasiyle  örtüşmez.  Tıpkı  tek  dil, tek  devlet,  tek  bayrak  gibi.  Çünkü  burada  da  esas  olan  kendi  istemleridir. 


En  karşı  olunulan  olguları  hayatımızdan  çıkarmak  daha  zengin  yaşamlara, düşüncelere,  kararlara  kapı  açmaktır. 
O  halde  daha  fazla  geç  kalmadan,  toplumun  demokratikleşmesi  için  alışkanlıklarımızı,  yaşam  kültürümüzü  ma saya  yatırma  zamanıdır.  Mesela  kadınların  sadece  erkeğe  her  türlü  hizmete mahkum  olmadığını  düşünmekle  işe başlanabilinir.  Mesela  irade  olmanın erdemini  keşfedip  bireylerin  bağımlı kişilikler  olmaması  için  pragmatik  yaklaşımlardan  vazgeçilebilinir.  Mesela hep  isteyen  değil,  isteyene  kulak  kabartmak,  biraz  dinlemek  olabilir.  Mesela  en  azından  kendimiz  için  istediğimiz  hakların  başkalarınında  kullanmasını  en  azından  istemek  bile  bir  yaklaşım  olabilir.  Mesela  “benim  haklarım bir  bireyin  haklarıyla  nerede  kesişir” diye  bir  sorgulama  yapılabilinir.  Ya  da sen  ne  anlarsın  ki,  sen  de  kim  oluyorsun  ki  demeden  önce...  Ya  da  “belkide sorun  benden  kaynaklanıyordur”  diye düşünülebilinir.  Tüm  bunlardan  hiç biri  olamaz  mı?  Olabilir... 


o 


Her  Ku  Civak  Zana  Bibe 
Veguherîn  Jî  Mayin  De  Dibe 

Demek  ji  ya  din  zûtir  bidavvîkirina  şerten  esarete  ya  Rebertiya  me,  rexistinkirina  hemû  xebatan ya  ji  bo  çareserkirina  pirsgireka  kurd  I  ser  bingeha  sîstema  xweseriya  demokratik,  hîme  siyase- ta  çalakiyen  me  ne. 


Koordinasyona  Yekitiya  Jina  Azad 
YJA  ye,  3.  konferansa  xwe  ya  di dawiya  meha  Gulane  de  pek  anî,  ji rojnameya  me  re  nirxand.  Koordînasyone  destnîşan  kir,  ku  bi  tevlîbûna  120  delegeyen  ji  çar  parçeyen  Kurdistane  û derveyî  welat  di  navbera  27-30  gulane  de  konferansa  3.  pek  hafiye.  Di  konferanse  de,  di  derbare  demokratîk-kirina  siyasete,  exlaq,  afirandina  civaka  siyasî,  prensîben  hevparî  û  polîtkayen îtîfaqe  de  biryaren  girîng  hafine  dayin. 

Rojeva  siasete  gel  diyar  kir 

Di  encamnameya  3.  konferansa  YJA  ye  de, hem  xebaten  dema  buhurî  û  hem  jî  plana xebaten  du  salen  peş  bi  awayekî  berfireh  hafin nirxandin  û  encamname  wiha  dewam  dike;  Xak  û coğrafya  ku  em  le  ne  ji  peşveçûnen  girîng  û  en siyasî,  eskerî  û  civakî  re  şahîdiye  dike.  Û  girîngiya sitratejîkî yavan  peşveçûnen  li  Rojhilata  Navîn  di ware  mafen  jin  û  gelan  de  heye.  Guherîn  û  tayinkirina  bere  û  reça  van  peşveçûnan  ji  bo  paşeroja gelan  û  bi  taybetîji  bo  kurdan  pirgirînge.  Cevvher û  naveroka  peşveçûnen  di  roja  me  de,  ji  nû  ve tayinkirina  çarenûsa  gelan  îfade  dike.  Her  çend gelen  Rojhilata  navîn  bi  qasî gele  kurd  rexistinkirî nebin  jî,  raperîna  gelen  li  ve  hereme  hin  îşareten bi  hezbûne  nîşan  didin.  Ev  yek  hervvisa  îşareta destpeka  pevajoyeke  nû  ye  jî.  Hem  tevgera  giştî û  hem  jî  weke  tevgera  azadiya  jine,  em  di  we heze  de  ne  û  rexistinkirî  ne,  ku  em  dikarin  peşengtiya  ve  pevajoye  bikin.  Di  serî  de  Kurdistan, em  li  Rojhilata  navîn  jî  heza  herî  rexistinkirî  ne  û dikarin  tesire  li  ve  rewş  û  pevajoye  bikin.  Û  dive liv  û  tevgera  me  jî  li  gor  ve  yeke  be  û  ev  yek  hem vvezîfeya  me  ye  û  hem  jî  berpirsiyariya  me  ye.  Di ve  revvşe  de,  di  serî  de  li  Kurdistane,  li  tevahiya hereme  derfet  û  îmkanen  demokratîkbûne  derketine  hole.  Di  ve  deme  de  ya  herî  girîng  ew  e,  ku bersiveke  rast  bidin  ve  pevajoya  dîrokî  û  bi  qasî ku  tere  bike  tekoşîne  bi  xurtî  peş  de  bibin.  Weke ku  rebertiya  me  dibeje,  tekoşîn  li  ser  deve  kere te  meşandin.  An  vve  li  ser  bingeha  diyaloga  siyasî çareser  bibe,  an  jî  gele  kurd  çareseriya  xwe  bixe pratike..  Di  ve  çarçoveye  de  vve  projeya  xweseriya  demokratîk  li  her  çar  parçeyan  gav  bi  gav bixe  meriyete.  Koordinasyona  YJA  ye  destnîşan dike,  ku  pekanîna  konferanse  di  ve  pevajoye  de  ji aliye  rastiya  gelen  rojhilata  navîn  û  ji  bo  tevgera jinan  a  tekoşîna  demokratîkbûne  dimeşînin,  bi taybetî  jî  ji  bo  peşengtiya  jine  pirr  girînge. 
Koordinasyona  YJA  ye  wekî  din,  zelalbûna  rola tevgera  jine  ya  di  demokratîkbûna  siyasete  de destnîşan  dike  û  dibeje,  Di  pevajoya  derbasbûyî de  vveke  tevgera  jine  xebaten  me  di  qada  civakî de  cihekî  berbiçav  girt,  di  demokratîkbûna  siyasete  de  tesîreke  we  ya  mezin  çebû  û  di  vî  warî  de xebateke  heja  û  bi  tesir  hate  kirin.  Di  ve  çarço¬ 


veye  de,  dive  mirov  behsa  ked  û  hevvldanen  behempa  jî  bike.  Di  vvare  civakîkirina  siyasete  de gaven  girîng  hatin  avetin,  gel  ji  bo  daxwazen  xwe tekoşiya,  şopnad,  bû  biryardar,  revvşe  kontrol  kir û  di  vvare  siyasetkirine  de  gihîşt  asteke  çalak  û maqûl.  Gel  bi  xwe  di  qadan  de  rojeva  siyasete destnîşan  kir.  Li  dijî  rebazasiyaseta  elîttekoşîneke  ji  dil  û  bi  bandor  hate  meşandin  û  encamen berbiçav  hatin  bidestxistin.  Tevî  ku  di  vvare kişandinagel  nava  siyasete  de,  ji  bo  bûyina  jinan û  gel  yen  aktören  sereke  yen  siyasete,  hevvldanen  mezin  hatin  dayin  jî,  bi  qasî  ku  tere  bike, perspektîfen  taybetî  di  siyasete  de  bi  bandor nebû  û  ji  bo  ve  yekî  jî  hevvldan  kem  man  û  ev  yek jî  ji  aliye  siyasî  ve  cihe  rexnedayine  ye. 

Pîvanaserketina  me,  komün  û  meclîsin 

Di  konferanse  de,  li  gel  rojeva  siyasî  xebaten qada  civakî-sosyal  jî  bi  berfirehî  hat  gotûbejkirin û  bi  taybetî  YJA  ye  destnîşan  kir,  ku  civaka  siyasî û  exlaqî  bingeha  civaka  demokratîk  pek  tîne  û  ev xebat  jî  kare  sereke  ya  rexistinen  qadan  en  YJA ye  ye.  Koordinasyona  YJA  ye  vvekî  din  li  gor rastiya  gotinen  Rebertiya  me  ya  vveke,  Heqîqe tene  dikare  civakî  be,  YJA  xebat  û  legerînen heqîqete  dimeşîne  û  bavver  dike,  ku  dema  ku civak  bigihîje  asteke  vvisa,  dikare  hîmen  civaka demokratîk  vverin  danîn.  Di  serîdejîsedemen  ku reli  ber  veqetîna  ji  heqîqeta  civakî  vedikin  û  hervvisa  tekoşînen  li  ser  nave  heqîqeta  civakî  ten meşandin,  ji  aliye  avakirina  sîstemeke  alternatîf ve  peşveçûn  û  bidestxistina  ronahiye  girînge  û dive  di  gihiştina  ve  armancede  em  zelal  bin.  Van mijaran  di  konferansa  me  de  bi  berfirehî  hatin nirxandin  û  biryara  planen  xebate  en  dorfireh hatin  dayin.  Beriya  her  tiştî  dive  tekoşîna  cinsî vvere  peşxistin  û  careke  din  hat  destnîşan  kirin, ku  li  dijî  qirkirina  civakî  tekoşîneke  xurtir  vvere meşandin  û  rexistinbûneke  bi  rekûpektir  vvere afirandin.  Ji  bo  şikandina  qaliben  zihniyeta  serdest  ya  mer  û  çareserkirina  ve  çande  û  veguherîna  ji  bo  ve  yeke  pek  vvere,  li  ser  bingeha  paradigmaya  Demokratîk-Ekolojîk  û  azadiya  cinsî  şikildayina  jiyana  civakî,  dive  çanda  demokratîk vvere  peşxistin  û  bibe  mayinde.  YJA  ye  van  hemû xebat,  guherîn  û  veguherînan  vveke  erk  û  vvezîfeyen  xwe  yen  sereke  dizane  û  ji  bo  bicihanîna van  vvezîfeyan  bi  biryar  e.  Wekî  din,  ji  bo  avakirina  Meclis  û  komunan  ku  modela  rexistinbûna demokratîk  ya  civake  ne,  vveke  pevvistiyeke paradigmaya  azadiye  rexistibûna  xwecihî  ango rexistinen  heremî  mijaren  ku  herî  zede  me  li  ser gotûbej  kir  û  gihîştin  biryare.  Di  ve  çarçoveye  de, xebaten  meclisan  dive  vverin  peşxistin  û  ev  yek vveke  xebaten  herî  girîng  û  sereke  ne.  Heman rewş  û  xebat  ji  bo  avakirina  komün  û  komîteyan  jî pevviste.  Di  destpeka  xebaten  ve  pevajoye  de, dive  meclis  û  komün  vverin  birexistin kirin.  Di 


konferanse  de  biryar  hat  dayin,  ku  di  pevajoya peş  de,  ji  heremen  gund  dest  bi  xebate  vvere kirin  û  meclis  û  komün  li  hemû  hereman  vverin birexistinkirin.  Di  konferanse  de  hervviha  hat destnîşankirin,  ku  asta  peşxistin  û  birexistinkirina  komün  û  meclisan  we  pîvana  serkeftina xebaten  di  qaden  civakî  de  diyar  bike. 

Parastina  herî  xurt  birexistibûne 

Koordinasyona  YJA  ye  di  nirxandina  xwe  de destnîşan  kir,  ku  di  civakeke  ku  ti  garantiya  jiyana  jine  tine  ye,  parastina  cevvherî  beriya  her  kesî tekiliya  vve  bi  jene  re  heye.  Ji  şer,  siyaseten  netevvperest  û  faşîst  herî  zede  jin  zirare  dibinin.  Jina ku  ne  xwedî  rexistin  be,  terkî  insafa  şiddet  û erîşa  her  cûre  yen  mer  e  ku  bûye  devvlet  hafiye kirin.  Ji  bo  ve  yeke,  dive  berî  her  tiştî  jin  ji  aliye îddeolojîk  û  teorîkî  ve  xwe  xurtir  bike  û  li  gor pevvistiyen  civakî  û  tekoşîne  xwe  bi  rexistin  bike. 
Li  hember  sîstema  desthilatdariya  mer,  tedbîra herî  xurt  ya  jine  rexistibûna  vve  ye.  Rexistinbûna jine  di  heman  demedexwedî  makenzmeya  parastine  ya  herî  xurt  e.  Li  Kurdistane,  di  pevajoya niha  de  li  hember  erîşen  ku  jine  dikin  hedef, sekneke  fiîlî  û  helvvest  nîşan  dan,  pevvistiyeke gengaze.  Di  ve  çarçoveye  de,  di  konfernase  de hate  destnîşankirin,  ku  bi  qasî  ku  jin  bene  rexistinkirin,  li  hember  erîş,  tecavviz,  bikaranîna  di fhuşe  de,  ango  li  hember  hemû  rebazen  şiddete dive  yekîneyen  parastina  cevvherî  û  xweser  li  her deverî  vvere  peşxistin  û  dive  her  cure  rebazen parastine  di  çarçoveya  parastina  xweser  de  be nirxandin. 

Koordinasyona  YJA  ye,  vvekî  din  îşaret  pe  kir, ku  xebaten  akademiye  yen  ku  ji  bo  peşxistin  û zanakirina  civake  betir  vverin  peşxistin  û  vviha devvam  kir;  Xebaten  akademiye  li  hember  serdestiyazanistiya  mer,  dive  jin  vverin  peşxistin  û  perwerdekirin,  jin  rola  belavkirina  zanistî  û  peşketin ji  bo  hemû  beşen  civake  hilgire  ser  milen  xwe.  Di vî  vvarî  de,  ji  bo  tegihştin  û  zanabûna  jin  û  hemû beşen  civake,  xebata  herî  bingehîn  û  jiyanî xebaten  akdemiye  ne.  Her  ku  civak  zana  bibe, we  vgeuherin  û  mayinde  bibe,  nirxen  demokratîk  û  azadiye  vve  bibe  çand  û  di  nava  civake  de belav  bibe.  Hervvisa  aliye  jine  yen  asta  azadî, asta  pervverde  û  aliye  civakî  çiqas  peş  bikeve,  vve ewqasjî  peşketinen  civakî  pek  vverin.  Em  dikarin di  xebaten  akademiyan  de  nerîn  û  bavveriyen xwe  bi  cih  û  misoger  bikin.  Û  peşxistin,  berfireh- kirin  û  devvlemendkirina  van  xebatan  di  nava hedef  û  armancen  me  de  ne. 

Di  Konferanse  de,  li  hember  modernîteya kapitalist  a  ku  li  gor  zîhiniyeta  serdestiya  mer keda  dayikbûne  beqiymet  dike  û  jin  dike  alavekî qezence,  peşxistina  polîtîkayen  ekolojik  û  komunal  yek  ji  vvezîfeyen  herî  girîng  ya  tekoşîna  civakî hate  destnîşankirin.  Koordinasyona  YJA  ye  hervviha  di  serî  de  avakirina  kooperatîfan,  modelen hilberîne  yen  li  ser  bingeha  aboriya  ekolojik, zedekirina  qaden  hilberîne  yen  jinan  û  peşxistina yen  heyîjî,  ji  bo  xebat  û  karkirina  jinan  ben  amde- kirin,  vveke  biryara  konferanse  destnîşan  kir. 

Em  ji  sîstema  devvleperest  hesab  dipirsin 

Koordinasyona  YJA  ye  vvekî  din  destnîşan dike,  ku  di  peşxistin  û  veguherîna  civake  de  yek ji  mijara  herî  girîn  jî,  kampanyayen  tene  meşandin  e  û  vviha  devvam  dike;  Xebateke  YJA  ye  ya  ku di  nava  du  salen  davvî  de,  li  her  devere  li  gor plana  xwe  da  destpekirin  jî,  kampanya  ne.  Weke Tevgera  Jine  van  kampanyayan  li  hember  çanda tecavvize  ya  ku  bi  serdestiya  mer  û  mijokdariya her  cûreyî  li  ser  jin  û  civake  ten  ferzkirin,  hatin meşandin.  Devvleten  serdest  li  hember  tekoşîna azadiya  jina  kurd,  rebazen  recm,  darvekirin,  girtin,  destdirejî  û  destavetine  bikar  anîn  û  bi  vî avvayî  dixwazin  tekoşîn  û  îradeya  jina  kurd  ya  ji bo  azadbûne  dimeşîne  bişkînin.  Ev  erîş  û  reba¬ 


zen  kiret  en  li  hember  tekoşîna  jine  ten  bikaranîn,  ne  tene  heremî  ne,  bi  avvayekî  dorfireh  li tevahiya  cîhane  ji  aliye  devvleten  serdest  ve hema  beje  vveke  hev  ten  bikaranîn.  Xeleka  hevbeş  ya  ku  rejîmen  li  Bakûr,  Rojhilat,  Rojava  û Başûre  Kurdistane  serdestin,  polîtkayen  qirkirin û  komkujiya  li  ser  jine  ne.  Levvre,  van  kampanyayen  ku  me  li  hember  çanda  qirkirin  û  tecavvize  meşand,  di  nava  civake  de  di  kesayetiya merde  gihişt  radeyeke  berbiçav.  Ji  aliye  pûçkirin û  deşîfrekirina  polîtkayen  devvleten  serdest  en rizandina  civake  û  jihevxistine  jî  encamen  berbiçav  derxistin  hole  û  hervviha  ji  aliye  tegihiştin, piştgirya  di  nava  jinan  de  û  afirandina  vîna hevpar  de  van  kampanyayan  roleke  girîng  leyistin.  Bi  taybetî  sala  2010an,  ji  aliye  hesabpirsîna ji  devvlete,  derketina  qaden  azadiye  û  hişyarkirina  devvlete  ji  bo  demokratîkbûna  we,  saleke tekoşîne  û  berxwedane  bû.  Li  hember  ve  yeke, di  ve  sale  de  ji  bo  şikandina  heza  kampanyaye  li dijî  jine  siyaseteke  qirej  ya  siyasî,  huqûqî,  fîzîkî  û rebazen  şiddete  jî  zede  bûn.  Bi  avvayekî  din,  li hember  jine  rebazen  faşîst  ti  sînor  nasnekirin. 
Hezen  dagirker  jî  pirr  baş  dizanin,  ya  ku  tekoşîna azadiya  gele  Kurd  dike  male  civake  û  dike  hezeke ku  ti  kes  nikare  tek  bibe,  rexistinbûna  jine  û tekoşîna  we  ye. 

Eme  tekoşîne  xurttir  bikin 

Di  daxûyaniye  de,  di  derbare  polîtîkayen çalakiyan  ya  pevajoya  peş  de  jî  vviha  te  gotin;  Ji bo  tavile  şert  û  mercen  esarete  yen  Rebertiya me  bi  davvî  bibe,  ji  bo  pirsgireka  Kurd  di  çarçoveya  statuya  xweseriya  demokratîk  de  vvere çareserkirin,  xebat  û  rexistinbûn  vverin  xurtkirin. 
Ev  plan  û  hevvldanen  ku  em  behsa  vvan  dikin, bingeha  polîtkayen  çalakiyen  me  ne. 

Eğer  devvleta  Tirk,  bi  reber  Apo  re  bi  riyen muzakereyan  li  ser  hîme  çareseriye  gavan naveje,  pevajoya  pengava  4.  ya  ku  ji  bo  parastin hebûn  û  azadiye  hat  destpekirin,  jin  roleke sereke  girtiye  ser  xwe  da  ku  li  hemû  deveran  di nava  yekîtiye  de  pervverde,  rexistin  û  çalakiyan bidomîne. 

Li  Bakur  û  Rojhilate  Kurdistane  revvş  û  derfeten  civakî  û  sosyali  ya  ji  bo  avakirina  xweseriya demokratîk  di  asta  herîjor  de  ye,  ji  bo  beyi  paşve vvere  xistin  li  her  du  parçeyan  ev  sistem  vvere bicihkirin,  li  gor  rihe  şere  şoreşger  e  gel  we  tevgera  serhildane  beravvestan  bidome. 

Destûrnameyke  be-jin  ne  mümküne  ku demokratîk  û  azadîparez  be.  Pevviste  jin  di  pevajoya  gotûbejen  li  ser  çekirina  destûrnameyeke nû  de  li  ser  bingeha  peymana  civakî  bi  avvayeke rexistinkirî  tevlî  ve  pevajoye  bibin. 

Hervvisa,  ji  bo  azadkirina  girtiyen  ji  doza KCK  ku  di  encama  polîtkayen  qirkirna  siyasî  ya hukumeta  AKP  de  hatin  girtin  û  ji  bo  jinen  girtî, girtiyen  ku  ji  aliye  rejima  Irane  ve  bi  darvekirine hatine  mehkumkirin  û  hemû  girtiyen  siyasî  serbest  bene  berdan,  biryara  kampanya  û  çalakiyen  bi  tesîr  hate  dayin.  Li  ser  ve  bingehe,  ji  bo vvergirtina  desteka  netevveyî  û  navnetevveyî  me planen  xebate  amade  kirin.  Di  konferansa  me de,  di  kesayetiya  peşengen  tekoşîna  me  ya  azadiye  Leyla  Qasim  û  Şîrîn  Elemhuî  de,  ji  bo  bîranîna  hemû  jinen  hatine  darvekirin,  rojen  9-13 Gulane  vveke  Hefteya  Tekoşîna  li  Hember Darvekirine  hatîlankirin.  Wekî  din,  di  çarçoveya planan  de  biryar  hate  dayin,  ku  du  kampanyayen  bi  armanca,  'Ji  qirkirina  Jine  re  na,  bila hovîtiya  recim  û  darvekirine  bi  davvî  be,  çalakiyen  cihereng  vverin  organîzekirin,  hervviha  bi çalakiyen  xweser  û  xurt,  bi  alaven  agahdarkirine,  van  mijaran  bibin  rojeva  sazî  û  dezgehen navntevveyî. 
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Dayikeke  Bifikirin 


Xeyal  û  heviyen  bi  eş  en  dayiken  dibejin  ‘goreke  wan  a  ku  em  sere  xwe  bisperin  hebe  jî  em  razî  ne’;  gören  komî. 
Ji  ber  ku  piştî  salen  dûr  û  direj  hestiyen  zaroken  wan  en  ji  wan  agahî  nedigirtin  ji  goran  hatin  deocistin,  tevî  kefxweşiya  dilşikestî,  demsalek  bi  xemgîn  dijîn. 


I 


mtk 


Goreıi  Tomar/  Suce 


rrovamye 


Dive  VVerîn  vekirin 


plu  Mezarlar  Vahşetin  Belgesid 

Meya-I 


Ji  bo,  bi  ziman,  çand,  behna  kûlîlken  li  vvelaten  xwe,  bi  heza  xwezaye  bijîn,  Kurd  zedetirî  30  şalin şer  dikin.  Jin,  mer,  zarok,  ji  7  heta 
70  salî  herkes,  ji  bo  bi  rûmeta  xwe 
bijî  şer  dike.  Dil  û  mejiye  Kürden  ku  weke  Simûrg  xwe  ji  tinebûne  afirand,  bi  dehan  şalin li  çiya,  zîndanan,  deştan  û  kolanan  ji  bo  azadiya  xwe  serî  hildane.  Bi  hezaran  zaroken Mezopotamyayî  û  Anadolûyî  yen  bûne  maşûqe  azadiye,  di  temenen  biçûk  de  hînbûn  bilî girîngiya  jiyanen  girîng,  bi  hezaran  temenî  di demen  kin  de  bicîh  bikin.  Di  temenekî  biçûk de  bi  girîngiya  xelata  vvatedar...  Sînore  besînoriye  ya  evîndariya  sertera  çiya...  Li  Kurdistane  ku  hewl  didin  heviyen  mirovahiye  bikujin hînbûn  di  behevîtiye  de  heviye  biçinin.  Zaroken  Kurdistane  yen  torin  ji  30  salî  zedetir  e, berî  ku  bibejin  dayik  û  bav,  gotinen  heval,  aza dî  û  şehîd  hîn  bûn.  Jinen  civvan,  li  ser  nave  jiyanek  azad  û  bi  rûmet,  bi  pekanînen  derveyî mirovahiye  re  rû  bi  rû  man. 

Li  vvalate  min  e  jiyan  di  peraven şer  de  hatiye  mehkûmkirin 

Li  vvelate  min,  li  peraven  şer  hatiye  meh kûmkirin.  Şer  tevî  reveberen  xwe  li  kolanen Kurdistane  di  ber  sekarete  de  ye.  VVelate  min, bi  germahiya  nefesa  xwe,  ji  bo  jiyane  li  ber xwe  dide.  Li  vvalate  min  e  dile  Rojhilata  Navîn e,  ji  aliyekî  ve  bedenen  civvan  ji  bin  erde  ten derxistin,  ji  aliye  din  ve  jî  qaden  wan  en  bi berdelen  mezin  hatine  bi  destxistin  hewl  didin  desteser  bikin.  Kürde  ku  nasnameya  Tirkbûne  ya  ku  devvlet  dixwaze  pîroz  nîşan  bide nas  nake;  xwestin  bi  eşkence,  birçîbûne,  mirine  terbiye  bikin  û  he  jî  hewl  didin. 

Tundiya  ku  bi  hezaran  gerîllayen  jiyana xwe  ji  dest  dane  û  gele  Kurd  te  kirin  rewa  te nîşandan,  roj  bi  roj  li  kolanan  hat  xîzkirin  û hejî  devvam  dike.  Eşkenceyen  derveyî  mirovahiye  li  cenazeyan  hatin  kirin  û  he  jî  ten  kirin. 
Bi  tecavvuzkirina  cenazeyen  gerîllayen  jin  en şehîd,  ki  kesayeta  jinen  Kurd  en  ji  bo  azadiye serîhildane  de  xwestin  Kurdatiye  qirec  bikin. 

Li  vvelate  min  vvene  û navnîşana  jiyane  şer  e 

Ji  xwesteka  dayikan  a  ku  zaroken  xwe  bi zimane  xwe  mezin  bikin  û  bidin  jiyîn  xwezayîtir  çi  heye?  Weke  avakirina  dîvvaren  jiyana xwe  ya  bi  zimane  xwe  ya  gelen  din...  Dixwazin  hevî,  tirs,  evîn,  kefxweşî  û  xemgîniyen xwe  bi  Kurdî  vebejin,  di  ve  daxwaze  de  çi  şaşitî  heye?  Li  ser  xaka  xwe  û  li  ser  koka  xwe mezinbûn,  ma  ne  mafe  her  kesî  ye?  Li  ser  ve xaka  ku  Firad  û  Dîcle  hevdû  hembez  dikin  a ku  di  pevajoyen  cüda  yen  dîroke  de,  gelek  zana  û  alimen  mezin  le  mezin  bûne,  gelo  nabe 


ku  mirov  bi  avvayekî  mirovane  bijî?  Kurdistan, ji  bo  xwe  ji  tarîtiye  rizgar  bike,  şervanen  xwe yen  azadiye,  weke  şîre  di  pesîra  dayekeke zaroke  xwe  dimejîne,  bi  Dîcle,  Mûnzûr,  Firad û  Habûra  ku  ji  pesîra  vve  diherike  mezin  dike ji  bo  Kurdan. 

Kurdistan;  Zaroken  bi  heviyen  pîrnebûyî, xweşikbûnen  ticarî  kiret  nabin,  evîna  ku  di nave  de  tevahiya  serdeman  heye,  azvvera  be davviye.  Kurdistan  jina  ku  em  di  deve  çeme nerînen  we  de  vvinda  dibin  ya  ku  bi  dil  û  mejiye  xwe,  mezina  edalete  ba  dike  ye... 
Evîndara  dev  je  naye  berdan  e.  Sirra  di  denge  evîndariyen  pîroz,  helbesta  bedavvî  ya  bi davvîbûne  û  temenen  pîroz...  Kurdistan,  çeme  dîn  û  harbûyî  ye  di  lîliken  çaven  şervanen bi  rûmet...  Bihuşta  jin,  mer,  dayik  zaroken  egîd  en  bi  eşen  xwe  yen  ku  neçarî  kişandina wan  dimînin,  nexşeya  aştiye  xîzkirî.  Kurdistan,  helîna  dilen  xwedî  cesarete  be  sînor. 

Zedetirî  30  şalin  ku  bi  hezaran  temenen cîvvan,  ji  bo  jiyane  bi  mirine  hatin  ceribandin. 
Bi  şere  kiret  e  te  meşandin,  hewl  te  dayîn  jiyana  mirovan  bi  barîkatan  vegerînin  dojehe. 
Rebazen  şeren  bi  salane  ten  meşandin  be guhertin  jî,  ‘rastî’  ya  ku  naguhere  eşkence, şîddeta  li  ser  gele  Kurd  te  meşandin,  roj  bi  roj rewa  te  nîşandan  û  bi  vî  rengî  devvam  dike. 

Her  vvindakirin  vegeriya  hebûneke 

Ji  ber  şere  kiret  e  bi  dehan  sale  li  Kurdistane  te  meşandin,  bi  hezaran  kesen  bûne mexdûre  şer  en  birînen  vvan  nehatine  dermankirin  hene.  Evv  her  roj,  vveke  çiyaye  çem hembez  bike,  xewn  û  xeyalen  xwe  yen  azadiye  yen  li  pişt  vvindakiriyen  xwe  hîştî  hembez  dikin.  Bi  hezaran  kesî  jiyana  xwe  ji  dest dan.  Jiyana  gelek  ji  vvan  ji  deste  vvan  hat  girtin;  beyî  dadgehkirin,  be  pirs  û  îfade...  Wan xwest  di  tama  stranen  bi  zimane  vvan  ten  gotin  de  bijîn.  Sûce  vvan  tene  ev  e.  Li  gel  van hemûyan,  her  mirove  di  dile  Kurdistane  de jiyana  xwe  ji  dest  dayî,  mirovan  gavek  din  nezî  vvan  dikin  û  vvan  vedigerîne  vvan.  Bi  dehan sale  li  Kurdistane  her  vvindakirin  vegeriya  hebûna  ji  nû  ve.  Her  vvindakirin  vegeriya  pela azadiye  ya  tevahiya  astengiyen  li  ser  riya  ber bi  aştiye  ve  tek  birî.  Li  Kurdistane  heviya  azadiye  bi  berdela  jiyana  xweji  destdayînaji  her temenî  mirovî  pek  hat  û  te.  Kes,  kom,  sazî  û dezgeren  naxwazin  Kurd  vveke  mirovan  bijîn û  ji  vvan  hez  nakin,  vveke  her  pevajoye  ,  di  ve pevajoye  de  jî,  ji  bo  astengkirina  aştiya  ku Kurd  dixwazin  li  ser  piyane.  Şer  ku  li  erdnîgariya  Kurdistane  dişevvitîne,  hildivveşîne  û  dikuje.  Fatûraya  herî  bi  eş  a  şer  jî,  dayik  û  zarok didin.  Bi  hezaran  zaroken,  dayik  û  baven  xwe bi  riya  vveneyan  jî  nas  nakin  li  ve  erdnîgariye mezin  bûn.  Kurdan  ber  bi  azadiye  ve  ewqas re  bihurandine,  le  di  serdemeke  ku  înkar  bi 


xwe  jî  te  înkarkirin  de,  Kurdan  înkar  dikin  û hevvl  didin  bi  kemkirine  vvan  tine  bikin.  Em hejmara  dayik  û  baven  piştî  kincen  zaroken xwe  hembez  dikin  û  carek  din  ber  bi  jiyane  ve hîşyar  nabin  nizanin.  Di  hesiren  çavan  en hinaroken  rûyen  çend  dayik  û  bavan  ji  xwe  re kirin  cih  û  vvar  û  dûv  re  vegeriyan  çemekî  ku kene  herî  dawî  yen  zaroken  vvan  te  de  avjenî kirî.  Çendî  û  çend  zarok,  hej  di  zike  dayika xwe  de,  baven  xwe  yen  ku  we  ti  carî  germahiya  vvî  hîs  nekirana,  deste  vvan  negirtana vvinda  kirin.  Çendî  û  çend  zarok  di  zike  dayika  xwe  de,  tevî  dayika  xwe  bi  avvayekî  hovane hatin  qetilkirin,  em  vve  jî  nizanin.  Em  fi-  rehî, kûrahî,  bilindbûna  yek  ji  van  eşan  jî  ni  -karin bipîvin.  Ji  bo  pîvandine,  tene  amûreke  didin deste  mirov,  evv  jî  mirin  e.  Tişte  ku  em  dizanin,  xemgîniya  ku  hezkiriyen  me,  li  pey  xwe  ji me  re  dihelin  e.  Û  birîna  me  ya  ku  her  tim  diherike...  Li  pey  her  kese  çûyî,  dema  ku  digotin  ‘kem  bûn’  em  zede  bûn... 

Bila  mirovahî  şerm  bike 

Dayik,  li  dijî  jiyana  mehkûmkirî  rewa  dihat  nîşan  dan  a  ji  bo  zaroken  vvan  en  azad  ji dayik  bûn  û  bi  reve  çûyîne  hîn  bûn  û  rabûn ser  piyan.  Cenazeyen  bi  sedan  kesen  di  şer de  jiyana  xwe  ji  dest  dane  û  vvinda  bûne nedan  malbaten  vvan  û  bi  vî  rengî  di  dile  dayiken  vvan  de  eşen  mezin  bi  cih  kirin.  Mirovahî;  bilaji  kefxweşiyaji  ber  şahidiya  dayiken ku  dema  hestiyen  zaroken  xwe  dibînin,  fedî bike.  Ji  bo  kefxweşiya  ji  ber  parçeyek  îhtimala  jiyine  ya  ji  mirine  deyn  hatiye  stendin,  bila fedî  bike.  Ji  ber  ku  dile  dayikeke  ye  di  nava kemîneke  li  sere  goşeyekî  hatiye  danîn  bi tirsa  vvindakirina  zaroka  we,  bi  vve  dide  jiyîn, bila  fedî  bike.  Ji  ber  ku  evv  neçar  kiriye  bi behna  kincen  di  nava  hestiyan  de  û  di  bin  axe de  hatiye  dîtin  re  bijî  bila  fedî  bike.  Û  dema hestiyen  zaroken  vvan  ten  dîtin,  ya  ku  li  ser zimane  dayikan  vedigere  tilîliyan  hersa  vvan  a li  dijî  kujeren  vvan  e!  Xewn  û  heviyen  bi  eş  en dayiken  bi  salane  dibejin  ‘goreke  ku  sere  xwe bisperim  hebe  jî  bi  min  qebûl  e’;  gören  komî. 
Ji  ber  hestiyen  zaroken  vvan  en  di  gören  komî de  hatin  derxistin  evv  kefxweşiyek  xemgîn  dijîn.  Tevî  ve  kefxweşiya  bi  eş,  demsalek  xemgîn  dijîn.  Eşen  vvan  di  germahiya  baye  çolan de  ye...  Piştî  çûyîna  vvan,  dayikan  bi  salan deriye  malen  xwe  mifte  nekirin  da  ku  nîve şekeve  dibe  ku  vverin.  Le  nehatina  zaroken vvan,  hestiyen  zaroken  vvan  diyarî  vvan  kirin. 
Ev  jî  eşek  mezin  e.  Eşa  zarokan  a  bi  cih  û  vvar nebûyî,  kîjan  edalet,  kîjan  vvîjdan,  kîjan  gotinen  rûmeta  xwe  vvinda  nekirî  dikare  bîne zimen.  Kîjan  vvîjdan  dikare  tekiliya  xwîne  ya şer  a  ku  li  şûna  bende  navike  ye  zaroka  demeke  di  malzaroka  dayikeke  de  bû,  we  ji  hole rake?  Dayiken  Kurdistanî,  li  erdnîgariyen  ku 


riyen  vvan  nizanin,  derfet  nebû  ku  bizanibin, bi  kesen  ji  bo  azadiye  jiyana  xwe  ji  dest  dane re  şînen  hevpar  giredidin.  Eşen  xwe  parve  dikin.  Qasî  ku  bi  dayiken  eskeren  ji  bo  kuştina zaroken  vvan  çûne  û  di  şer  de  hatine  kuştin  re rûnen,  heviya  aştî,  azadî  ya  ku  zaroken  vvan bû  dildar,  ji  heviye  hez  kirin.  Dema  zaroken xwe  yen  ku  ten  vvateya  jiyanen  nikaribûn  bijîn vvinda  dikin  jî,  dayiken  Kurd  ser  bilind  in. 

Gören  komî  şerma  mirovahiye  ye 

Berî  salen  dûr  û  direj,  heft  heft,  deh  deh, çil  çil...  Kom  bi  kom,  hestiyen  heviyen  azadiye li  bedenen  vvan  barkirî  yen  avetine  gören komî,  dîsa  ji  gören  komî  ten  derxistin.  Hin  ji vvan  deh  sal,  hin  ji  vvan  penc  sal,  hin  ji  vvan bîst  sal,  hin  jî  zedetir...  Le  hemû  jî,  heviyen mirovahiye  yen  hatine  binaxkirin  in  ev  jiyan. 
Piştî  tekoşînen  hatî  dayîn,  mirovahiya  ku hatiye  kuştin  ji  nû  ve  derdikeve  ronahiye.  Her gora  ku  te  vekirin,  her  çiqasî  dile  dayikan  a dişevvite  henik  bike  jî,  dive  xemgînî  û  hesiren çaven  dayikan  neyen  jibîrkirin.  Ji  bîr  kirin heqareta  herî  mezin  e. 

Di  şere  kiret  e  devvlet  dide  meşandin  de, li  erdnîgariyen  cüda  bin  jî  Kurd,  li  dijî  beheqiya  li  vvan  te  kirin,  bi  berxwedan,  tekbirina  bariyeten  mirine,  stranan  distiren  ji  hevî  û hesreten  xwe  re. Bele,  vekirina  her  gora  komî, şerma  mi-  rovahiye  hinekî  din  jî  zede  dike. 

Kesen  ku  eşen  mezin  bi  Kurdistane  didin jiyîn,  dive  li  dadgehen  vvîjdane  ya  dayikan  vverin  darizandin.  Herçiqasî  devvlet  bifikire  ku Kürden  ji  bo  azadiya  xwe  şer  dikin  di  ta-  rîtiye de  veşartiye,  herçiqasî  cenazeyen  vvan  li  navnîşanek  naye  zanîn  veşartibe  jî,  her  dile  rawestiyayî,  jin  yen  pey  xwe  ten  re,  heviye  vveke mîras  dihele. 

Ji  bo  dayikan 

Yen  ji  goran  derdikevin  ne  hestî;  hesreta salan  a  li  hev  kombûyî  ne. 

Yen  ji  goran  derdikevin  ne  hestî;  hesreten  vvindabûyî  ne 

Yen  ji  goran  derdikevin  ne  hestî;  mezinbûna  kulîlken  rengin  en  li  ser  rûye  dayikan vedigerin  rûbaran,  pişt  re,  bi  xake  re  dibin yek  e 

Yen  ji  goran  derdikevin  ne  hestî,  piştî heviyen  mezin  hevdîtina  avhevva  ya  bi  çar demsalan  re  ye 

Yen  ji  goran  derdikevin  ne  hestî;  sîlueta  li ser  erde  hatî  neqişandin  a  qerîna  azadiye  ya mirovahiye  ku  di  bin  erde  de  hatî  veşartin  û serhildana  eşen  xwedewandan  a  berî  hezaran  sal  kişandî  ne. 

Bi  dehan,  sedan  hestî  ye  ji  goran  derdikevin  yen  ke  ne! 

Kîjan  hestî,  ye  zaroke  kîjan  dayike  ye... 

Dayikeke  bifikirin  ku,  hestiye  gepa  ku  keç û  küre  we  nixumandî  nizanibe  ye  ke  ye...! 

Dayikeke  bifikirin  ku  her  sibe,  nizanibe zaroka  vve  ya  her  sibe  di  kene  vve  de  roj  maçî dikir  kîjan  e...! 

Dayikeke  bifikirin  ku,  ji  bo  zaroka  xwe bibîne,  xurce  hesreten  vvindabûyî  yen  ber siya  xemgîniye  de,  sterkan  kom  bike. 

Dayikeke  bifikirin  ku  di  riya  azadiye  de behna  bi  cemad  a  mirine  û  ji  hev  qutbûne, vveke  behna  aroken  xwe  di  her  keliye  de bikişîne  hundure  xwe. 

Dayikeke  bifikirin  ku  heviyen  hesreten xwe  yen  dilop  bi  dilop  kom  kirî,  vveke  şevvata berfe  biqurpîne... 

Dayikeke  bifikirin  ku  di  behna  kulîlkan  de, li  sîketina  zaroka  xwe  bigere. 

Dayikeke  bifikirin  ku  li  gel  eşen  mezin,  bi desten  xwe  yen  biçûk,  nexşeya  aştiye  li  dile xweje  mezin  bineqişîne. 

Û  dayikeke  bifikirin  ku  ji  bo  rûmeta  bi  birîn a  mirovahiye  re  bibe  derman,  piştî  eşen  hatine  kişandin  notayen  avvazen  aştiye  binivîse. 


Beritan  Amanos 

Wergera  Ji  Tirki:  Aysel  Avesta  Aydın 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Di  Çanda  Çîn  Hind  û  Çermesoran  de  Peşketin 


Ji  vedîtina  xweda  ya  mîna rahiben  Sumeran  wedetir,  di  çanda  Çîne  de  şîroveya  gerdûne  ya  zanyaran balkeş  e.  Şîrove  û  tegihiştina  wan  a  li  xweza  û  gerdûne  hîne zedetir  zanistî  ye.  Gerdûne  weke hebûneke  zindî  difikirin.  Mirov  dikare ji  ravekirina  wan  a  enerjiye  hîn  bibe. 
Mirov  bi  giştî  ji  manevviyata  Çîne  re dikare  bibeje;  ‘Taoîzm’.  Mirov  dikare nave  zanyartîjî  le  bike.  Konfuçyûs  e  di salen  500Î  B.Z.  de  jiya,  behtir  hewl dide  rezik  û  exlaqe  nîzama  bajar  û devvleta  şareza  bike  tegîn.  Bavver dike  ku  revebirina  civaka  devvlete  ji qanûnen  fermî  zedetir  dive  xwe bispere  pîvanen  exlaqî  yen  tekûz  û  ve tegihiştine  peşde  dibe.  Di  dema Zerdeşt  û  Sokrates  de  jiya  û  bi  qasî vvan  li  civaka  şareza  ya  di  nave  de bandor  kir.  Ev  herse  zanyaren  mezin zedetir  behsa  exlaqe  mezin  û  fazîlete dikin.  Evv  zanyar  û  parezvanen  exlaqe mezin  in. 

Çîniyan  di  şaristaniya  maddî  de gelek  gaven  girîng  avetin.  Di  vvare peşketina  îndustriyel  de  gelekî  berî Rojava  peşketibûn.  Wan  barûd,  kaxiz û  çapxane  dîtin.  Di  bazirganiye  de  li seriye  din  ye  li  rojhilat  cih  digirin  û  ji ve  dere  jî  reya  dîrokî  Reya  Hevrişim destpe  dike.  Di  sedsalen  destpeke yen  B.Z.  û  P.Z.  de  tekiliyen  xwe  bi şaristaniyen  Rojhilata  Naverast  re zede  ne.  Di  nîve  sedsala  19.  de  li  kapi¬ 


talizme  vedibe.  Di  roja  me  ya  îro  de weke  devvekî  mezin  dibe  û  meraq  te kirin  ka  vve  vveke  Levîathanekî  nû  çi bike  û  çavva  tevbigere. 

Em  li  Hindistane  peşketineke neolîtîk  a  demdirej  a  xwecihî  dibînin. 
Te  texmînkirin  ku  berî  tekiliyen  vvan en  peşî  bi  Aryenan  re  vveke  Pigmeyen reş  en  dema  klanen  destpeke  jiyane. 
Ketina  Aryenan  a  peşî  ya  Hindistane di  salen  2000-1500Î  B.Z.  de  ye.  Şoreşa  neolîtîk  bi  ve  ketine  re  tekildare. 
Ji  ve  şoreşe  re  û  ji  şoreşa  şaristaniye ya  di  salen  1000Î  B.Z.  de  yen  peşengtî  kirin  vveke  di  dema  Sumeran de  li  vir  jî  dîsa  rahib  bûn.  Ji  ve  tebeye re  hervveha  vveke  ku  bi  nav  û  deng bûn  te  gotin  Rahiben  Brahman. 
Pirtûken  vvan  en  pîroz  en  bingehîn Vedayen  ku  ji  salen  1500Î  B.Z.  mayî ne.  Veda  bi  avvayekî  vveke  versiyona Hindî  ya  Pirtûka  Pîroz  a  îbraniyan  e. 
Le  bele  gelekî  direj  û  tevlîhev  e.  Li  ser hîme  xwedayetiye  çavva  tebeqeya rahiban  te  avakirin  bi  çîrokbejiye  te gotin.  Xemsariye  nakin,  her  weha  we dikin  destanek.  Dibin  hîme  rejîma kast  e.  Xwediyen  heza  eskerî-siyasî ‘Raca’  di  salen  1000Î  B.Z.  de  diyar dibin.  Bi  Brahmanan  re  dikevin  nava şerekî  dijvvar.  Di  encame  de  vveke  li cem  gelek  şaristaniyan  hatiye  dîtin herdu  jî  dibin  xwediyen  nû  yen  devvlete.  Dibin  heza  duyemîn  a  kaste. 
Weke  li  Çîne  li  Hindistane  jî  deve derya  û  çeman  ji  cotkariye  re  baş  in. 


Bajar  zedetir  di  salen  1000Î  B.Z.  de pirr  dibin,  paşe  perestgeh  û  qesren mezin  xwe  nîşan  didin.  Cotkarî  gelekî peşketiye  û  ji  levvra  cotkar  û  pîşesaz tebeqeya  seyemîn  a  kaste  pek  tînin. 
Di  tebeqeya  herî  jer  de  Parya  hene  ku bi  çavekî  ji  heyvvanan  jî  xirabtir  li  vvan dinerin.  Destdanavvan  û  bi  vvan  bûn jîguneh  te  hesibandin. 

Hindî  teolojiyeke  gelekî  rengîn çedikin.  Bi  qasî  xwedayen  mezin,  gelek  hebûnen  xwedayî  yen  neyen jimartin  jî  li  hev  çedikin.  Ya  rastî  gelek bandoren  hûr  en  Sumeran  xuya dikin.  Rengen  vvan  en  mejiye  mirovan tevlîhev  dikin  ji  kemasiya  qabîliyeta vvan  a  senteze  ye,  û  ji  ber  ku  çavkaniya  vvan  derve  ye. 

Weke  ku  di  tevahiya  şaristaniyen girîng  de  te  dîtin  (li  Çîne  Konfuçyûs,  li cem  Grekan  Sokrates,  li  cem  Medan jî  Zerdeşt)  di  salen  500Î  B.Z.  de  li Hindistane  jî  reformkere  mezin  e  dîn Bûda  derdikeve  û  dijî.  Bûda  xwe  naspere  xwedayan,  bi  reforma  xwe  ya dispere  exlaq  navdar  e.  Eş  û  elemen di  civake  û  xwezaye  de  dibîne  û  dixwaze  ve  bi  tegihiştineke  metafizîk  bidebirîne.  Bûdîzm  tegihiştin  û  doktrîneke  ji  şaristaniye  nerazî  û  xwedî  ka  - rektereke  havvîrdorparez  e.  Li  Çîn, Hindûçîn  û  Japonyaye  zemîne  belavbûne  dibîne.  Tegihiştinek  e  ku  dive mirov  ji  alî  metafizîka  exlaq  ve  bi  girîngî  li  ser  ravvest  e.  Doktrîneke  xwedî tevgereke  bi  hez  e,  rejîma  li  xwe  guhdarîkirin,  kontrolkirin  û  islahkirineye. 
Wekî  din  reformkeriya  xwede  ya  bi nave  ‘Krîşna’  heye.  Li  dijî  kulta  Zeûs (zedetir  qonaxa  destpeke  ya  qraltiye sembolîze  dike)  dişibe  kulta  Dionysos.  Di  Bûdîzme  de  bandoren  xurt  en çanda  neolîtîke  hene.  Bi  jiyana  çiye, geroktî  û  çîroken  eşqe  yen  alayen jinen  azad  barkiriye.  Ya  rastî,  tegihiştineke  exlaqî  ye  ku  qîmet  û  buhayekî mezin  dide  xwesteka  ji  bo  jiyana azad.  Di  heman  deme  de  li  beramberî  xwedapareziya  Hindan  a  li  dijî metafizîkiya  zede  ya  bi  meyla  materyalîst  barkirî,  cihebûna  mezin  û  zede ya  jiyanan  û  aloziya  civakî  nîşan  dide. 


Şaristaniya  Hinde  piştî  dagirkeriya  Pers  û  Skender  navendî  dibe. 
Racayen  li  kesî  guhdarî  nakin  û  zede bûne  di  salen  300Î  B.Z.  de  împarator Maşoka  vvan  cara  peşî  bi  avvayekî  esasî  navendî  dike.  Dişibe  tekiliya împaratoriya  navendî  ya  Pers-Med  bi reformkeriya  dîn  a  Zerdeşt,  Maşoka ye  reforma  dîn  a  Bûda  qebûl  kiriye  jî di  ve  hevvldana  xwe  de  bi  ser  dikeve. 
Le  paşe  bi  qasî  Çîne  nikare  serketina xwe  devvam  bike.  Jiyana  aloz  û  beredayî  ya  racayen  Hindistane  hebûna xwe  devvam  kir.  Di  salen  1000Î  P.Z.  de ji  aliye  devvleten  Misilman  ve  hat dagirkirin.  Di  sere  salen  1500Î  P.Z.  de ji  aliye  împaratoriyen  misilman  en  bi koka  Moxol  careke  din  li  reveberiye navendî  vedigere.  Peşketineke  şaristaniye  ya  berçav  çedibe.  Belavbûna devvam  dike.  Ji  salen  1500Î  û  peve ketina  nava  we  ya  xwe  dispere  kapitalizme  di  nîve  sedsala  19.  de  bi metingeriya  kapîtalîzma  Ingilîzan  ket qonaxeke  nû.  Piştî  Şere  Cîhane  ye Duyemîn  bû  devvleteke  serbixwe. 
Herçend  ji  du  seriyen  xwe  ye  bakurrojhilat  û  bakur-rojava  du  deveren  bi nave  Pakistan  û  Bangladeşe  ji  dest bidejîji  qûntaren  Hîmalayan  bi  çem  û peraven  tevahiya  nîvgirave  zevt  dike, îro  jî  tevî  aloziyen  xwe  gişan  neçar  e devvlemendiya  xwe  ya  çandî  bi  şaristaniya  kapîtalîst  biteamîne  û  devvam bike.  Di  revvşeke  tijî  pekhatinen  bi nakok  û  kaotîk  de  dînen  rengareng,  ji hüner  û  exlaqe  bigirin  heta  pekhatinen  polîtîk  û  zimanen  cihe,  wexta  bi demokrasiye  jî  hevdu  nas  bikin,  heye ku  ji  cinavvirekî  pirrserî  veguhere Levîathanekî  xurt  û  bi  qasî  Çîne  jî  meraqa  vve  te  kirin  ka  ev  cinavvir  e  bandoreke  çavva  li  dinyaye  bike. 

Japonya,  Endonezya,  Vîetnam, 
Korya  û  vvelaten  din  en  mîna  vvan  bi koka  xwe  ji  çanda  sereke  ya  Çîne  ten, peşketinen  vvan  jî  bi  heman  karekter  û avvayî  ye.  Di  revvşeke  vvele  de  ne  ku peşketina  şaristaniya  sereke  dişopîninûvve  belav  dikin.  Jibomijarame  ev yek  ne  hevvceyî  bi  lekolîneke  cihe  ye. 

Belavbûna  şaristaniye  li  parzemî- 


na  Emerîkaye  xwedî  du  qonax  e.  Te texmînkirin  ku  di  qonaxa  yekemîn  de komen  Çermsor  di  salen  7000Î  B.Z. 
de  di  tengava  Beringene  re  peşî  li Bakur,  paşe  jî  li  Başûre  Emerîkaye belav  bûne.  Tevî  ku  di  vî  warî  de  şîroveyen  cihe  yen  dîrokî  hene  jî  ya  herî aqilane  belavbûna  piştî  dema  qaşayî ye.  Evv  jî  di  ve  deme  de  çebûye.  Te texmînkirin  ku  di  salen  3000Î  B.Z.  de gavavetine  şoreşa  neolîtîke  û  di  salen 
500  P.Z.  de  jî  gavavetine  şaristaniye. 
Li  Rojhilat  ango  Başûre  Emerîkaye  ji Meksîkaye  heta  Şîliye  şaristaniyen peşî  yen  bi  nave  Aztek,  Maya  û Inkayan  pek  hatin.  Ev  şaristaniyen  ku dişibin  şaristaniya  Ûrûk  a  di  demen peşî  yen  Sumeran  de,  hîne  nikarîbûn bajaren  mezin  ava  bikin  û  hejmaren vvan  zede  bikin  tefiyan.  Te  texmînkirin  ku  di  ve  yeke  de  zedetir  şert  û  mercen  cografîk  û  revvşa  av,  bahevvaye  bi tesîr  bûye.  Kengî  Evvrûpî  gihiştin  parzemîna  Emerîkaye  jî  hebûna  xwe hîne  bi  avvayekî  tefiyayî  be  jî  devvam dikirin.  Bermahiyen  perestgeh  û  avahiyen  bajaren  vvan  en  xurt  bale  dikişî- nin.  Eğer  li  parzemîne  bi  tevahî  belav bûbûna  belkî  derfet  û  îmkane  xwe gihandina  qonaxeke  hîne  jore  bi  dest xista.  Belkî  gelek  navend  ava  bikira  û bigihişta  sîstemeke  navendî.  Di  van hevvldanen  avakirina  şaristaniyan  de mirov  beriya  her  tiştî  giraniya  rahiban dibîne.  Ji  levvra  mirov  dikare  ji  van şaristaniyan  re  bibeje;  şaristaniyen rahiban.  Çavva  ku  di  gelek  şaristaniyan  de  mirovan  ji  xwede  re  dikin  qurban,  di  ve  şaristaniye  de  jî  qurbankirina  civvanan  xeternak  e.  Tevî  ku  hin îşareten  vvan  en  dişibin  nivîse  henejî nivîs  peş  neketiye.  Di  vvare  salnameye  de  tegihiştina  vvan  xurt  e.  Hin cureyen  nebat  û  heyvvanan  diyarî şaristaniya  giştî  kirine.  Bakure  Emerîkaye  di  ve  deme  de  negihiştiye  şaristaniye  û  nas  nekiriye. 


Rebere  Gele  Kurd 
Abdullah  Öcalan 


Lekolînek  Le  Kerkük 


Dema  tu  biçî  bajerî  Kerkük  nekarî  bavver  bike ya  ku  tu  dibînî  evv  bajere  ku  hemû  cîhan  di keşmekeşi  siyasî  da  ser ve  bajere.  Kerkük  vveke  gundeke  mezi- ne  u  toz  u  duman  hertim  erz  u  azmane ba-  jer  dagirtîye.  Binî  bajer  be  petrol deheje  u  vveke  bajerî  zeri  reş  te  nasîn le  bajereke  ku  tu  nîşaneyeke  xizmet  u asta  herî  kem  a  demukrasî  te  da  naye dîtin,  bajer  di  vî  vvarî  da  buye  qurban  ji bo  şerî  navberî  hezen  siyasî,  ne  kurd yek  dengin  ne  hezen  navçe  u  navnetevvîjî  dehelin  ku  gelan  u  kulturen  cihe reng  di  ve  bajere  da  sistema  xwe  ava biken.  Kerkük  vveke  mozaîke  gelen  u  ol u  rengen  vveke  Kurd,  Areb,  Türkmen, Asurî  u  Kildanî,  İslâmî  şiî  u  sunî,  yezîdî, kakeyî  u  htd  nav  u  denge,  vvane  hemu be  reng  u  keltur  ji  hevû  din  cudane  le tene  tiştekî  da  hevparin  u  vveke  hevin, evvjî  pirsgireken  jinane. 

Di  nava  ve  atmosfera  pirrengînî  da jinan  ji  hemû  mafek  be  parin  u  her  roj dibin  qurbana  urf  adeten  paşverû  vveke  sünnet  kirina  keçan,  beparkirin  ji mafî  miras,  ji  temene  biçuk  zevvicandin,  xwekuştin  u  kuştina  jinan  ser  nave qaşo”namuse”  yen  ten  kuştin  jî  hejmarekî  pir  hendik  di  tomaren  fermî  da 


ten  qeyîd  kirin  yen  din  ten  veşartin.  Le Keruk  %99  jinan  di  bin  tesîra  pirsgirek u  alozîyen  nava  civake  da  ne.  %59.09 
jinan  ji  mafî  xwe  a  qanunî  ne  hayedar- in.  %55.03  jinan  be  lexistin  u  şideta fizîkî  re  ruberû  dimînin.  %40  jinan  di temene  biçuk  de  ten  zevvicandin. 
%57.03  jinan  di  bin  bandora  pirsgireken  ku  serî  vvan  ten  girtin  jîyan  derbaz  diken.  %37.05  jinan  ji  pervverde tendrustî  beparin.  %33  jinan  astî  xwedinî  vvan  nîne,  istatistik  nava  1228  jin hatine  pekanîn.  Bi  van  pirsgirekan  re durktina  jinan  di  vvarî  aburî  da  jinan zedetir  muhtacî  zilam  kirîye.  Di  nava civake  da  jin  bekare,  ye  ku  le  mal  dike vveke  kar je  re  naye  hesibandin,  di  dîtina  civake  da  jinan  bekarin.  Hejmarekî kem  ji  jinen  Kerkük  karî  derve  diken. 
Pe  rejîdi  navacivak,  mal  u  cihe  karda be  pir  coreyen  şidete  re  ruberû  ne, şidet  di  vvarî  siyasî,  civakî,  aburî  u  fizîkî u  piskolojî  u  htd. 

Karî  siyasî  u  aburî  vveke  karî  zilam ten  dîtin,  ji  bo  derbaz  kirina  ev  zihniyet  u  çarserî  dîtin  ji  bo  pir  pirsgireken civake  ji  bo  cara  yekemîn  Akademîya zanistî  u  runakbîrî  ya  jinan  le  Kerkük hat  vekirin.  Akademîya  jinan  armancî vvî  sereke  şiryar  u  serwext  kirina  jinane,  dayîne  pervverda  spor,  keltur, 


hüner,  nîgarkeşî,  komputer,  pervverde atolîya  u  pervverde  zarokan  u  malbete ye. 

Akademîya  jinan  kar  leser  xwenasîn  u  vvarî  qanunî  da  agahîdayîna jinan,  ji  bo  vvî  jî  grupen  seyar  dişine gundan  u  cîhen  ku  jin  nekarin  vverin avahîya  akademî.  Weke  le  deveren  din a  rojhelata  navîn  u  lraqe,  le  Kerkük  jî jinan  vveke  hebûneke  sereke  di  civake da  nayen  dîtin,  be  hemû  coreyen  eşkence,  şidet  u  tepisandine  re  ruberû dimenin.  Ji  bo  guhartina  ve  zihnyete  u sererast  kirina  tekelî  navan  civake  da ser  bingeh  u  peyvveren  vvekhevî  u  azadî  akademî  rolekî  mezin  daye  peşîya xwe. 

Reveberen  u  damezireneren  Akademîya  zanistî  u  runakbîrya  jinan  di  - bejin  şiyar  kirin  u  serwext  kirna  jinan bingeha  azadkirina  civakeye  u  giredayî  hevin,  zarokekî  tendrust  nîşana peşketina  demokrasiye,  ji  bo  bice  kirina  demokrasi  u  mayînde  kirina  vve girnge  take  kes  u  civak  leser  bingeha azadî  u  vvekhevî  vverin  pervverde  kirin, ji  xwe  evv  karî  sereke  a  Akademîya  jinane.  Ji  bo  vvî  jî  dive  destpeke  da  jinan  ji mal  derkevin  u  xwe  tevlî  ve  projeya  giring  biken,  ev  karekî  her  wisa  hesan  nîne  le  mumkine  u  di  vvî  vvare  da  gaven berçav  jî  hatine  avetin  u  mînakî  vvî  berbiçav  hene.  Jinekî  kurd  le  Kerkük  got "dema  ez  hatime  akademî  min  şerim dekir  biaxifim  le  neha  ne  tene  diaxifim,  ez  didem  fam  kirin  be  derdore  xwe re  u  pir  jinen  din  hene  dema  peşketina 


min  ditin  di  vvarî  xwe  îfade  kirina  da evv  jî  hatin  Akademî  le  astengî  sereke ne  tene  şerma  meye,  pir  jin  u  keçen civvan  hene  ku  civak  u  zilam  nahelin em  vverin  le  dîsajî  ez  hatim.” 

Yek  alî  din  serwext  kirina  jinan berterfkirina  nakokîyen  atnikî,  olî  u mezhebî  u  kelturîye,  ku  jinan  dekarin di  ba-  jerekî  vveke  Kerkük  da  rolî  xw e bilîzin  ji  ber  ku  cihekarîye  cem  jinan tuneye.  Armanceke  din  ya  Akade  - mîya  jinan  peşxistina  tegîna  pervverdeye  di  nava  civake  da  u  gehadina  take  kes  di  civake  da  ku  be  xwe  bavver be  u  rast  u  çevvt  yen  di  nava  kelturen din  da  ferq  bike  ku  ser  civake  be  taybet  alî  hezen  derve  ten  ferzkirin. 

Hervveha  armancekî  din  a  Akademîya  jinan  peşxistina  rola  jinane  di vvarî  peşengî  kirina  civake  da.  Hervveha  peşxistina  jinan  di  vvarî  siyasî da  ku  hertim  vveke  qadeka  zilaman hatîye  dîtin.  Di  vvarî  aburî  da  ferkirina jinan  di  atolyeyen  da,  ji  bo  ku  debara xw e  bi  xwe  biken  u  xwe  muhtacî kesek  nebînin.  Le  Kerkük  hejmarekî mezin  rexistinen  jinan  hene  le  piranî vvan  vveke  cihen  bazirganîne,  Butce  ji hükümete  digirin  le  tiştekî  ji  bo  jinan naken  u  vveke  elîteka  jur  a  civake  dimenin  u  ji  jinan  xwe  cüda  dibînin  u nekarin  ji  pirsgirekî  jinan  re  çareserî bibinin.  Yek  ji  van  nimuneyen  ku  pir berbiçav  u  vvîjdanî  mirov  dihejine  jiyana  jinek  bû  ku  ji  ber  zexte  zilame xw e,  xw e  avetibû  sitargeheke  jinan le  vvir  te  tecavviz  kirin  alî  parezvanen 


avahîya  sitargehe.  Ji  ber  vve  jî  gir  - ngîya  Akademî  di  revvşen  vvisa  da zedetir  dibe.  Ji  ber  ku  Akademîya  ji  - nan  ne  tene  guhartinajinan  di  civake da  esas  digire,  di  heman  deme  da  ji bo  zilaman  jî  armance  vve  evve  ku devvreyen  pervverde  veke.  Akademî bi  reya  Semînar,  devvreyen  pervverde  a  yek  meh,  civîn,  nişandan  Film  - jinan  pervverde  dike.  Le  girngyeke mezin  jî  dide  alîyen  fizîkî,  hunerî  u kelturî  a  jinan  vveke  vekirina  peşengehen  nîgarkeşî,  folklor  u  spor  u müzik.  Carnajî  zarokji  temene  7-15 salî  jî  pervverde  dibinin  di  vvarî  cihereng  da.  Heya  niha  bi  sedan  jin  pervverde  ditine  u  sedan  jinen  din  jî  di seryen  daji  bo  ku  pervverde  binin  u evv  d  i  bej  i  n  em  nû  serwerxt  dibin mafen  me  çi  ne  ? 
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Het  Boek  Van  Het  Jaar 


Renata  Van  Der  Zee  Journaliste  en schrijven  heeft  haar  tvveede  boek geschreven. 

Uitgegeven  in  mei  2010.  De  titel  van  het boek  is,  een  meisje  voor  dag  en  nacht.  De boek  gaat  över  hart  scheurend  en  taboe  door  brekend  waar  gebeurde  incest  verhaal van  een  Marokkaanse  meisje.  Lbitisam.die Marokkaanse  meisje  vvordt  als  kind  seksueel misbruikt  door  haar  broer.  Ze  kan  er  niets tegen  doen,  want  in  het  traditional  Marokkaanse  gezin  waar  in  ze  op  groeit,  Is  aile  familie  eer  heilig.  İn  haar  puberteit  komt  ze echter  in  opstand  en  durft  ze  voor  haar  ei  - gen  leven  te  kiezen.  Als  een  maal  deze  boek in  je  hand  is  je  gaat  begingen  te  lezen,  dan lees  je  ademloos  door.  Je  wil  dan  verder lezen  hoe  is  verder  gaat  wel  met  het  bezet  di het  niet  een  verzoenen  verhaal  is  maar  het gaat  över  een  waar  gebeurde  verhaal.  Hoe hart  scheurende  gebeurtenissen  die  je  leest je  bevvonder  ook  hoe  gevveldige,  creatieve slimme  meisje  is  Ibtisam.  Ze  veend  binnen de  traditionele  gezin  voor  eigen  toe  komst. 
Eniğe  persoon  die  haar  ondersteund  is  haar ouder  zus  Hanan  zij  voort  strijd  binnen  het gezin,  maar  wel  in  een  slimme  manier.  Ze  loopt  niet  weg.  Ze  wil  invoeren  overdagen  binnen  hen  denkbeelden.  Ze  weet  wat  ze  wil doet  alles  er  aan  om  dit  te  vervvezenlijken. 

Ze  wil  politie  agent  vvorden! 

Uiteindelijk  vvordt  ze  ook  politie  agent. 
Ze  rekent  af  met  haar  jeugd,  maar  zij  is  ook spaarzaam  voor  haar  moeder.  Ze  stond  op het  punt  om  haar  moeder  te  vertellen.  Deed zij  toch  niet.  Ze  heeft  haar  vergeven. 

Hoe  is  deze  boek  tot  stand  gekomen 

İn  september  2008  Renata  van  der  zee werd  gebeld  door  een  Nederlandse  politie vrouvv  van  Marokkaanse  af  komst.  Zij  had  ha¬ 


ar  boek  “  Eervvraak  in  Nederland”  gelezen. 
En  zei  dat  ze  iets  met  haar  bespreken.  Ranata  dacht  eerst  dat  het  om  een  eer  vvraak zaak  ging  waar  bij  ze  advies  nodig  had,  maar het  bleek  een  verzoek  van  persoonlijker aard.  Ik  ben  tijdens  mijn  jeugd  seksueel  misbruikt  door  mijn  broer.  Ik  ben  op  zoek  naar iemand  die  een  boek  wil  schrijven  över  mijn leven”  Zei  tegen  Ranata. 

Ze  vertelde  dat  ze  was  opgegroeid  in  een traditioneel  Marokkaans  migranten  gezin.  Ze vertelde  dat  toen  ze  zes  jaar  oud  was,  begon haar  haar  oudste  broer  haar  seksueel  te misbruiken.  Dat  ging  jaren  lang  door  zonder dat  iemand  in  het  gezin  ervan  wist.  Pas  veel later  toen  ze  volvvassen  was,  vertelde  ze  haar  oudere  zus  wat  er  was  gebeurd. 

Ze  legde  Ranata  uit  wat  haar  motivatie was  om  een  boek  över  haar  jeugd  te  vvillen schrijven  in  haar  werk  als  politie  vrouvv  in 


een  grote  stad  was  het  haar  verschillende malen  över  komt  dat  ze  bij  een  migranten gezin  över  de  vloer  kwam  en  aan  het  gedrag van  de  dochters  mekte  dat  er  iets  aan  de hand  was.  Ze  wist  bijna  zeker  dat  er  sprake was  seksueel  misbruik,  maar  ze  kon  niets doen  “zo  lang  niemand  iets  zegt  staje  als  po litieagent  machteloos”  zei  ze.  En  ze  vertelde dat  över  incest  vvordt  door  deze  mensen gezvvegen  als  het  graf.  De  slachtoffers  durven  hun  mond  niet  öpen  te  doen  uit  angst dat  ze  niet  vvorden  geloofd  af  de  schuld  krijgen.  Op  incest  rust  bij  migranten  een  enor- me  taboe,  meer  dan  bij  autochtonen.  Ik  wil dat  taboe  door  breken  zei  ze.  Ze  vvilde  dat de  slachtoffers  te  vveten  dat  ze  niet  de  eniğe zijn.  En  dat  het  mogelijk  is  je  uit  die.  Situatie te  bevrijden.  Daarom  wil  ik  mijn  verhaal  vertellen  zei  ze.  Met  die  mededeling  en  met  die doelstelling  van  de  politie  agent.  Ranata  heeft  besloten  om  niet  över  zich  inzetten  en boek  schrijven.  Daarna  volgde  intensieven kontakten  en  bij  40  persoonlijke  gesprekken uitgevoerde  en  zo  is  deze  boek  tot  stand  gekomen.  De  namen  die  in  de  boek  naar  voren komt,  die  zijn  verzonnen.  Omdat  dat  ze  haar verhaal  anoniem  vvilde  doen,  met  name  voor om  vville  van  haar  moeder. 

Slot  conclusie  van  auteur 

Renata  Van  Der  Zee  is  naast  persoonlijke  gesprekken  van  hoofd  persoon  en  haar naaste  heeft  ook  uitgebreid  onderzoek  gedaan  naar  de  specifieke  problemen  van  incestslachtoffers,  uit  eer,  culturen  en  ze  is tot  de  conclusie  gekomen  dat  önder  niet vvesterse  migranten  een  onderschat  proble  - em  is.  Ze  zegt  dat  er  nog  steeds  mensen maar  ook  zelfs  hulpverleners  in  de  ver  onderstelling  dat  incest  bij  deze  bevolking  groepen  niet  voor  komt,  omdat  zij  zo  veel  waar- de  hechten  aan  de  maagdelijkheid.  İn  vverkelijkheid  kunnen  incest  plegers  vaak  ongestraft  hun  gang  gaan  slachtoffers  zijn  zo bang  dat  de  gemeenschap  zal  denken  dat  ze zvvijgen,  över  wat  er  met  hen  is  gebeurd. 
VVanneer  deze  Vrouvven  gaan  vertellen,  kunnen  consequenties  heel  ernstig  zijn.  (Ver- 


stoten  vvorden)  en  sommige  gevallen  Riskeren  ze  zelfs  de  dood  of  de  dood  van  de  incestpleger,  ze  zegt  de  helft  van  de  Vrouvven die  hulp  zoeken  bij  zahir,  een  Vande  twee Nederlandse  op  vang  huizen  voor  slacht  offers  van  eergevveld  heeft  niet  alleen  te  maken  gehad  met  eergevveld  maar  is  ook  seksueel  misbruikt  door  vervvanten.  Renata  heeft  gesprekken  gevoerd  hier  över  met  verschillende  hulpen  dienst  verlenende  instellingen  en  organisatie. 

Tenslotte 

Ik  raad  iedereen  aan  om  eenmalig  geld uit  te  geven  en  deze  boek  te  kopen  niet  alleen  individuelen  personen  maar  ook  Vrouvven  organisaties  van  harte  aan  bevolen  om deze  boek  af  te  schaffen.  Het  is  niet  alleen leuk  en  boeiende  boek  is  maar.  Ook  omdat dit  ondervverp  wel  belangrijke  maatschappelijk  probleem  is.  Het  verhaal  hoef  het  niet voor  iedereen  herkenbaar  te  zijn.  Maar  er zijn  ongetvvijfeld  in  je  omgeving  ver  gelijk barre  situatie  zijn.  Het  is  belangrijk  dat  het taboe  te  door  breken,  en  bespreekbaar  maken,  het  kan  lange  weg  zijn  maar  je  moet  wel ergernis  mee  beginnen.  Hier  bij  met  het  eniğe  zorg  vuiligheid  vereist.  Ik  vind  ook  belangrijk  dat  deze  boek  kan  helpen  voor  meisjes die  zelfde  situaties  verkeren.  Herkenbaarheid  kan  en  moed  geven,  dat  ze  niet  alleen met  deze  situatie  verkeren  dat  dit  niet  zelf sprekend  zijn  en  dat  meer  meisjes  zelfde  dot ondergaan.  Ik  vind  het  moeite  vvaard  om deze  boek  te  lezen. 

Wie  is  Renata  Van  Der  Zee 

Renata  Van  Der  Zee,  studeerde  geschiedenis  in  Utrecht  ze  is  journaliste  en  schrijft voor  verschillende  tijd  schriften  en  kranten waar  önder  op  zij,  libellen  en  NRC  Handelsblad. 

Zij  vverd  bekend  door  haar  boek 

Eervvraak  in  Nederland 


Door:  Muazzez  Kaya 


Derde  Feministsiche  Golf  İn  Aantocht 


Vrouvven  mogen  niet  aile  opleidingen volgen.  Vrouvven  mogen  bepaalde beroepen  niet  beoefenen.  Vrouvven stoppen  met  vverken  als  ze  eenmaal  get  - rouvvd  zijn.  Vrouvven  mogen  geen  abortus plegen  en  gaan  bij  illegale  abortussen  vaak dood.  Het  zijn  zaken  die  menig  jonge  Nederlander  zich  niet  meer  kan  voorstellen. 
Toch  vvas  dit  in  de  jaren  zestig  aan  de  orde van  de  dag.  Reden  voor  vrouvven  en  mannen om  te  strijden  voor  de  rechten  van  de  vrouvv.  Zo  vverd  in  1968  de  vereniging  ‘Man-Vrouvv-Maatschappij’  opgericht,  die  gelijke rechten  voor  mannen  en  vrouvven  vvilde  bereiken.  En  in  1969  kvvamen  er'Dolle  Mina’s’, die  met  ludieke  acties  intraden  voor  de  vvettelijke  acceptatie  van  anticonceptie  en  abortus.  Sisca  Dresselhuys  vvas  van  geen  van beide  organisaties  lid.  Ze  vvas  journaliste  en op  die  manier  betrokken  bij  de  Tvveede Feministische  Golf.  Ze  streed  voor  emancipatie  van  vrouvven  in  de  breedste  zin  van het  vvoord.  Vrijheid  en  gelijkheid  op  het  gebied  van  opleiding,  vverk  en  gezin.  “Een  deel van  de  doelen  is  bereikt,”  aldus  Dressel  - huys,  “Vrouvven  kunnen  de  opleidingen  do  - en  en  beroepen  uitoefenen  die  ze  vvillen.  En de  pil  en  abortus  zijn  inmiddels  legaal  gevvorden.  Toch  is  er  nog  genoeg  om  voor  te strijden.” 

Emancipatie  mislukt 

Gezinssocioloog  Kees  de  Hoog,  die  verbonden  is  aan  de  VVageningen  Universiteit, noemt  de  emancipatie  op  het  gebied  van vverk  een  mislukking.  De  sociale  ongelijkheid  is  tot  nu  toe  alleen  vergroot,  zo  stelt  hij in  Trouvv.  De  Hoog  constateert  dat  vrouvven met  een  lagere  opleiding  veel  minder  financiele  mogelijkheden  hebben  om  een  baan 


en  moederschap  te  combineren.  Daardoor is  hun  keuzevrijheid  beperkt  en  zijn  ze  gedvvongen  een  traditioneel  patroon  te  blijven volgen,  oftevvel  te  stoppen  met  vverken  of  in deeltijd  te  vverken  na  de  geboorte  van  een kind.  Als  ze  geluk  hebben,  kunnen  ze  oma inschakelen  om  op  het  kind  te  passen.  Dresselhuys  denkt  dat  dit  probleem  opgelost kan  vvorden  door  meer  kinderopvang  te  organiseren  en  het  betaalbaar  te  maken.  “Lager  opgeleide  vrouvven  hebben  meestal minder  geld  te  besteden.  Het  is  dus  zaak om  kinderopvang  ook  voor  hen  betaalbaar te  maken.  Het  zou  bijvoorbeeld  betaald  kunnen  vvorden  door  vverkgevers  of  afgetrokken  kunnen  vvorden  van  de  belasting.”  De 


Hoog  stelt  voor  de  kinderbijslag  afhankelijk te  maken  van  het  gezinsinkomen. 

VVerken  is  taboe 

Maar  een  Derde  Feministische  Golf  is  niet alleen  noodzakelijk  om  de  combinatie  vverk en  gezin  te  verbeteren.  Dresselhuys  voorziet ook  een  emancipatiestrijd  önder  allochtone vrouvven.  “Het  zou  dezelfde  strijd  moeten vvorden  die  vvij  in  de  jaren  ’60,  70  en  ’80 gevoerd  hebben,  maar  dan  aangepast  en  in allochtone  kringen.”  En  daarmee  snijdt  de hoofdredactrice  van  Opzij  een  lastig  ondervverp  aan. 

Ook  de  Internationale  Vrije  Vrouvven Stichting  (IWS)  heeft  de  moeilijkheid  van het  doorbreken  van  de  traditionele  opvattingen  binnen  een  moslimgemeenschap  on  - derzocht.  Uit  hun  onderzoeken  is  gebleken dat  de  sociale  situatie  van  verschillende groepen  allochtone  vrouvven  vvordt  gekenmerkt  door  vele  beperkingen.  Binnen  het gezin  zijn  vrouvven  verantvvoordelijk  voor het  huishouden.  Daarnaast  moet  de  vrouvv kinderen  baren  en  daar  zorg  voor  dragen, vvaarbij  ze  ook  de  zorg  voor  haar  man  niet mag  laten  schieten.  De  vrouvv  hoopt  dan  dat haar  man  ook  haar  goed  zal  behandelen. 
Helaas  vvordt  gevveld  of  vernedering  niet altijd  geschuvvd.  Het  feit  dat  allochtone  gezinnen,  die  meestal  uit  meer  dan  zes  personen  bestaan,  vaak  in  kleine  vvoningen  opeengepakt  zijn,  levert  veel  stress  op.  Buitenshuis  vverken  is  taboe,  het  vvordt  zelfs  als zondig  gezien.  Önder  andere  daardoor  komen  veel  allochtone  vrouvven  in  een  sociaal isolement  terecht.  Doordat  ze  vaak  slecht Nederlands  spreken  zijn  ze  genoodzaakt met  vrouvven  om  te  gaan  die  in  dezelfde situatie  verkeren. 


Religie  vormt  belemmering 

Maar  het  probleem  gaat  nog  dieper.  Bij veel  vrouvven  ontbreekt  het  besef  van  een rechtstaat,  zoals  die  in  Nederland  bestaat, net  als  het  besef  van  politieke  steun  en democratie.  Dit  komt  doordat  vrouvven  in verband  met  de  taalbarriere  de  ontvvikkelingen  in  Nederland  niet  kunnen  volgen.  En  er is  nog  een  muur  opgevvorpen,  vvaar  erg moeilijk  doorheen  te  breken  valt.  De  culturen  zijn  erg  gesloten  en  er  heerst  een  sterke behoudendheid.  Taboes  zijn,  anders  dan önder  Nederlanders,  nog  volop  aanvvezig. 

Religie  kan  vaak  een  belemmering  vormen  voor  emancipatie.  Dat  geldt  niet  alleen voor  moslims,  maar  ook  voor  christenen. 
Vrouvven  mogen  van  de  SGP  bijvoorbeeld nog  steeds  geen  leidinggevende  functies 
bekleden.  Dat  is  nogal  in  strijd  met  artikel  1 
uit  de  grondvvet,  namelijk:  niet  discrimineren  op  grond  van  geslacht.  Zelfs  behouden- de  christenen  kunnen  dus  een  emancipatiegolf  gebruiken.“Fundamentalistische  moslims,  joden  of  christenen  leggen  hun  heilige boeken  op  zo’n  manier  uit,  dat  ze  vrouvven kunnen  onderdrukken.”  vindt  Dresselhuys. 
De  religie  van  allochtone  vrouvven  is  hoofdzakelijk  de  İslam.  Uit  de  onderzoeksresulta- ten  van  de  IWS  blijkt  dat  moslimvrouvven  in de  greep  zijn  van  hun  religie  en  de  sociale druk  die  daaraan  verbonden  is.  Er  is  vveinig ruimte  voor  discussie  of  de  individuele  beleving  van  het  geloof.  Er  vvordt  vaak  krampachtig  vastgehouden  aan  bestaande  religieuze  regels,  vvaarden  en  normen.  Vrouvven accepteren  vooralsnog  hun  situatie,  omdat ze  het  zien  als  soort  lotsbestemming. 


Door:  Sebelan  Tabar 


13 


ültür-sanat 

Kafkasya’da  Kürt  Kadın  Renkleri 

Kürt  kadınları  gittikleri  her  yere  sadece  kendi  kültürlerini  değil,  oraya  kendi  renklerini  de  katıyorlar.  İşte Ermistan’da  ki  Kürt  kadınları  da  giyiminden,  türkülerine  kadar  umudun  sesi  olmuşlar. 
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Elbette  dünyada  her  halk,  her  millet  kendi  kültürü,  kendi  örf,  adetleriyle  tanınır  ve  kendisini  var  eder.  Bir  halkın kimliği;  kültürü,  gelenek,  görenekleriyle  tanınır.  Aynı  şekilde  bir  halkın  örf,  adetleri  ve  kültürü  başka halkın  kültüründen  etkilenir  ve başka  halkların  kültürünü  etkiler. 

Özellikle  de  kültürel  anlamda her  halkın  kendine  özgü  giyim  tarzı ve  giydikleri  elbiseleri  vardır.  Kuşkusuz  bir  halkın  giyimi,  yaşam  kültürü  yaşadığı  coğrafyadan  ve  geçmiş  tarihinden  bağımsız  değildir. 
Her  halkın  giyiminde  de;  dini,  ekonomik  etkiler  belirleyici  olmaktadır.  Yani  bir  halkın  giyimi;  üzerinde yaşadığı  toprak  parçasının  coğrafik özelliklerinden,  ekonomik  koşullarından  ve  kendisini  yaşatan  dini  etkilerden  bağımsız  değildir.  Bunlar birbirini  etkilerler  de... 

Sınırın  ötesi 

Bilindiği  gibi;  Ermenistan’daki Kürtlerin  çoğunluğu  Ezidi  dininden olan  Kürtler’dir.  Daha  çok  Kürdistan’dan  göçüp  gelen  bu  Kürtler; geldikleri  yerlerin  kültürünü  korumakta  ve  geldikleri  yerlerden  aldıkları  giyimlerini  hemen  hemen  aynı şekilde  devam  ettirmekteler.  Ermenistan’da  yaşayan  Ezidi  Kürt  halkı; daha  çok  Kars,  Van,  Bitlis  vb.  yerlerden  göç  ederek  geldikleri  için; sınırları  aşarken  kendileriyle  getirdikleri  giyim  kültürünü  de  getirmişler.  Şimdi  bile  sınırların  öte  yüzünde,  kendilerinin  bile  yaşamadıkları belki  de  görmedikleri  ülkelerinin davul  seslerini  sınırlar  ardından  duyuyorlar.  Sınırlar  ardından  ülkelerinin  kendilerine  ulaşan  düğün  sesleri,  insan  sesleri  umut  veriyor,  geç miş  ve  gelecek  hayalleri  kurduruyor.  Onlar  için  sınrların  ötesinden gelen  sesler  atalarının  sesleri,  yok edilen,  inkar  edilmek  istenen  dedelerinin-ninelerinin  ezgileridir. 

Ve  Araş  suyunu  geçerek  gelen 
Ezidi  Kürtlerin  oturuş,  kalkışları, giyimleri,  yaşam  tarzları  bir  çok yönden  sınırların  ötesinin  izlerini taşıyor. 

Fakat  zamanla  Gürcistan’la  sınır  olmanın  ve  Ermeniler  içinde  olmanın  getirdiği  kültürlerin  birbirlerinden  etkilenmeleri  de  sözkonusu.  Bu  konuda  özellikle  de  Ermenilerin  kültüründen  etkilenerek  giyimlerini  buranın  gerçekliğine  göre geliştiren  bir  kısım  Kürt  kadınlarının  yanında;  orta  yaş  ve  yaşlı  Kürt kadınları,  sınırların  ötesinden  aldıkları  giyim  tarzlarına  göre  giyiniyor¬ 


lar.  Kars  ve  diğer  Kürt  şehirlerinden  gelen  Ezidilerin  sayısı  çokça olmasa  da;  halen  giyimleri  sınırın ötesindeki  Kürtlerin  giyim  tarzlarıyla  aynı.  Her  ne  kadar  modern  anlamda  giyimler  ağırlık  taşıyor  olsa da;  eskilerden  kalma  giyim  modelleri  Kürt  kadınları  arasındaki  ağırlığını  korumakta  ve  yaşlı  kadınlar  ülkelerinden  getirdikleri  elbiseleri giymekte. 

Belki  model  anlamında  giyimde bazı  değişiklikler  de  olmuş,  ama  da ha  farklı  modeller  de  geliştirilmiş. 
Ermenistan’da  da  özellikle  Elegez, Oktonberya  ve  Şamiram  alanların¬ da  yaşayan  Kürt  kadınları  sınırların ötesindeki  büyüklerinin  elbiseleri¬ nin  modellerini  giyiyorlar.  İster  başlarına  bağladıkları  kefyeler,  ister  sırtlarına  geçirdikleri  şallar  olsun, hepsi  de  ülkelerinde  giyilenlerle  aynı.  Ermenistan’da  ki  Kürt  kadınları; başlarına  hirbi,  önlerine  peşmal, sırtlarına  kefye  ve  yelek  giyiyorlar. 

Ermenistan’da  Kürt  kıyafetleri 

Bu  konuda  biz  de  eski  Kürt  kültürünü  devam  ettiren  büyük  kadınlarla  giyim  üzerine  tartıştık.  Elbise türlerinden  hangilerini  genç  kızların,  hangilerini  ihtiyarların,  hangilerini  gelinlerin  giydiklerini  sorduk  ve bu  konuda  Elegez’de  ki  Şemal  Bıroyan,  konuyla  ilgili  olarak  bize  şöyle  konuştu:  “Şimdi  büyük  kadınların  giydikleri  elbiseler  genelde  ülkede  giyilen  elbise  modelleriyle  aynı.  Ama  Kürtlüğün  temsili  olan  eski modellerdeki  elbiseleri  gençler  fazla  giymiyorlar,  sadece  düğün  ve şenliklerde  giyiyorlar.  Ermeniler  arasında  yaşadığımız  için  de;  gençlerin  büyük  oranda  etkilenmeleri söz  konusu. 

Büyük  yaşlardaki  kadınlar  halen de;  önlerine  peşmal  bağlıyor,  yelek giyiyorlar.  Belki  daha  önceleri  büyüklerimizin  giyimlerinden  de  hatırlıyorum  kutık  giyilirdi.  Şimdi  tam anlamıyla  kutık  olmasa  da;  genelde peşmal,  kefye  ile  birlikte  kremsatine  giyiliyor.  Başlarına  da  şaxrareşi bağlıyorlar. 

Ama  Ermenilerin  arasında  kaldığımız  için  giyimimizde  de  bir  etkilenme  görülebiliyor.  Gençler  daha çok  modern  giyinmeye  çalışıyorlar, başları  ve  saçları  açıktır.  Düğünlere gittiğimizde  de;  normal  yaşamda giydiklerimizle  aynı  tarzda  ama  biraz  daha  pahalı  kumaşlarla  yapılmış  derekesklerimiz,  yeleklerimiz, şallarımızla  gidiyoruz. 

Xeyl:  Gelinlerin  başına  atılırdı. 
Şala  Kurmanci:  Kalın  kumaştandır. 
Kışın  sırta  atılıyor,  yünden  yapılma¬ 


dır.  Dere:  Yarım  etek  biçimindedir yani  peşmal.  Kumaşın  rengine  göre değişebiliyor.  Dere  gibi  genelde yeşildir. 

Yelek  (sürt):  iki  parçadan  oluşuyor.  Genelde  bir  kaç  renkten  oluşuyor.  Tavrişi:  Şala  benziyor  ama hafif  bir  kumaştan  yapılır.  Büyük kadınlar  kullanırlar. 

Şara  toksin:  Çok  eski  bir  modeldir  ve  şimdi  az  kullanılıyor.  Bir çok  renkten  oluşuyor  ve  püsküllüdür. 

Heft  reng:  Eskiden  xeli  olarak kullanılırdı.  Çok  ince  ve  hafif  kumaştandır. 

Kutık:  Yeleğin  daha  ağır  kumaşından  yapılır,  iki  tarafı  da  giyilebilir. 

En  önemlisi  olan  ise;  büyük  yaştakilerin  daha  da  eski  Kürt  giyim tarzını  devam  ettiriyor  olmaları  ve düğünlerde-şenliklerde  gençlerin bile  Kürt  kültürünün  temsili  olan elbiselerini  giyiyor  olmalarıdır. 

Eskiden  gelinlere  de  aynı  tarzda  elbiseler  ve  xeliler  giydirilirdi. 
Şimdi  yer  yer  halen  de  evlendirilen genç  kızların  başına  heftreng  dedi¬ 


ğimiz  xeli  atılıyor.  Genç  kızlar  da düğünlerde,  şenliklerde  ve  özel günlerde  başlarına  hirbi  bağlıyor, kremsatine  (yelek)  giyiyorlar.” 

Şemal  Bıroyan’ın  dediği  gibi; 
artık  zamanla  bu  elbise  modelleri ortadan  kalkmakta;  sadece  özel günlerde,  düğünlerde,  şenliklerde giyilmekte.  Ama  en  önemlisi  de  bu elbise  türlerinin  coğrafi  yakınlıktan kaynaklı  Kars,  Van  vb.  şehirlerdeki Kürtlerin  giydikleri  ile  çok  benzerlik  taşıyor  olmalarıdır.  Sadece  Kürdistan  şehirlerindeki  Kürt  kadınlarının  giydikleriyle  aynı  olup,  sadece Ezidi  Kürtler  değil,  Ermenistan’¬ daki  müslümün  Kürtleri  de  giymekteler.  Doğrudur  her  ne  kadar  Ezidi Kürtler;  Ermeniler  ve  başka  halklar arasında  yaşıyor  olsalar  da;  -deyimleriyle-  ülkelerinden  getirdikleri  elbiselerin  halen  de  saklıyorlar,  büyüklerinden  aldıkları  modellerle kefyelerini,  elbiselerini  dikiyorlar. 
Ama  biz  istesek  de,  istemesek  de yavaş  yavaş  Kürtlerin  Ermenistan’da  bile  giydikleri  elbise  modelleri  günümüz  gerçekliğine  göre  yavaş  yavaş  ortadan  kalkmakta.  Belki ülkedeki  bazı  kadınlar  büyüklerinden  aldıkları  modellerle  giydikleri elbiselerini  artık  giymiyor  olabilir de,  ama  Ermenistan’da  ki  kadınlar ülkelerinden  getirdikleri  elbiselerini  saklamaktalar. 


Kürt  kadınları,  Kürt  çocukları sınırların  ötesinden,  Ararat’ın  öteki yüzünden  geldiler  ve  şimdi  Ararat’ın  öte  yüzünde  yaşıyorlar.  Sınırın  ötesinde  yaşayanlar;  önceleri herşeyleri  ama  herşeyleriyle  sınırın ötesinden  getirdikleriyle  yaşadılar, giydiler,  oturdular,  konuştular.  Daha  sonra  yavaş  yavaş  sınırın  ötesi uzaklaşmaya  başladı,  uzaklaştı, uzaklaştı  ve  Agiri;  ARARAT  oldu. 
Ararat  artık  sınıra  yakın  yaşayanların  yaşamı,  giyimleri,  kültürel  özellikleri... 

Ve  artık  ARARAT  yavaş  yavaş küçülmeye  başladı  sınırın  ötesinde yaşayanlar  için.  Çünkü  Ararat  modernleşti  sınırın  ötesinde  yaşayan için,  çünkü  Ararat;  yeni  yetişen  kuşaklar  için  yeni  bir  kuşağın  sınırına dahil  oluyor....  Çünkü  Ararat  artık; Ararat’ın  öteki  tarafından  gelen  ve şallarını,  kefyelerini,  şalvarlarını, hirbilerini,  kutıklerini,  kofilerini kendileriyle  getirenlerin  değil  de modern  dedikleri  eteklerin,  minilerin,  bluzların  mekanı  olmaya  doğru yol  almakta. 

Ermenistan’da  kadın  dengbejler 

Kafkasya’ya  da  Ermenistan  denildiği  zaman,  dengbejler,  güzel klamlar  ve  flüt  ezgileri  gelirdi  her Kürdün  aklına  bir  zamanlar.  Ermenistan’daki  Kürtler  de,  flüt  ezgileriyle,  klamlarıyla,  folkloruyla  Kürt kültürünü  korumaya  çalışmışlar. 
Her  ne  kadar  bazı  dönemlerde  Kürt kültürü  etkisizleştirilmeye,  asimile edilmeye  çalışılmışsa  da  Kürtler kültürel  gelişimleriyle  kendilerini korumaya  çalışmışlar  ve  Ermenistan’da  ki  Kürtler  folklorik  ve  dengbejlik  konularında  güçlü  bir  arşive sahip.  Dengbejlik  yönünde  Karapete  Xaço,  Şeroye  Biro,  Avdilaye Zeynike  vb.  Bir  çok  kişi  herkesçe tanınmakta. 

Sınırları  geçerek  Kafkasya’ya, Ermenistan’a  gelen  Kürter;  ülkelerine  olan  özlemlerini,  duygu  yoğunluklarını,  acılarını  her  zaman  klamlar  ve  ezgiler  yoluyla  dillendirmişler.  Ermenistan’da  sürgünlük  yaşayan  Kürt  halkı;  ülkelerine  olan  özlemlerini,  yüreklerinin  hasretliklerini  hep  ezgiler  ve  klamlarla  anlamlandırmışlar.  Onlar  için  klam  söylemenin,  ezgi  yapmanın  diğer  anlamı sürgünü  gerçekleştirenlerden,  kendilerini  buraya  sürenlerden  bir  intikam  alma  adı  haline  gelmiş. 

Ermenistan’da  da  göçün  acılarını,  sürgünlüğün  tüm  acılarını,  yabancı  ve  kendi  ülkesinden  uzak  yaşamanın  tüm  acılarını  da  ve  topraksız  yaşamanın  zorluklarını  en çok  kadınlar  çekmekte.  Kürdistan’da  nasıl  ki  Meyrem  Xan’lar,  Ayşe  Çan’lar  çıkmışsa;  Kafkasya’da  ve özellikle  de  Ermenistan’da  da  büyük  sayıda  kadın  dengejler  ve  müzisyenler  çıkmıştır.  Her  ne  kadar  şu anda  bazı  nedenlerden  dolayı  büyük  bir  kısmı  başka  yerlerde  yaşıyor  ya  da  ölmüş  olsalar  da  bıraktıkları  etkiler  ve  onlardan  geride  kalanlar  da  yok  değil. 

Ermenistan’da  Zanika  Şakır, 
Aslika  Kadir,  Nure  Cevvari,  Sosika Sımo,  Xana  Zaze  gibi  dengbej  kadınlar  sesleri,  ezgileri  ve  müzikleriyle  ün  yapmış  isimlerdir.  Ermenistan’da  yetişen  ve  büyüyen  Aslika 


Kadir  bir  süre  Ermenistan’da  dengbejik  yaptıktan  sonra;  bazı  koşullardan  kaynaklı  şuan  Avrupa’da yaşamakta.  Zanika  Şakır  vb.  gibi diğer  dengbej  Kürt  kadınları  da 
Kürt  ezgilerini  dışa  taşımışlardır. 
Ermenistan  dışında  yaşayan  diğer dengbej  Kürt  kadınları  da  başka yerlerde  hem  yüksek  öğrenimlerini hem  de  müzik  yüksek  okullarını okuma  imkanı  yakalamış  ve  Kürt kültürünü,  müziğini,  sanatını  ve müzisyenliğini  bilimsel  anlamda  da koruma  imkanını  yakalamışlardır. 

Binlerce  olan  özlemler,  binlerce defa  ülkeden  uzaklığın  getirdiği acılar,  binlerce  defa  yaşanılan  sürgün  yaşamı  ve  daha  çok  da  Kafkasya’da  ki  Kürt  kadının  çektiği  binlerce  acılar;  kadınların  ses  tellerinde, flüt  sesiyle  birlikte  ve  Kürt  Hamlarıyla  dalga-dalga  hiç  bir  sınır,  hiç bir  kanun  tanımadan  her  tarafa, her  Kürdün  yaşadığı  yere  yayılmak¬ ta  ve  ilerlemekte. 

Ben  müziğin  gerillasıyım 

Her  ananın  yüreğindeki  o  klamlar;  acılarının  ve  çektikleri  elemlerin  dermanı  oluyor,  acıların  sabrı, sürgünlüğün  çözümü,  ülkeye  olan özlemlerinin  sabrı,  atalarının  köylerini  bir  kez  daha  görmelerinin  umudu  oluyor.  Yürekten,  yüreğe  esen bir  rüzgar  oluyor  bu  sesler...  Bu sesler  ne  yürek  ağrıtıyor,  ne  can ağrıtıyor,  ne  de  beyin  ağrıtıyor... 
işte  bu  da  Kürt  kadınlarının  dengbejliği  oluyor...  Mesela  Nure  Cevvari;  hem  müzik  yüksek  okulunda okumuş,  hem  de  uzun  bir  süre  Erivan  radyosunda  sorumlu  olarak  çalışmış,  radyo  da  sesiyle  tüm  Kürt halkının  gönlünde  yer  edinmiş  ve çok  sayıda  nota  yapmıştır.  Fakat Nure  Cevvari  de  bazı  nedenlerden dolayı  Kafkasya  dışında  yaşamakta. 
Cemile  Çelil  de  Erivan’da  müzisyenlik  yüksek  okulunu  okumuş;  uzun yıllar  Erivan  radyosunda  çalışmış  ve notalar  geliştirmiştir.  Ermenistan daki  anonim  Kürt  müziğinin  derlenip,  toparlanmasında  önemli  bir  rolü  vardır.  Cemile  Çelil;  Ermenistan’da  ki  hemen  hemen  tüm  köyleri dolaşarak,  resmi  kayıtlara  geçmemiş  Kürt  şarkılarını,  türkülerini  toplar  ve  kitaplaştırır.  Bunun  için  kendisine  “ben  müziğin  gerillasıyım” der.  Aynı  amanda  bir  müzisyen  olarak  Kürt  ezgilerine  ve  Hamlarına  bü yük  önem  vermekte.  Kürt  Hamları¬ nın  ve  ezgilerinin  yok  olmaması  için büyük  bir  çaba  da  göstermekte. 

Ermenistan’da  dengbejlik  yapabilecek  olup,  bunu  bazı  toplumsal geleneklerden  ya  da  bazı  imkansızlıklardan  dolayı  devam  ettirmemiş, kendisini  geliştirmemiş  ama  gerçekten  yetenekli  bir  o  kadar  kadın daha  var.  Bu  konuda  Cemile  Çelil bazı  Kürt  kadınlarına  radyo  da  klam söylemeleri  için  tekliflerde  bulunduğunu  ama  toplumsal  gerilikten kaynaklı  nedenlerden  dolayı  yetenekli  olan  bu  kadınların;  kendilerini geçmişte  neden  geliştiremediklerini  şöyle  anlatıyor:  “Sesiniz  güzel, gelin  radyo  da  klam  söyleyin”  diyordum  ama  onlar  “ayıptır,  nasıl  gelip radyoda  klam  söyleriz”  diyorlardı. 

Göçmen  Yürekler  Kitabından 
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Kadınlar  Yılandır 

Yılan  denilince  çoğumuzu  tuhaf  bir  ürperti  kaplar. 
Kimimiz  korkar,  kimimiz  irkilir,  kimimizde  aman  aman deyip  onun  adını  duymak  istemeyiz.  Sinsilik,  kurnazlık,  kıvraklık,  soğukluk  gibi  özellikleri  ona  atfederiz.  Kafamızda iyi  bir  yerin  sahibi  değildir  yılan...  Yeryüzünün  neredeyse  en tartışmalık  canlısıdır  yılan...  Tabi  kadına  benzetilmesi  ya  da kadının  yılana  benzetilmesi  cabası...  Hani  sıkça  kullanılıryada duyarız  ya  "yılan  gibi  kadın,  bütün  kadınlar  yılandır"  sözlerini, biz  kadınların  yaşamında  hatırı  sayılır  bir  yeri  vardıryılanın.  Bir çok  davranışımız  yılanla  özdeşleştirilir... 

Şöyle  bir  hafızamızı  yoklarsak  insanlığın  neredeyse  en  ünlü hikayelerinde  yılanın  nasıl  da  "lanetli"  bir  rol  oynadığını  görürüz.  Adem  ile  Havva  efsanesinde  Havva’yı  baştan  çıkaran,  bilgi ağacının  meyvesinden  yemesini  söyleyen  yılandır...  Tevrattaki öykünün  daha  eski  versiyonlarında  ise  yılan  yerine  vücudunun alt  kısmı  yılan  olan  Adem’in  ilk  eşi  Lilith’e  rastlarız.  Daha  önce yarı  yılan,  yarı  kadın  olan  Lilith,  Adem’e  boyun  eğmediği  için dıştalanır  ve  ölüm  ülkesi  Hades’in  tanrıçası  olarak  cezalandırılır.  Havva  bunun  üzerine  eş  olarak  gönderilir  ve  o  da  bilgeliği tatmaktan  geri  durmaz  ve  o  tarihi  "günahı"  işler...  Haliyle  bütün tek  tanrılı  dinlerde  insanlığın  cezalandırılmasının  ve  cennetten kovulmasının  sebebi  gibi  durur  yılan.  Tabi  sadece  bu  öyküde de  değil,  mitolojilerde  bazen  yedi  başlı  yılan,  bazen  ejderhaya da  dev  yaratıklar  halinde  de  görebiliriz  yılanı... 

Peki  yılan  kutsalken  nasıl  da  bu  kadar  lanetli  bir  sembole dönüştürüldü?  Bütün  tek  tanrılı  dinlerde  "şeytan  ve  dolayısıyla  da  kadınla  özdeşleştirilen  yılan,  gerçekte  neyi  temsil  ediyordu  da  tarihin  en  derin  öfkelerini  üzerine  çekmeyi  başardı. 

Oysa  ki  gerilere  gittiğimizde  daha  farklı  bir  yılan  sembolüyle  karşılaşırız.  Sümer  mitolojisinde  yılan  yaşamı,  ölümü,  bilgeliği  ve  büyüyü  temsil  eder.  Tabi  Sümer  mitolojisi  bu  geleneği  neolotik  dönemin,  ilk  kadın  eksenli  mitolojilerinden  devralır. 
Kadın  eksenli  toplumlarda  yılan  kutsal  görülen  bir  canlıdır. 
Şifanın,  iyileştirmenin,  gücün,  kudretin,  sağlıklı  olmanın  sembolüdür  yılan.  Aynı  zamanda  yılan,  akılsal  çıkarsamayı  ya  da aklı  kullanmanın  da  simgesidir.  Dolayısıyla  toplam  ifade  olarak kadının  simgesidir  yılan.  Çok  eski  yapıtlarda  kadınlar  ve  tanrıçalar  kolunda  ya  da  tacında  yılan  fügürleriyle  resmedilir. 

Binlerce  yıl  boyunca  yılan,  kadın  ve  büyü  sözcükleri  ile  birlikte  kullanılmış.  Örneğin  ibranice  ve  Arapça'da  yılan  ve  büyü sözcükleri  aynı  kökenden  geliyormuş.  Ayrıcayılan  etinin  büyücülükte  ve  tedavi  amaçlı  olarak  uzun  dönem  kullanılmış  olduğunu  da  biliyoruz.  Yılanın  kendinde  sembolize  ettiği  özelliklerin,  kadının  kendinde  özdeşleştirdiği  özelliklerle  aynı  olduğuna  bakıldığında  neden  yılan  sembolünü  seçtiği  anlaşılırdır. 

Çünkü  yılan  yaşamı  temsil,  eder  tıpkı  kadın  gibi;  yılanların deri  değiştirmesi  adeta  bir  tür  ölümsüzleşmedin  Ağaçların yapraklarını  sonbaharda  döküp  de  ilkbaharda  yeniden  doğması  gibi  bir  ölümsüzlük  vardır  yılanda,  insanın  insan  olma sürecinde  belki  de  en  çok  aradığı  şeyin  ölümsüzlük  olduğunu biliyoruz,  insanlığın  en  eski  destanlarında  bu  ölümsüzlük  arayışına  rastlarız.  (Gılgameş  destanında  ölümsüzlük  otunu  elinde  bulunduran  yılan  gibi  vb...) 

Yılan;  gücü,  kudreti  ve  koruyuculuğu  simgelemektedir. 
Çünkü  zehiri  ile  öldürücü  olabildiği  gibi  iyileşti ricidirde... 

Yine  Mısır  mitolojisinde  yılanın,  deri  değiştirmesi  nedeniyle,  yeniden  doğuş  sembolü  olarak  simgeleştirilir.  Eski  bir  Mısır hiyeroglifi,  ölülerin  dirilmesi  için,  şu  mısraları  ölünün  ağzına koyduklarını  söylen 

“Ben  yıllar  yılı  boyunca  yaşıyan  yılan  Satayım, 

Her  gün  ölür,  ve  yeniden  doğarım  ben. 

Ben  kendimi  ebediyen  yenilerim, 

Ve  her  gün  daha  gençleşirim!” 

Yine  Yunanlılarda  da  yılan, “yeniden  doğuş”  ve  “şifa”  sembolüdür.  Dünyanın  farklı  halklarına  ait  mitolojilerde  yılan genelde  kadın  tanrıçalarla  özdeşleştirilir.  Örneğin  tanrıça inanna  elinde  yılan  tutarak  resmedilmiştir.  Hint  mitolojisinde evren-öncesi  sularda  oturmuş,  yılanın  üzerinde  uyuya  kalan tan rıçaVisnu  tarif  edilir. 

Özcesi  yılan,  idda  edildiği  gibi  gerçektende  kadındır.  Ama erkek  egemen  zihniyetin  tarih  boyunca  bilgeliği,  şifayı  temsil eden  yılan  sembolünü  ters  yüz  ederek  tersinden  bir  algı  yaratmasıda  bu  gerçekler  ışığında  anlaşılırdır.  Kadın  eksenli  bütün yaratımlara  saldırmayı  kendine  görev  bilen  erkek  egemen ideolojiler,  insanlığın  hafızasında  derin  bir  değer  yitimi  yaratmışlardır.  Yılanda  bu  yitimlerden  biridir.  Dolayısıyla  biz  kadınların  yılan  etrafında  sembolleşen  değerleri  yeniden  güncellememiz  ve  yılana  hak  ettiği  değeri  vermemiz  kadın  bilincimizin bir  gereğidir...  Kadınlar  özgürleştikçe  yılanda  gerçek  itibarına elbetteki  kavuşacaktır...  Daha  insanca  bir  algı  oluşacaktır... 


On  Bin  Siyasi  Tutsağa  On  Bin  Kitap 


Deli  Dalgalar  cezaevindeki  siyasi  tutsaklar  için  kitap  kampanyası  başlattı. 
Neler  oluyor  bu  ülkede?  Diyen  delidalgalar,  “Adalet  Bakanlığının  Ocak  2011 
verilerine  göre,  Türkiye  cezaevlerindeki tutuklu  ve  hükümlülerin  toplam  sayısı, 
122  bin  404.  Bu  sayının  2001  yılında  55 
bin  209  olduğu  gözetilirse,  cezaevlerin¬ de  tutulan  insan  sayısındaki  rekor  artış çok  daha  iyi  anlaşılır.  Bu  arada  cezaevlerinin  toplam  kapasitesinin  100  bin  kişilik  olduğu  da  akılda  tutulmalı”  ifadelarine  yer  verildi. 

Düzen,  nizam,  devletin 

bekası  ne  istiyor  bizden? 

Deli  Dalgalar  devamla,  “bize  öyle  geliyor  ki,  sistem  içimizde  ne  kadar  çılgın, ne  kadar  sürprizli  insan  varsa,  soğuk  ve işbirlikçi  aklının  çarkları  arasında  öğütemeyeceğini  düşündüğü  ne  kadar  “deli” varsa,  birer  birer  alıyor,  kapatarak  ıslah etmeye,  yola  getirmeye,  uslandırmaya çalışıyor.  Oysa  çok  eskilerde  söylemişiz; “usludan  yeğdir  delimiz”  diye.  Hatırlatmalı!”  dedi. 

Yerin  altına  da  gömseler,  fezaya  da fırlatsalar,  denizin  ortasında  ya  da  dağın başında  da  tutsalar,  henüz  insan  aklını hapsetmenin  bir  yolu  bulunamadı  diyen Delidalgalar,  “insan  aklı  kırk  kilit  altında da  tutulsa,  özgürlüğü  hayal  edebiliyor. 
Ve  özgürlük  hayali  bir  kez  düşmeye  görsün  yüreğe,  o  yüreği  hizaya  sokmak mümkün  olmuyor.  Bütün  o  kutsal,  bütün o  ebedi  ve  ezeli,  bütün  o  baki  sayılan  koca  koca  düzenleri  korkutan  da,  bu  hizaya  sokulamama  mıdır  acaba?  Korktukları 


insan  mıdır?  Düşünceleri,  hayalleri,  umutları  ve  özlemleriyle  insan!”  diye  belirtti. 

Deli  Dalgalar,  “sözler,  kimi  zaman  okyanusa  fırlatılmış  bir  şişenin  içinde,  kimi zaman  toprak  altında  gömülü  taş  tabletlerde,  bir  lahitin  güneşe  bakan  yüzünde belki  de,  varlığını  artık  kimse  bilmese  de eski  bir  duvarın  dökülen  boyasının  altında  ya  da  bir  hücreden  diğer  hücrenin  havalandırmasına  atılan  ekmek  içinden yapılmış  topların  içinde.  Ama  hep  kalbimizde”  dedi. 

Değil  mi  ki,  hayata  dair  son  anlarda onlar  söylendi,  değil  mi  ki  düşülen  yere kanla  yazıldı,  değil  mi  ki  sırt  çantalarında bir  tek  onlar  vardı  ıssız  göklerin  altında. 
Değil  mi  ki  emanetti,  yüzünü  görmediğimiz  ve  belki  de  hiç  göremeyeceğimiz  baş ka  bir  insana  mutlaka  ama  mutlaka  ulaştırılması  gereken  ifadelerine  yer  verildi. 

Kitaplar  dolusu  sözler  tel 

örgüleri,  taş  duvarları  aşar 

Kitap  kampanyasına  ilişkin  açıklama şöyle  devam  etti:  “Ülkemiz  hapishanelerinde  bulunan  sayıları,  on  bine  varan  si  - yasi  tutuklu  ve  hükümlüye  çat  kapı  kitaplarla  gidiyoruz.  Kitaplardaki  sözleri ucu  yanık  mektup  yapıp,  akordeonlu  bir şenlik  alayı  olup  hücrelerine,  koğuşlarına,  sofralarına  gidiyoruz.  Büyük  ateşler yakıp,  odun  ateşinde  demlenmiş  çaylarını  içmeye,  halleşmeye,  dertleşmeye  gidiyoruz.  Delilik  mi?  Adımız  Dışarıda  Deli Dalgalar.  Üç  yıl  beş  aydır  bu  “deliliği”  iş edinmişiz,  yetmezi  yetirip,  eldekini  çoğaltıp,  elde  olmayanı  da  “deliliğe”  vurup yok  saymayarak,  onlarlayız  zaten  epey bir  zamandır.  Üç  yıl  beş  aydır  hapishanedeki  “delilere”  kitap  göndermekten yorulmadık.  Ama  daha  büyük  dalgalarla dövmeli  kıyılarını  dedik.  Onlar  zaten  isterler  bunu.  Ekmek,  su  değil  ama  kitap isterler”  dedi. 

Yeteri  Kadar  “deli”  olan  herkesi 

kampanyamıza  katılmaya  çağırıyoruz 

“1  Temmuz  - 1  Kasım  2011  tarihleri arasında,  hapishanelerdeki  bütün  “siyasi  deliler”  için  kitap  kampanyası  başlatıyoruz!  Dışarıdan  içeriye  sözlerden  bir köprü  kurmak  için,  herkesi  en  az  bir kitap  vermeye,  kütüphanesini  seyreltme çalışması  yapmaya,  arkadaşlarından  ki  - 


tap  (ç)almaya,  kısacası  kitap  toplamaya çağırıyoruz.  Kapıları  çalıp  tek  tek  kitap istemek  gerekirse,  bunu  da  birlikte  yapmaya  davet  ediyoruz.  Hedefimiz;  on  bin kitap!”  diyen  Deli  Dalgalar  devamla,  “Kitaplarımız  onlara  ulaştığında  biz  daha çok  ve  daha  insan  olacağız.  Ve  belki  de daha  umutlu  ve  huzursuz.  Gönderdiğimiz  bir  kitabın  izini  süreceğiz  her  yerde. 
Kalabalıklar  arasında,  mitinglerde,  gülümseyen  bir  yüzde.  Tanımadığımız  bir eli  sıkarken,  “O,  sen  miydin”?  Diye  düşüneceğiz.  O  kitapların  üzerine,  sayfa  aralarına  notlar  düşeceğiz.  Çoğu  zaman  kötü  sürprizler  bekleyen  muhalif  hayatlarımızın  iyi  sürprizlerini  de  biz,  bilinçlice  ve hep  birlikte  yaratacağız”  ifadelerinde bulundu. 

“Yeteri  kadar  “deli”  olan  herkesi kampanyamıza  katılmaya  çağırıyoruz” denilenen  açıklamada  iletişim  adresleri ise  şöyle: 

Kitap  kampanyası  için  iletişim: 

www.delidalgalar.com 

Birol;  0533  961  77  00 

Tanju;  0507  317  64  27 

Elden  kitap  bırakmak  ya  da 

postalamak  için  adreslerimiz 

Filistin  Halkıyla  Dayanışma  Derneği 

Hüseyin  Ağa  Mah.  Dudu  Odaları  Sok. 
No:  10  Kat:  3  Beyoğlu/  Taksim/  İst. 

İstanbul  Ermeni  Kültür  Derneği 

Meşrutiyet  Cad.  No:  31  Kat:  2  Beyoğlu  /  Taksim  /  İst. 

Tanju: 

Meclis  Mah.  Lale  Sok.  6/C  Sarıgazi  /  İst. 

Promethe  Kafe 

Muvakkithane  Cad.  No:  17/1  Kadıköy  /  İst. 

Eğitim  Sen  İstanbul  4  Nolu  Şube 

Merkez  Mah.  Hamam  Sok.  1/3 Gaziosmanpaşa  /  İst. 

Pir  Sultan  Abdal  Kültür  Derneği Kartal  Şubesi 

Hürriyet  mahallesi  Ortadoğu  koleji arkası  Yakacık  /  Kartal  /  İst. 

Sokak  BİSTRO 

Hamam  sokak  No:21  Kartal  /  İst. 

Facebook  Etkinlik  Linki 

http://www.facebook.com/event.ph 

p?eid=212049058832187 


Haber  Merkezi 


Hrant 


bir  Ermeni  aydını  olarak  toplumuna  bak tı,  ona  dokundu,  gördü  ve  bildi.  Mücadelesini  sürdürdüğü  gazete- 


Tuba  Çandarın kaleme  aldığı  ve  Hrant  Dink’  in  yaşamını  anlatan  kitap,  bir  kez  daha  yaşama tanıklık  ediyor.  Türkiye  tarihinin  aslında utançını  belgeliyor.  İçiniz  burkularak  okuyacağınız  bir  kitap.  Hrant  Dink  Malat¬ ya’da  15  Eylül  1954’te  doğdu.  Türkiyeli 


si  Agos’un  önündeki  kaldırımda  19 
Ocak  2007’de  vuruldu.  Bu  kitap  onun 


benzersiz  hayatının  hikâyesidir. 

Türkiyeliyim...  Ermeni’yim...  İlikleri¬ me  kadar  da  Anadoluluyum.  Bir  gün  dahi  olsa,  ülkemi  terk  edip  geleceğimi “Batı”  denilen  o  “hazır  özgürlükler  cenneti”in  de  kurmayı,  başkalarının  bedeller  ödeyerek  yarattıkları  demok  rasile- re,  sülük  mi  şali  yamanmayı  düşünmedim.  Kendi  ülkemi  de  o  türden  özgürlükler  cennetine  dönüştürmek  ise  te  - mel  kaygım  oldu. 

Şu  anda  yaşayabildiğim  ya  da yaşayamadığım  haklara  da  bedavadan  konmadım,  bedelini  ödedim, hâlâ  da  ödüyorum... 

Kolay  bir  süreç  değil  yaşadıklarım...  Ve  ailece  yaşadıklarımız.  Ciddi  ciddi,  ülkeyi  terk  edip  uzaklaşmayı  düşündüğüm  anlar  dahi  oldu. 
Özellikle  de  tehditler  yakınlarıma bulaştığında...  O  noktada  hep  çaresiz  kaldım. 

“Ölüm-kalım”  dedikleri  bu  olsa gerek...  Bütün  bunlar  olurken  şu gerçeği  de  tek  güvencem  sayacağım. 

Evet,  kendimi  bir  güvercinin  ruh tedirginliği  içinde  görebilirim,  ama biliyorum  ki  bu  ülkede  insanlar  güvercinlere  dokunmaz.  Güvercinler kentin  ta  içlerinde,  insan  kalabalıklarında  dahi  yaşamlarını  sürdürürler.  Evet,  biraz  ürkekçe  ama  bir  o  kadar da  özgürce...  Hrant  Dink 
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215  Milyon  Çocuk  Çalıştırılıyor 

ILO  yayınladığı  rapor  da;  çocuk  işçiliğinin  tehlikeli  biçimlerine  karşı  acil  eylem  çağrısı  yaptı.  Raporda  "her  dakika,  bir  çocuk  işçi,  dünyanın  bir  yerinde  işle  ilgili  bir kaza,  hastalık  ya  da  psikolojik  travma  geçirmekte”  ifadelerine  yer  verildi. 


ILO’nun  "Çocuklar  tehlikeli  işler de:  Bildiğimiz  ve  yapmamız  gerekenler”  başlığıyla  yayınlanan raporun  da;  "her  gün,  her  dakika,  bir  çocuk  işçi,  dünyanın  bir ye-  rinde  işle  ilgili  bir  kaza  geçirmekte. 
Sa-  nayileşmiş  ve  gelişmekte  olan  ülkelerde,  çocuk  işçiler  hastalık  ya  da  psikolojik  travma  geçirmekte”  ifadelerine yer  verildi. 

Acil  eylem  çağrısı 

Uluslararası  Çalışma  Örgütü  (ILO) Haziran  ayında,  çocuk  işçiliğinin  tehlikeli  biçimlerine  karşı  acil  eylem  çağrısı yaptı.  Çocuk  işçiliğiyle  mücadele  günü 
(12  Haziran)  vesilesiyle  yeni  yayınlanan raporlar  baz  alınarak  yapılan  çağrıda; tüm  dünyada  toplam  215  milyon  çocuk çalıştırılıyor.  Bu  çocuklardan  115  milyonunun,  tarım,  madencilik  ve  inşaat  gibi sahalardaki  tehlikeli  işlerde  çalıştırıldığı belirtilerek  çocuk  işçiliğinin  durudurulması  gerektiği  dile  getirildi. 

ILO  Genel  Direktörü  Juan  Somavia, "çocuk  işçiler  konusunda  son  on  yılda önemli  gelişmeler  olmasına  rağmen, dünya  çapında  çocuk  işçiliği  sayısı  ve özellikle  çocukların  tehlikeli  işlerde  çalışma  oranı  halen  yüksek  olmaya  devam etmektedir"  dedi.  "Hükümetler,  işveren ler  ve  işçiler,  çocuk  işçiliğinin  sona  erdirme  politikalarının  ve  eylemlerinin uygulanmasında  güçlü  öncülük  etmek için  birlikte  hareket  etmelidir.  Çocukların  güvenliğini,  sağlığını  ve  ahlakını  tehtid  eden  olgulara  karşı  mücadele  öncelikli  olmalıdır "  dedi. 

Yapılan  açıklamadaki  diğer  ana  bulgular  şunlardır:  Bir  dizi  araştırma  çalışmalarının  gösterdiği  gibi  çocukların  iş başında  yaralanma  ve  ölüm  oranı  yetişkinlerden  daha  yüksektir.  Çocukların çalışma  saatlerinin  uzun  olması  yaralanma  riskini  arttırıyor. 

Küresel  çocuk  işçileri raporu  verileri 

ILO’un  2010  küresel  çocuk  işçileri raporun  da  çarpıcı  veriler  bulunmaktadır.  Geçen  yıl  açıklanan  rapor  da  2004 
ila  2008  arasında  dünyada  çalışan  çocuklara  ilişkin  veriler  yer  alıyor. 

Raporun  genel  değerlendirme  bölümüne  göre  çalışan  kız  çocuklarının  sayısı  dört  yılda  düştü;  15  ila  17  yaş  arası erişkin  çocuk  işçi  sayısında  ciddi  artış yaşandı.  15-17  yaş  arası  çalıştırılan  çocuk  sayısı  52  milyondan  62  milyona yükselerek  yüzde  20  oranında  arttığına dikkat  çekildi. 

Çocuklar  daha  çok,  bundan  önceki 


h 

yıllarda  olduğu  gibi  tarımda  çalıştırılıyor.  Tarım  sektöründe  her  beş  çocuktan  ancak  biri  ücret  alıyor;  çoğunluğu aile  işletmelerinde  ücretsiz  çalışıyor. 


115  milyon  çocuk  hayati 
tehlike  altında 


Raporda  5  ile  17  yaş  arasındaki  çocuklarla  ilgili  şu  tespitler  yapıldı: 

Dünyada  306  milyon  çocuk,  bir kısmı  ILO  ilkeleri  ve  ulusal  yasalara  uygun  olan  işlerde  çalıştırılıyor.  2004'e  gö re  herhangi  bir  işte  çalıştırılan  çocuk sayısı  17  milyona  denk  gelen  %5.3  oranında  düştü.  2004  yılında  bu  rakam 
323  milyondu. 

Ulusal  ve  uluslararası  yasa  ve  sözleşmelerde  zorunlu  tutulan  sağlık,  güvenlik  ve  etik  kurallara  aykırı  olarak dünyada  215  milyon  çocuk  çalıştırılıyor. 
Raporda  "Çocuk  işçi"  olarak  tanımlanan  bu  çocukların  sayısının  2004'e  göre  yüzde  3  oranında  düştüğü  belirtiliyor.  2004  yılında  222  bin  294'tü. 

Hayati  tehlike  taşıyan  işlerde  çalıştırılan  çocuk  sayısı  115  milyon.  Bu  sayı 2004'e  göre  yüzde  10  oranında  düştü. 

5  ila  14  yaş  arasındaki  alt  grup  çocuklar  arasında  herhangi  bir  işte  çalıştırılanların  sayısı  toplam  176  milyon. 
Bunların  arasında  "Çocuk  işçi"  kategorisine  girenlerin  sayısı  ise  153  milyon. 
Bu  yaş  grubundaki  çocuk  işçilerin  yaklaşık  53  milyonu  ise  hayati  tehlike  taşıyan  işlerde  çalıştırılıyor.  (SP/TK) 

Küresel  çocuk  işçiler  raporunda  bölgelere  göre  toplanmış  verilerde  bulunmakta.  Güney  Afrika'da  çocuk  işçiliğinde  artışa  tanık  olundu.  Örneğin,  Asya Pasifik  ve  Latin  Amerika  ve  Karayipler, çocuk  işçiliğinde  devam  eden  bir  azal¬ 


ma  olduğu,  ancak  Güney  Afrika’da  yükseliş  olduğu  belirtilmektedir. 

ILO’nun  yayınladığı  raporda  çocuk işçilerin  sadece  az  gelişmiş  ülkelerle sınırlı  olmadığı,  zengin  ülkelerde  bile 
15  yaşın  altında  ki  2.5  milyon  çocuk, 
tarım,  inşaat,  tekstil  atölyeleri  ve  ayakkabı  fabrikalarında  kötü  ve  tehlikeli koşullarda  çalıştırıldığı  belirtiliyor.  Ayrıca,  bu  koşullarda  çalışan  11.5  milyon yetişkinin  de  15-17  yaşlar  arasında  olduğu  belirtiliyor.  15  yaş  altındaki  çocuk  işçilerin  ülkelere  göre  dağılımı  ise şu  şekilde:  Amerika  Birleşik  Devletjer’inde  120.000,  İspanya’da  200.000, İtalya’da  400.000  ve  İngiltere’de  2  milyondan  fazla... 

Türkiye’de  çocukların  yüzde  24’ü çalışırken  bu  sayı  Brezilya’da  yüzde 16,  Mısır’da  yüzde  11,  Pakistan’da  17, Senegal’de  yüzde  31,  Avrupa  Birliği ülkeleri  ve  ABD’de  ise  ortalama  yüzde  2’nin  altında. 

Çocuklar  dokuz  saat  muz 

tarlasında  çalıştırılıyor 

Çocuk  işçilerin  çalıştığı  sektörler geniş  bir  yelpazeyi  oluşturuyor.  Oto  sanayiden,  tekstile,  ayakkabı  tamirciliğinden,  simit  satıcılığa  kadar  geniş  bir  alanda  çocuk  işçilere  rastlamak  mümkün. 

Küçük  çocukların  sömürülmesinden kâr  sağlayan  grupta,  uluslararası  şirketler  de  var.  Bunlar  arasında  tütün  (Philip Morris,  Altadis),  muz  (Chiquita,  Del Monte)  ve  kakao  (Cargill)  şirketleri  sayılabilir.  Örneğin,  tütün  endüstrisinin hakim  olduğu  Malavvi’de,  on  binlerce çocuk  tütün  yapraklarının  toplanması ve  kurutulması  işlerinde  çalıştırılıyorlar. 
Ekvator’da  7-8  yaşları  arasındaki  çocuklar,  günde  dokuz  saat  muz  tarlalarında  çalıştırılıyorlar.  Dünyanın  birinci kakao  üreticisi  Fildişi  Kıyı’sında,  binlerce  çocuk-köle  tarlalarda  çalışmak  zorunda  bırakılıyor. 

ILO’nun  1973  tarih  ve  138  sayılı  Asgari  Yaş  Sözleşmesi,  çocuk  işçiliğinin etkili  biçimde  ortadan  kaldırılmasını öngörmektedir.  Bu  sözleşme,  1999  tarihinde  kabul  edilen  182  sayılı  Çocuk İşçiliğinin  En  Kötü  Biçimlerinin  Önlenmesi  Sözleşmesi  ile  daha  da  pekiştirilmiştir.  Bu  sözleşme,  çocuk  işçiliğinin en  kötü  biçimlerinin  hemen  sona  erdirilmesine  yönelik  ivedi  önlemlerin  alınmasını  öngörmektedir.  “En  kötü  biçimler”  kölelik  ve  zorla  çalıştırmadan  çocukların  yasa  dışı  işlerde  kullanılmalarına,  çocukların  sağlığı,  güvenliği  ve  ahlakı  açısından  zararlı  işlere  dek  geniş  bir alana  yayılmaktadır. 

Yine  2006'da  BM  Üyesi  ülkeler  çocuk  işçiliğinin  en  kötü  biçimlerinin 2016'da  ortadan  kaldırılması  hedefini belirlemişlerdi.  Ancak  ILO'nun  son  raporu,  çabalar  artırılmazsa  bu  hedefin tutturulamayacağını  ortaya  koyuyor. 
Geçen  ay,  80  ülkeden  gelen  450'den fazla  delege,  bu  konuda  hazırlanan  bir yol  haritasını  kabul  etmişti.  Yol  haritası, hükümetler,  işverenler,  emekçiler,  sivil toplum,  bölgesel  ve  uluslararası  örgütler  tarafından  atılabilecek  adımları,  yol gösterici  ilkeleri  içeriyordu. 

Ayrıca  dünya  kamuoyunda  çocuk emeği  istismarına  karşı  duyarlılığı  geliştirmek  için,  çocuk  İşçiliğini  Önlenmesi  Uluslararası  Programı  (IPEC)  bugün tüm  dünyada  yürüttüğü  1.000  kadar programla  çocuk  çalıştırılmasına  karşı alternatifler  geliştirmektedir. 


Nergiz  Garin 


Çocuk  ve  Yaşam 


tulayamed@hotmail.com 


Sıcak 

Yaz  aylarının  yakıcı  sıcaklığı  devam  ediyordu.  Aslında  sıcak olan  sadece  havamıydı,  yoksa  yaşamın  her  anı  mı?  Yattığı yerde  düşünüyordu,  yarın  yine  arkadaşlarıyla  buluşacaktı.  Artık  buluştukları  zaman  konuştuklarının  ve  tartıştıklarının  kendisini  tatmin  etmediğini  fark  ediyordu.  Ama  nasıl  bir  çözüm  bulacağını  veya  neyin  kendisini  memnun  edeceğini  bilmiyordu.  Uy  - kularının  arasında  sıçrıyordu.  Kabus  mu  görüyordu  yoksa  yaşamı kabusun  ta  kendisi  miydi? 

Beş  çocuklu  bir  ailenin  4.  çocuğuydu,  bir  abisi  cezaevindeydi, onu  çok  özlemişti.  Görüşe  gittiği  zaman  Onunla  istediği  gibi  konuşup  tartışamadığı  için  mutsuz  oluyordu.  Beraber  konuşarak  geçirdikleri  zamanları  düşündükçe  özlemi  daha  da  artıyordu.  Babasının  yokluğunu  abisiyle  dolduruyordu.  Aslında  abisi  19  yaşındaydı,  kendisiyle  arasında  1  yaş  vardı,  cezaevine  girdiğinde  17  yaşındaydı.  Taş  attığı  için  tutuklanmıştı.  Neden  taş  attıklarını  niçin  anlamak  istemiyorlardı.  Aslında  “Onlar  için  taş  atmak  var  olmaktı.  Ben varım  beni  dinleyin”  demekti.  Yaşadıklarının  dışa  vurumundan başka  bir  şey  değildi,  isyan  yüreklerinden  taşarken  ne  yapmalarını  bekliyorlardı  ki.. 

Çocukluğunu  hatırladı  birden  mutlumuydu  acaba  o  günlerde..  Köyde  olmak  her  zaman  onu  mutlu  etmişti.  Köyden  ilçeye taşınmak  zorunda  kaldıklarında  çok  üzülmüştü.  Köy  boşaltıldığın¬ da  babası  ve  amcası  cezaevindeydi.  Annesi  ve  nenesiyle  beraber ilçedeki  akrabalarının  yanına  gelmişlerdi.  Annesi  iş  aramaya  koyulmuştu  hemen,  iş  bulup  çalışmaya  başlayınca  çocuklarını  etrafına toplamış  ve  neden  burada  olduklarını  onların  anlayabileceği  şekilde  kısaca  anlatmıştı.  Böylece  Kürt  oldukları  için  nasıl  ezildiklerini ve  haksızlığa  uğratıldıklarını  6  yaşında  annesinden  öğrenmişti. 
OkulagidinceTürkçeyle  karşılaşmıştı,  öğretmenleri  Türkçeyi  öğrenemeyenlere  çok  kızıyor  ve  onları  cezalandırıyordu.  Küçüçük  kafasında  sorguluyordu,  neden  dersler  Kürtçe  değildi.  Aslında  köyde 
yaşarken  Türkçe  diye  bir  dil  olduğunun  farkında  değildi  bile...  6 
yaşına  kadar  hiç  duymadığı  bir  dilde  eğitim  için  zorlanırken  bir  de üstelik  kendi  dilinin  yasaklanmasına  ne  kadar  kızmış  ve  anlamsız bulmuştu.  Bir  dil  niye  yasaklanırdı  ki?  Dilinin  yasaklanması  bu yaşta  bile  Kürt  olarak  kabul  edilmediğini  yok  sayıldıklarını  anlamasına  yetmişti. 

Yıllar  geçtikçe  buranın  yaşamına  alışmışlardı  ama  her  zaman köy  büyük  birözlem  olmuştu.  Öğrendikleri  karşısında  bazen  şaşırmış  bazen  üzülmüştü,  ilk  önce  Kürtlerin  tarihini  okuyup  öğrenmişti.  Sonrasında  Özgürlük  Hareketiyle  tanışmıştı.  Köyde  çocukluktan  beraber  olduğu  Dilan’la  samimiydi.  Dilan’ın  babası  gerillaya  katılmıştı.  Dilan  babasını  hayal  meyal  hatırlıyordu.  Dilan’ın  3 
kardeşi  vardı.  En  büyük  ablası  amcası  oğluyla  evlendirilmişti.  Ab  - lasının  mutsuz  olduğunun  farkındaydı,  ama  umarsızdı  bazen keşke  babam  burada  olsaydı  dediği  oluyordu.  Babası  burada  olsaydı  ablasının  evlenmesine  izin  vermezdi.  Dilan  gerillaya  katılmayı  düşünüyordu,  hatta  ablasını  ikna  edip  beraber  gitmek  istiyordu. 
Uzun  zaman  sonra  ablası  da  Ona  katılmaya  karar  vermişti. 

Evden  çıkıp  her  zaman  yaptıkları  gibi  Dilan’la  beraber  arkadaşlarıyla  buluşmaya  gittiler.  Her  gün  mutlaka  bir  araya  geliyorlardı.  Konuştukları  konuların  başında  gerillaya  katılan  arkadaşları vardı.  Bunları  konuşurken  Özgürlüğe  kavuşmak  için  ne  yapmaları gerektiğini  tartışıyorlardı.  Kürdistan  ne  zaman  özgür  olacaktı?  Ne zaman  çocuklar  bilmedikleri  bir  dilde  eğitime  mecbur  kalmıyacaklardı.?  Ne  zaman  bu  topraklarda  cenazeler  gelmeyecekti.  Hep söylenilen  Kürt-  Türk  kardeşliği  gerçekten  var  olacak  mıydı?  Neden  eşit  ve  özgür  bir  halk  olarak  yaşayamıyorlardı,  neden  kendi kendilerini  yönetebilecekleri,  bir  ulus  olarak  kabul  edilecekleri günler  bu  kadar  zor  elde  ediliyordu.  Artık  çocuk  değillerdi,  genç  ve kızgındılar.  Tüm  inançları  ve  kızgınlıklarıyla  bunları  sorguluyorlardı.  Gerilla  olmak  kadar  burada  mücadeleye  katılmak  halkla  omuz omuza  savaşmakta  onların  göreviydi.  Bunların  bilincindeydiler. 

Her  gün  gazetelerde  yazılanları  okuyunca,  televizyonlarda  konuşulanları  dinleyince  aslında  kimsenin  kendilerini  anlamaya  çalışmadığını  görüyorlardı.  Genç  yürekleri  isyan  ateşinin  sıcaklığıyla doluydu.  Kendisinin  duygu  ve  düşünceleri  arkadaşlarından  farklı değildi.  Dünyanın  başka  bir  köşesinde  doğmuş  olsaydı  bunları  yaşayacak  mıydı?  Gözleri  kör,  kulakları  sağır,  yürekleri  taş  haline  getiren  nasıl  bir  düşüncedir.  Nasıl  bir  politikadır.  Nasıl  bir  sistemdir, insanlık  en  küçük  iyilik  kırıntısını  kendilerine  neden  çok  görmüştü. 

Akşam  eve  gittiğinde  sabah  uyanınca  Dilan’ı  artık  görmeyeceğini  biliyordu.  Bu  kadar  karamsar  düşüncelerin  içinde  olduğu  bir zamanda  Dilan’ın  gidiyor  olması  daha  da  kötü  olmuştu.  Belki  bir gün  tekrar  görüşeceklerdi  ama  bu  olasılığın  çok  güçlü  olmadığının farkındaydı,  isyan  duyguları  içinde  uyudu.  Rüyasında  Nevvrozda kendini  isyan  ateşiyle  yakanları  görmüştü,  O  kadar  canlıydı  ki  rüyası  onlarla  oturmuş  sohpet  etmişti.  Sabah  uyanınca,  durup  acaba o  ateşin  içinde  ne  hissetiler  diye  düşündü.  Birden  bire  isyanını  en iyi  ateşle  anlatabileceğini  düşündü.  Taş  yürekler  genç  bedenini yakarken  ne  istediklerini,  neden  haykırdıklarını  anlarlar  mıydı? 
Acaba . 
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Kadının  Doğayla  Uyumu 

Uygarlık  tarihi  boyunca  erkek  egemen  zihniyetin  anlamak  istemediği  ve  korktuğu  bu  gerçeklik,  doğanın  akışıyla  ahenkli  bir  ilişki  içerisinde  olan  kadın  gerçeğidir.  Çünkü  yıkım,  talan,  savaş  üzerine  temellenmiş  erkek  aklın  kapsamı  dışındadır. 


Kadın  ve  doğa  ikilemi  son  yılların en  çok  tartışılan  ve  ilgi  odağı  haline  gelen  konuların  başında  gelmektedir.  Üzerinde  çokça  yoğunlaşmayı,  araştırmayı  ve  düşünmeyi  gerektiren  konu  olması  itibarı  ile  önem kazanan  kadın  ve  doğa  ikilemi  neden  bu  kadar  önemlidir?  Şöyle  bir  etrafımıza  bakarsak bunun  cevabını  bulmak  çok  zor  değildir.  Günlük  yaşam  içinde,  ilişkilerde  ve  toplumsal  yapıdan  tutunda  etrafımızı  saran  şeylerin  tama¬ mı  yapay  ve  doğallıktan,  doğadan  uzaktır.  Doğanın  dengesi  alt-üst  olmuş,  ekolojik  sorunlar  had  safhaya  ulaşmıştır.  Analitik  zeka  sayesinde  Mars’a  kadar  elimizi  uzatmış  olabiliriz, lâkin  bu  zekayı,  duygusal  zekayla  bir  dengeye oturtup  elimizi  üzerinde  yaşadığımız  bu  dünyaya  da  uzatsak  hiç  fena  olmaz.  Bu  da  ancak kadın  ve  doğa  ikilemini  doğru  algılamakla  ve ikisi  arasındaki  kopmaz  bağı  doğru  okumakla orantılıdır.  Eril  zihniyetin  doğayı  ve  toplumu getirdiği  düzey  yorum  gerektirmeyecek  kadar açıktır.  Şimdi  bir  düşünelim;  bakalım  hiçbir çiçeğin  adının  Ali,  Veli,  Haydar  ya  da  Hüseyin olduğu  duyulmuş  mu?  Hiçbir  erkek  ismi  reyhan,  bınevş,  şilan,  menekşe,  çiğdem,  lale, sorgul,  nergis  vb.  olmaz.  Bunun  nedeni  nedir diye  bir  soru  sorulursa  eğer,  cevap  çok  karmaşık,  bilinemeyecek  bir  soru  değildir. 

Doğayı  ne  kadar  hissedebiliyoruz? 

Günümüz  erkeği  çiçek  yetiştirmeye,  ot toplamaya,  doğayla  baş  başa  kalmaya  meyilli değildir.  Neden?  Çünkü  kadının  doğayla  ilişkisine  ana-çocuk  ilişkisi  kutsallığında  bakamıyor  da  ondan.  Erkek,  kadın  gibi  doğayla  yaşamsal,  canlı  bir  ilişki  içerisinde  değildir  de ondan.  Erkek,  kadın  kadar  doğayı  hissedemiyor,  onunla  doğrudan  bağ  kuramıyor  da  ondan.  Onsuz  kendi  varlığının  olamaycağı  gibi önemli  bir  gerçeklikten  uzaktır  da  ondan. Hep yalana,  kandırmaya  dayalı  erkek  toplumu  ve karakteri  hiçbir  zaman  bu  ilişki  yumağı  içerisine  kendisini  görmedi,  yerleştiremedi. 

Bin  yıllardır  yaratılmak  istenen  ve  egemen erkek  zihniyetiyle  örülen  inkâra,  sömürüye, talana  dayandırılmak  istenen  bir  zihniyet  söz konusudur.  Bu  ince  ve  kurnazca  örülen  örgü, yaşamın  ince  ayrıntılarına  bakabilmeyle  ve görüp  anlamlandırmayla  bağlantılı  sorunlar olmaktadır.  Toplum,  yaşamının  yüzde  98’lik gibi  büyük  bir  bölümünü  ana-kadın  etrafında şekillenen  ahlaklı  ve  politik  yapılanmaya  sahip  olarak  yaşamıştır.  Toplumsal  doğacılık  yanı  ağır  basan,  ekolojik  bir  denge  içerisinde yaşam  örülmüştür.  İnsanlığın  bu  kadar  uzun süre  anacıl,  doğal  toplum  sistemiyle  varlığını devam  ettirmesi,  sürekli  gelişim  kaydederek ve  kendisini  yenileyerek  varlık  bulması,  do¬ 


ğayla  güçlü  bağını  korumasıyla  bağlantılıdır. 
Çünkü  kadın-ana  toplumu  öyle  bir  toplum  ve sistemdir  ki  herkesin  kendi  biricikliğinde  katılımı  esastır.  Toplumda  herkesin  gücü  oranında  katılımını  esas  alan,  herkesin  kendini ifade  hakkının  olduğu,  eşitlikçi,  adaletli,  ahlaklı  bir  sistem  oturtulmuştur.  Bunu  da  kadının  oturtmuş  olduğu  sistem,  yaşam  etrafında örmüş  olduğu  bağ  ve  doğayla  uyumunda  yaratmış  olduğu  denge  açıklayabilir  ancak,  insanlığın  ilk  oluşum  anından  itibaren  toplumsallaşmayı  geliştirmesini,  doğayla  iç  içe,  dost bir  yaşam  geliştirme  şansını  ana  etrafında gelişen  toplumsallılığa  borçlu  olduğunu  belirtmek  bu  anlamda  yerinde  olur.  Kadının sosyal  ilişki  yoğunluğu  anlamında  özellikle çevreyle,  doğayla,  yine  canlılarla  bağı  da  bu çerçevede  önem  kazanmaktadır.  Kadının,  doğa,  insan  ve  diğer  canlılarla  arasında  öyle  bir bağ  vardır  ki  ana-çocuk  ilişkisini  aratmayan, doğayı  ve  diğer  canlıları  bağrında  yaşatan, kendisi  de  doğa  ve  canlıların  bağrında  yaşamını  sürdüren  bir  gerçekliğe  sahiptir. 

Değişen  toplumla  birlikte  doğa 

Ana  kadın  etrafında  gelişen  toplumsalılığın  kollektif  düşünce  ve  üretim  biçimi  de  yaşamın  kutsallık  kazanmasında  büyük  önem taşıyor.  Ahlak,  kolektif  düşünce,  yaşam  biçimini  ifade  ederken,  politika  kolektif  iş  yürütme  rolü  oynar.  Politika  toplumun  ortak  çıkarını  gözettiği  için  vazgeçilmez  önemdedir.  Ve bu  ahlak  olmadan  çok  fazla  bir  şey  ifade  etmez.  Ahlak  ve  politika  toplumun  vazgeçilmez iki  ana  kural  gücü  olarak  varlık  ve  değer  kazanır.  Toplum  çok  uzun  süre  bu  toplumsal  değerlerle  yaşamını  sürdürmüştür.  Yani  huzurlu,  kendine  yeten,  kutsallıklarla  dolu  uzun  bir süre...  Toplumsal  yaşamın  anlam  yüklü  duygusal  zekâsıyla,  toplumsal  üretimin  çokluğu ve  kolektif  değerlere  taşırılmasıyla  geçen  çok uzun  bir  süre...  Ne  zaman  ki  ahlaki  ve  politik değerlerden  uzaklaşıldı,  toplumsallık  yok  olmayla  karşı  karşıya  geldi.  Yaşamın  şiirsel  büyüsü  bu  temel  değerlerden  uzaklaşmayla  zayıfladı  ve  baş  aşağı  doğru  gitmeye  başladı. 

Tam  da  bu  noktada  toplum,  hakikatten kopuş  da  diyebileceğimiz  bir  kopuşu  yaşadı. 
Hakikatten  uzaklaştıkça,  anlamdan  kopuş  da geldi  kapıya  dayandı.  Yalancı  (rahip-şaman), kurnaz  (avcı  erkek)  ve  güçlü  (askeri  komutan)  erkek,  ana-kadın  etrafında  gelişen  toplumsal  düzeni  ve  yaşam  sistemini  yok  edip, kendi  yalancı,  baskıcı,  talana  ve  gaspa  dayalı sistemini  oturtmak  için  öncelikle  kadın  değerlerini  ele  geçirip  doğayla  bağını  kopardı. 
Doğanın,  ana-kadını,  kutsal  yaşam  yaratıcısı tanrıça  kadın,  artık  toplumsal  yaşamda  etkinliğini  bir  anlamda  yitiren,  doğayla  arasında 


korkunç  mesafe  açılan,  kendine,  doğasına  yabancılaşmaya  doğru  giden  bir  zamana  doğru savrulmasına  neden  oldu.  Kadının,  başta  en kutsal  görülen  ve  toplumun  yaşamsal  gerekçesi  olan  ekonomi  alanından  uzaklaştırılması (ki  bu  üretim  ve  ekonomi  doğadan  sağlanıyor),  bir  bakıma  ilk  kendinden,  toplumdan  ve doğadan  uzaklaşması  anlamına  geliyor  diyebiliriz.  Kutsal  kadın,  ana  artık  yaşamın  her  alanında  zayıf  düşmeyle,  eski  tanrıça  kutsallığını  yitirmeyle  yüz  yüze  kalmış  bir  gerçekliği ifade  etmektedir. 

Artık  kutsal  ana  ve  aşk  tanrıçasından  geriye  gözü  yaşlı  ana,  yaşamda  bir  değer  görmeyen  kadın,  yeri  geldiğinde  dövülen,  yeri  geldiğinde  taşlanan,  yine  çoğunlukla  da  satılan, mal  konumunda  olan  fahişe,  çocuk  doğurmak,  yemek  yapmak  gibi  yaptığı  işler  ucuz  ve değer  görmeyen  ücretsiz  işçi,  erkeğin  ölümüne  hizmetinde  köle  konumuna  alıştırılmıştır. 


Şairin  de  dediği  gibi  ‘sofradaki  yeri  öküzümüzden  sonra  gelen’  bir  statüye  mahkum  bırakılmıştır.  Bununla  da  yetinilmemiş  tapınak fahişesinden,  genel  ve  özel  ev  kadınlığına,  özellikle  erkek  için  cinsel  zevk  aracına  ve  yine çocuk  doğurma  makinesine  ve  en  son  da  kapitalizm  ile  birlikte  vücudunun  her  bir  parçası  ayrı  ayrı  satılan  meta  konumuna,  statüsüne indirgenmiştir.  Bu  konuma  razı  edilmiş  kadın, içerisinde  olduğu  konumun  farkında  değildir. 
Yalan  o  kadar  inandırıcı  söylenmiş  ki,  tümden olmasa  da  kadın  içinde  bulunduğu  pozisyon dışında  kendisine  rol  biçemez  duruma  gelmiştir.  Yani  razı  edilmiştir.  Bütün  bu  yaşanan lara  rağmen  halen  bazı  soruları  sormak  aklımıza  geliyor  kadın  olarak.  Toplumsal  hafızamızda  halen  canlı  kalmışlığın,  ana’cıl  toplumun  çok  zayıf  da  olsa  kalıntılarını  taşıdığımızın  bir  ifadesidir  sorulan  sorular. 

Kadın  doğadan  koptu  mu? 

Kadın  doğadan  ve  dolayısıyla  yaşamdan tamamen  koptu  mu  peki?  Bu  yaşam  bağı tümden  koptuysa  eğer,  hala  özgürlük  çığlıkları  nasıl  atılıyor?  Toplum  hala  nasıl  nefes  alabiliyor?  Yaşam  hala  kendisini,  yaşadıklarına rağmen  nasıl  yaşanılır  kılıyor?  Bu  soruları  sorarken  aslında  her  şeyin  bitmediğini,  bütün yapılanlara  rağmen  halen  devam  eden  yaşamın  bir  yerinde  doğayla  bağını,  canlılığını  yitirmeyen  tarihsel  bir  hakikatin  varlığını  görebiliriz.  Toplumsal  tarihin  tüm  evrelerinde  bir biçimde  kadının  direnişinden  kopmadığını söyleyebiliriz.  Tarihten  günümüze  kadar  süre gelen  kadın  direnişlerinde  de  bu  gerçeği  görebiliriz.  Mitolojik  dönemde  tanrı  ve  tanrıçaların  kıyasıya  mücadelelerinden  tutalım  kilise tarafından  cadı  adı  altında  avlanıp  yakılan  bin¬ 


lerce  bilge  kadına,  emeğinin  karşılığını  almak için  ölümüne  mücadele  veren  ve  bu  uğurda yakılarak  can  veren  binlerce  işçi  kadına,  yine son  dönemlerin  feminist  hareketlerinden  tutalım  ulusal  kurtuluş  mücadeleleri  içerisinde yer  alan  sayısız  kahramanlık  örneği  sergile¬ yen,  özgürlük  mücadelesi  veren  kadınlar  bu gerçeği  çok  çarpıcı  örneklerindendir. 

Uygarlık  tarihi  boyunca  erkek  egemen  zihniyetin  anlamak  istemediği  ve  korktuğu  bu gerçeklik,  doğanın  akışıyla  ahenkli  bir  ilişki  içerisinde  olan  kadın  gerçeğidir.  Çünkü  yıkım, talan,  savaş  üzerine  temellenmiş  erkek  aklın kapsamı  dışındadır.  Duygusal  zekâ  yüklü  kadın  toplumu  bu  yıkım  ve  talan  toplumuna  ters  bir  yapılanmaya  sahiptir.  Yaşamın  doğal  akışının  şenlik  havasında,  bayram  ve  kutsallıklarla  dolu  geçmesi,  duygusal  zekâ  ağırlıklı, doğayla  canlı  bağını  koruyan  kadın  sisteminin yaşamsal  olmasıyla  bağlantılıdır. 


Doğal  yaşamın  adı  köyler 

Şimdi,  bunun  için  çok  uzağa  gitmemize gerek  yok.  Biz  Kürt  toplumu  olarak  bugün kendi  toplumumuza  bir  bakalım.  Analarımızı düşünelim.  Anamızın  toprakla  olan  ilişkisini, toplumuyla  bağını,  aşiret  ve  ailesine  olan yaklaşımlarını,  özgürlüğe  susamışlığını  ve her  gün  tank,  top,  zehirli  gaz  demeden sokaklara  dökülmesini,  özüne  ve  özgürlüğüne  ulaşma  mücadelesiyle  ilişkisini  de  hatırlayalım.  Doğayla  hala  canlı  ilişki  halinde olan  ve  özellikle  köy  toplumunda  yaşayan ana-kadın,  tarlasına,  bağına,  bostanına,  her türlü  evde  beslenebilir  hayvanına,  insanına, çocuğuna,  yaşlısına,  gencine  olan  yaklaşımına  bir  bakalım.  Yine  üretim  araçlarıyla  ve üretimle  olan  ilişkisine  bakalım.  Tarım  aletlerinin  hala  kutsallıkla  korunması,  doğanın hala  kendisinin  bir  parçası  ve  canlı  olarak görülmesi,  toplumda,  aşirette  ve  ailede  herkesin  kendi  gücü  oranında  katılabildiği  kadar  ve  farklılığıyla  kendini  ifadeye  kavuşturması,  bu  aranan  ve  özlem  duyulan  kadın  doğa  ilişkisinin  bir  sonucu  ve  hala  yaşadığının bir  kanıtı  değilse  nedir  o  zaman?  Yine  kadının  toplumumuzda  çok  yaygınca  özgürlük  arayışından  kopmayışı,  sürekli  ama  farklı dönemlerde  hep  çok  güçlü  arayışlar  içinde olup,  ayakta  kalma  mücadelesi  de  ana  tanrıça  döneminden  kalıntılar  değil  midir?  Tarihten  günümüze  doğru  süre  gelen  ve  her  an, her  yerde  kendisini  sürdürecek  olan  özgürlük  arayışı,  kadının,  doğaya  daha  doğrusu kendisine  ulaşma,  arayışı  ve  hakikatine  ulaşma  özleminden  başka  neyle  izah  bulabilir? 


Ferze  Zilan 
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Uyku,  yorulan  ve  yıpranan  sinir sis  teminin  bakıma  alındığı  bir dinlenme  dönemidir.  Yaşamın üçte  biri  uyumakla  geçiyor.  Bu süreç  boyunca,  gün  içinde  öğrenilenler  ayıklanıp  depolanıyor.  Beyin  bir sonraki  güne  hazırlanıyor.  Yetişkin  bir  insanın  günlük  uyku  gereksinimi  yedi  sekiz  saat kadar.  Ancak  bu  süre  kişilere  göre  önemli  değişiklikler  gösteriyor.  Kimileri  günde  üç  saat uykuyla  sağlıklı  ve  zinde  bir  yaşam  sürdürüyor.  Bazılarıysa  günde  sekiz  dokuz  saat  uyudukları  halde  kendilerini  dinlenmiş  hissedemiyorlar. 

Bazı  araştırmacılara  göre,  sıkıntılı  ve  karamsar  kişiler  daha  çok  uyuyor,  iyimser  ve canlı  kişilerse  uykuya  daha  az  gereksinim  duyuyor.  Az  ya  da  çok  herkesin  uykuya  gereksinimi  vardır.  Uyumadan,  sağlıklı  bir  yaşam  sürdürmek  mümkün  değildir.  Laboratuar  çalışmaları  uzun  süre  uykusuz  bırakılan  kişilerde önemli  ruhsal  ve  bedensel  sorunlar  ortaya çıktığını  gösteriyor.  Altmış  saat  uykusuz  kalan kişilerde  boyun  kaslarında  güçsüzlük  ve  ellerde  titreme  görülüyor.Kişi  sendelemeye  ve  sallanmaya  başlıyor.  Doksan  saati  aşan  uykusuzluk  durumundaysa  kişinin  gözüne  hayaller görünmeye  başlıyor,  içinde  bulunduğu  zamanı  ve  nerede  olduğunu  bilemez  hale  geliyor. 
Bu  belirtiler  bir  iki  gün  uyumakla  geçiyor.  Bu denli  önemli  bir  mekanizmada  meydana  gelen  bozukluk  ve  aksaklıklar  doğal  olarak  kişinin  yaşamını  ciddi  biçimde  etkiliyor.  Dolayısıyla,  uyku  bozuklukları  ve  bunların  tedavileri 


Uyku  Bozuklukları 


son  yıllarda  üzerinde  en  çok  araştırma  yapılan  alanlardan  birisi. 

Uykunun  kalitesi  ve  süresi  ile  ilgili  sorunlardan  en  önemlisi  uykusuzluktur.Uykuya  dalma  güçlüğü,  gece  sık  sık  uyanma,  sabaha  karşı  uyanma  ve  bir  daha  uyuyamama  şeklinde olabiliyor.  Bazen  de  kişi  uyuduğu  halde  kendisini  uykusunu  alamamış  ve  dinlenmemiş hissediyor.  Uykusuzluğun  nedenleri  arasında ruhsal  bozukluklar  önemli  bir  yer  tutuyor.  Örneğin,  depresyon  uykusuzluğun  en  sık  görüldüğü  durumlardan  birisi.  Aşırı  çay  ve  kahve tüketimi,  bir  başka  uykusuzluk  nedeni.  Uzun süre  kullandıktan  sonra  alkolü  bırakmaya  çalışan  kişilerde  uykusuzluk  ortaya  çıkabiliyor. 
Kalp  ve  akciğer  hastalıkları  da  uykusuzluğa yol  açabiliyor.  Bazı  kişilerdeyse  uyku  bozukluğunu  açıklayacak  hiç  bir  neden  bulunamıyor. 

Uykunun  miktarı  ve  kalitesiyle  ilgili  diğer bir  sorun  aşırı  uyku.  Aşırı  uykunun  değişik  tipleri  var.  Bazen  kişi  uykudan  uyanmakta  zorluk çekiyor.  Uzun  süre  uyumuş  ve  uykusunu  al  - mış  olmasına  karşın  gözlerini  bir  türlü  açamıyor.  Başkalarının  yardımıyla  güçlükle  uyandırılabiliyor.  Bazıları  da,  gündüz  vakti  olur  ol¬ 


maz  yerlerde  kıvrılıp uyuya  kalıyor  ve  gürültülü  bir  şekilde  horlamaya  başlıyorlar.  Aşırı uykunun  en  dramatik tipiyse  'narkolepsi'  olarak  adlandırılan  uy  - ku  bozukluğu.  Bu  kişiler  en  olmayacak  anlarda  birden  uykuya dalıp  oldukları  yere yığılı  veriyorlar.  Yine  bu kişilerde  uykuya  dalarken  hayaller  görme ve  kendini  felç  olmuş gibi  hissetme  yakınmaları  sık  görülüyor. 

Uyku  ile  uyanıklık  arasındaki  gidiş  gelişlerin  insan  bedenindeki  bir  biyolojik  saat  tarafından  yönetildiği  biliniyor.  Bazı  kişilerde  bu biyolojik  saatin  bozulmasına  bağlı  olarak  uyku  düzeni  değişiyor.  Sabaha  karşı  uykuya  dalıyor  ve  akşam  üzeri  uyanıyorlar.  Söz  konusu ritim  değişikliği  uzun  süreli  uçak  yolculuklarından  sonra  ya  da  gece  vardiyasında  çalışan kişilerde  görülebildiği  gibi,  nedensizde  olabiliyor.. 

Uyku  sırasında  yaşanan  tuhaf  olaylar  arasında  en  iyi  bilineninin  uyurgezerlik  olduğunu söyleyebiliriz.  Bu  konu  yıllardır  karikatür  ve fıkralara  konu  olmayı  sürdürüyor.  Uyurgezerlik  uykunun  ilk  birkaç  saati  içinde  ortaya  çıkıyor.  Kişi,  yatakta  oturma,  kalkıp  dolaşma,  giyinme,  yemek  yeme  gibi  davranışlarda  bulunabiliyor.  Bu  davranışlar  sırasında  yüzü  do  - nuk.  Tek  bir  noktaya  bakarak  hareket  ediyor ve  bu  sırada  sözel  ilişki  kurmak  genellikle  olanaksız.  Çocuklarda  sık  erişkinlerde  ise  çok ender  görülebiliyor. 

Sık  sık  korkulu  düşler  gören  ve  kan  ter içinde  uyanan  kişilerin  sorunlarıysa  biraz  farklı.  Bu  korkulu  düşler  gece  boyunca  bir  kaç 


kez  tekrarlayabiliyor.  Çocukluk  çağında  yaşandığında  genellikle  kısa  sürede  düzelme eğiliminde  olan  bu  bozukluk  erişkinlerde  kalıcı  bir  sorun  haline  gelebiliyor. 

Diğer  bir  bozukluk  'uykuda  korku  nöbeti'. 
Kişi,  bir  rüya  görmediği  halde  birden  büyük bir  korkuya  kapılıyor  ve  haykırarak  uyanıyor. 
Korku  ve  paniğin  yanı  sıra  çarpıntı,  terleme, derin  nefes  alamama  duygusu  bu  tabloya  eşlik  ediyor.  Bu  bozukluk  genellikle  ilkokul  çağlarında  başlıyor  ergenlikte  bitiyor.Uykuda  diş gıcırdatma  sık  görülen  diğer  bir  sorun.  Sorulduğunda,  her  on  kişiden  birisi  uykusunda  diş gıcırdattığını  söylüyor. 

Horlama  da  uyku  sırasında  yaşanan  anormal  olaylar  arasında  sayılabilir.  Horlama,  yalnızca  horlayanı  değil  birlikte  uyduğu  kişiyi  de etkileyen  bir  sorun.  Bazen  ağız,  boğaz  ve  solunum  yollarındaki  bozuklukların  işareti  olabildiği  gibi,  hiç  bir  nedene  bağlanamadığı durumlar  da  az  değil. 

Uyku  bozukluklarının  tedavisinde  kullanılan  çok  sayıda  ilaç  var.  Ancak  bu  ilaçların  bazı yan  etkileri  olduğu  için  uykusuzlukta  ilaç  tedavisi  için  pek  aceleci  davranılmıyor.  Önce, basit  bazı  öneriler  yoluyla  kişinin  uyku  alışkan lıklarının  düzeltilmesine  çalışılıyor.Başarı  sağlanmazsa  ilaç  tedavisi  uygulanıyor.  Aşırı  uykunun  ve  uyku  sırasında  yaşanan  anormal  olayların  tedavisi  ise  daha  karmaşık.  Bu  durumların  bir  çoğunda,  kişinin  tedaviden  önce  bir uyku  laboratuarında  incelenmesi  öneriliyor. 
Daha  basit  bir  sorun  olan  horlamadaysa,  sırt üstü  yatmaktan  kaçınılması,  kilolu  kişilerin zayıflamaları  ve  ağız,  boğaz  ve  solunum  yollarının  sinüzit,  geniz  eti  ve  alerji  yönünden  değerlendirilmesi  öneriliyor. 

Geceleri  herhangi  bir  nedenle  geç  yatsanız bile  sabahları  vaktinde  kalkıp  güne  başlayın. 
Gündüz  uyumayın  Akşam  yemeğinden  sonra, alkol,  çay,  kahve  sigara  ve  kolalı  içkilerden  uzak  durun.  Yatağa  girme  saatinden  önceki  iki saat  boyunca  ağır  egzersizlerden  kaçının.  Yatak  odasında  televizyon  seyretmeyin.  Akşamları  ağır  yemekler  yemeyin.  Yatağa  girdikten sonra  uyku  tutmazsa  kendinizi  uyumak  için zorlamayın.  Yataktan  kalkıp  aşırı  efor  gerektirmeyen  bir  işle  uğraşın.  Örneğin  kitap  okuyun. 
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Bunamak  İstemiyorsan  Gözüne  Dişine  İyi  Bak 


Bilim  insanlarına  göre,  bunama  riskini  azaltmak  için  dişlere  ve  gözlere iyi  bakmak  gerekiyor. 

Daily  Mail  gazetesinde  yayınlanan  habere göre  KanadalI  bilim  insanları,  görme,  duyma, kireçlenme,  öksürük,  soğuk  algınlığı,  diş  problemleri,  şeker  hastalığı  ve  tansiyonun  bir kişinin  Alzheimerve  benzeri  durumlara  yakalanma  riskini  nasıl  etkilediğine  baktılar. 

Bilim  insanları,  normal,  sağlıklı  bir  insanın  yaşamının  herhangi  bir  evresinde  bu  hastalığa  yakalanma  riskinin  yüzde  18  olduğunu belirttiler.  Ancak  bu  riskin,  her  hastalık  ve  rahatsızlıkla  birlikte  yüzde  3,2  oranında  arttığı belirlendi. 

Daha  önce  yapılan  araştırmalarda,  yüksek  kolesterol,  kalp  sorunları,  obezite  ve  si¬ 


garanın  riski  artırdığı  belirlenmişti.  Bilim  insanları  bunun  sebebinin  beyne  giden  kan  akışının  zayıflaması  ve  bunun  da  damarlarla hücrelere  zarar  vermesi  olduğunu  düşünüyorlar. 

Ancak  uzmanlar,  kireçlenme  gibi  bazı hastalıklar  önlenemese  de  gözler  ve  dişler için  düzenli  kontroller  yaptırılabileceğine,  so ğuk  algınlığı  gibi  hastalıklardan  kaçınmaya çalışılabileceğine  işaret  ettiler. 

Neurology  dergisinde  yayınlanan  araştırmada,  düzenli  kontroller  yaptırmak,  mümkün  olduğunca  aktif  ve  sağlıklı  olmaya  çalışmanın  yaşamın  ileri  safhalarında  Alzheimer ve  benzeri  hastalıkların  riskini  azaltabileceği belirtildi. 


Sigara  Kusurlu  Doğum 
Riskini  Artırıyor 


Araştırmalar,  hamilelikte  sigara  içme¬ nin  doğum  kusuru  riskini  artırdığına işaret  ediyor.  Sigara,  bebekte  el  ve ayak  deformiteleri  ile  tavşan  dudak  riskini yüzde  25  artırıyor. 

İngiltere'deki  University  College  of  London  hastanesi  doktorları,  hamilelikte  sigara tüketilmesinin  düşük  ve  bebeğin  normalden zayıf  doğması  gibi  sorunlara  yol  aşabildiği¬ nin  bilindiğini,  yeni  araştırmanın  anne  adaylarını  sigarayı  bırakmaya  zorlayabileceğini belirtiyor. 

İngiltere  ve  Galler'de  kadınların  yüzde 17'si  hamilelikte  sigara  içiyor.  20  yaşın  altındakilere  bu  oran  yüzde  45. 

50  yılın  verileri  taranarak  yapılan  araştırma  aslında  bir  kez  daha  sigaranın  zararlarını 


gözler  önüne  seriyor.  İngiltere  ve  Galler'de her  yıl,  doğrudan  hamilelikte  sigara  tüketimiyle  bağlantılı  olarak  yüzlerce  özürlü  çocuk doğuyor.  Geçen  yıl  bu  şekilde  doğan  bebeklerin  sayısı  3700. 

Son  50  yıl  içinde  yayımlanmış  172  araştırmadaki  verilerin  kıyaslanmasıyla  gerçekleştirilen  çalışma  hamilelikte  sigara  ve  doğum  kusurlarına  odaklandı. 

11,7  milyon  doğumdan  174  bininde  bebeklerin  kusurlu  olduğu  tespit  edildi. 

Bu  verilere  göre,  hamilelikte  sigara  içen annelerin  çocuklarının  el  ve  ayaklarının  özürlü  olması  olasılığı,  sigara  içmeyen  kadınlarınkine  kıyasla  yüzde  26  daha  fazla.  Bebeğin tavşan  dudaklı  ya  da  yarık  damaklı  doğma ihtimali  de  yüzde  28. 
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‘Yüzümüzü  sık  yı  - kayarak  gözyaşımızın  kuru masına  engel  olabiliriz.  Yanı  sıra  sık sık  göz  kırpması  gözyaşımızın  kurumasına engel  olabilecek  diğer  önlem  bir  noktadır. 

‘Özellikle  gelişim  çağındaki  çocuklarımızın  çalışma  ortamlarının  aydınlatılması  büyük  önem  taşımaktadır.  Gün  ışığında  olduğu  gibi  tüm  renkleri  doğru  haliyle  gösteren lambaların  tercih  edilmesi  önemlidir. 

*Okul  çağındaki  çocukların  göz  sağlıklarını  korumak  ve  yorulmadan  uzun  süre  çalışmalarını  sağlamak  için,  çalışma  masalarının aydınlık  olmasına  ve  ışığın  gözlerine  yansımamasına  dikkat  edilmelidir. 

‘Televizyonların  karanlıkta  izlenmemesi 


gerekir.  Çünkü  TV  ekranı  çok  ışıklı,  çevre karanlık  olduğu  zaman  göz  yorulur.  Özellikle  ışığın  dengelenmesi  açısından  televizyonun  bulunduğu  bölümün  aydınlatmasının iyi  olması  gerekli. 

‘Ciltiniz  kuruysa  yapmanız  gereken  fındık,  fıstık,  ceviz,  kuru  üzüm,  balık,  havuç, ıspanak  gibi  gıdaların  tüketmemiz.  Bu  gıdalarciltteki  kuruluğu  önlemede  yardımcı  olur. 

‘Elektrikli  aletleri  kendinizden  mümkün olduğunca  uzakta  çalıştırın.  Elektromanyetik  etki  mesafe  ile  hızla  azalacaktır. 

‘Düşük  radyasyonlu  bilgisayar  ekranı  kullanmaya  özen  gösterin  ya  da  ekran  filtresi kullanın. 


Yemek  Tarifi 


Zeytin  Yağlı  Taze  Fasulye 


Malzemeler: 

1  çay  bardağı  zeytinyağı 

1  adet  kuru  soğan 

2  adet  domates 

Ya  da  1  yemek  kaşığı  salça 
Yarım  çay  bardağı  kaşığı  karabiber Yarım  çay  bardağı  kaşığı  kimyon Yarım  çay  bardağı  pul  biber 
Tuz 


Yapılışı: 

Fasulyeler kenarlarındaki* 
kılçıkları  çıkarılarak  ayıklanır.  Ortadan 

ikiye  kırılır,  bol  suda  yıkanarak  temiz  suyun içinde  bırakılır.  Orta  boy  tencereye  yağ  konur.  Rendelenmiş  soğan,  rendelenmiş  domates  konur.  Suyun  içinden  alınan  taze  fa  - sulyeler  eklenir,  tuz  ilavesiyle  ocağa  konur. 
10-15  dakika  kısık  ateşte  su  ilave  etmeden tahta  kaşıkla  karıştırılarak  fasulyelerle  do  - mates  soğanın  iyice  harmanlanması  ve  suyunu  çekmesi  beklenir.  Sonra  fasulyelerin  üzerine  bir  parmak  çıkılacak  şekilde  sıcak  su eklenerek  pişmeye  bırakılır.  Pişen  fasulye ye-  meği  söndürülür  ve  soğumaya  bırakılır. 

Afiyet  olsun 


ıstos  2011 


Ağustos  2011 
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Hepimiz  Birbirimizde  Gizliyiz 


Kadın  katliamları  insanlığın  kanayan  yaralarından  biri.  Hem  de  en yakıcı  olanlarından,  insanlığın dikkatini  bu  kanayan  yaraya  çekmek  için  çaba  sarfediliyor;  daha da  edilmesi  gerekiyor.  Zira  bu  yakıcı  konuda ne  yazık  ki  ne  yeterli  duyarlılık  yaratılabilmiş ne  de  kadın  katliamlarında  bir  azalma  görülebiliyor.  Bu  yüzden  de  bu  konuya  bıkmadan usanmadan  dikkat  çekmeye  devam  edeceğiz. 
Duyarlı  her  insanı  da  aynı  duyarlılıkla  bu  konuya  dikkat  çekmek  için  çabalamaya  ve  bu katliamlara  karşı  kamuoyunu  seferber  etmeye  çağırıyoruz. 

Bu  kısa  girişten  sonra  bugün  esas  olarak tartışmak  istediğim  konuya  gelmek  istiyorum:  Erkek  egemen  anlayışların  kurbanı  olan biz  kadınların  birbirimizle  olan  ilişkileri.  Mantıklı  olarak  bakıldığında  erkekler  tarafından bu  kadar  aşağılanan,  horlanan,  dışlanan  ka  - dınların  birbirleriyle  dayanışma  içinde  olması,  birbirlerinin  yaralarını  sarması  ve  birbirlerini  sevmesi  beklenir  değil  mi?  Peki,  gerçek böyle  midir?  Ne  yazık  ki,  hayır!  Genelde  kadınların  birbirlerini  çekememelerinden,  dedikoduculuklarından,  kıskançlıklarından,  iki kadının  bir  araya  gelememesinden  söz  edilir 


toplumda.  Bu  olumsuz  özellikler  adeta  kadının  üzerine  yapışıp  kalmıştır.  Peki,  bu  özellikler  nasıl  olup  da  kadınlarda  bu  kadar  yer  et  - miş,  kadınlar  konusunda  böyle  bir  algı  oluşmuştur?  Acaba  kadınların  doğasında  mı  var bu  özellikler;  kadınlar  doğarken  bu  özellikleri ile  mi  geliyorlar  dünyaya? 

Bir  zamanlar,  yani  bundan  beş  bin  yıl  ön  - ce  erkekler  hakimiyeti  ele  geçirip  de  kadınları  güçten  düşürmemişken  henüz  bambaşka bir  dünya  vardı.  O  dünyada  kadın;  doğurganlığı,  analığı  ve  koruyuculuğu  ile  toplumun  en değerli  varlığıydı.  Soy  onun  üzerinden  sürer¬ di.  Zira  çocuğun  babası  bilinmez  ama  annesi bilinirdi;  insanlık  henüz  tek  eşliliği  tanımıyordu.  Kadın  tüm  topluluğun  kutsal  tanrıçası, koruyucu  meleğiydi.  Doğurganlık  gibi  erkekte olmayan  olağan  üstü  bir  yeteneğe  sahipti.  Evi çekip  çeviren;  toplayıcılık  ve  tarımla  topluluğunun  beslenmesini  sağlayandı;  çanak-çömlekten  diğer  birçok  keşife  kadar  insanlığın  yaşamını  sürdürmesini  mümkün  kılan  bir  çok buluşun  sahibiydi.  Ekonomi  kadının  işiydi. 
Doğal  yöneticiydi  kadın;  ne  yönetim  hırsı  vardı  o  zaman  ne  iktidar  kavgaları;  ne  sömürü vardı  ne  savaş;  ne  kıskançlık  vardı  ne  de  birbirini  çekememezlik...  Herkesin  gücü  kadar 


yaşama  katılıp  herşeyin  ortaklaşa  ve  eşitçe paylaşıldığı  bir  doğal  cennet  zamanı...  Sonra erkek  kaba  gücünün  farkını  gördü;  doğuramasa  da  çocuğun  doğmasında  kendisinin  de rolü  olduğunu  keşfetti.  Ortak  değerleri  gaspetmeyi,  kurnazlığı,  kaba  gücünü  kullanarak hakimiyet  kurmayı  öğrendi.  Kadının  bütün  bu luşlarına  el  koydu;  onları  kendine  mal  etti  ve önce  kadını  sonra  da  gücünün  yettiği  herkesi hakimiyeti  altına  aldı.  Büyü  bozuldu.  İnsanlığın  yaşamına  ve  diline  yeni  kavramlar  girdi: Erkek  egemenliği,  baskı,  sömürü,  iktidar,  özel  mülkiyet,  cinayet,  katliam,  savaş  gibi... 

Baskı  ve  sömürü  altına  alınan  kadın  zamanla  kendine  ait  doğal  özelliklerinden  de  uzaklaşmaya  başladı.  Hemen  değilse  de  zamanla  boyun  eğmeyi  öğrendi.  Erkeğin  kadını bölüp  parçalama  ve  hakimiyeti  altına  alma oyunlarına  yenildi;  hemcinsinden  uzaklaştı. 
Kadını  özgürlüğü  için  omuz  omuza  vereceği bir  mücadele  yoldaşı  olarak  görme  yerine  rakibi  olarak  görmeye  başladı.  Erkek  kadını  ken dine  bağlayıp  parmağında  oynatabilmek  için hep  onu  hemcinsiyle  vurma  yoluna  gitti.  Kadınların  birbirlerini  çekememesinin,  kıskançlığının,  bir  araya  gelip  dayanışma  içine  girememesinin  altında  hep  bu  erkek  egemen  kültürün  kadın  kişiliğinde  ve  ruhunda  yarattığı tahribat  vardır. 

Peki,  bu  değişmez  bir  durum  mudur?  Kadınlar  hep  böyle  didişmeye,  birbirini  tüketmeye,  dıştalamaya,  kıskançlığa,  birbirine  yabancılaşmaya  mahkum  mudur?  Elbette  ki  hayır!  Nasıl  ki  bu  özellikler  kadın  kişiliğine  sonradan  girmiş  özelliklerse  öyle  de  sökülüp  atılabilecek  özelliklerdir.  Çünkü,  kadın  doğasına aykırı  özelliklerdir.  Kadınlar  gerçek  özleri  ge  - reği;  koruyucu,  kollayıcı,  kapsayıcı  varlıklardır.  Tüketmeye  değil;  üretmeye,  yenilemeye, çoğaltmaya  yatkındırlar.  Dıştalamaya  değil, kucaklamaya  daha  yakındırlar.  Onlar  nefretin değil,  sevginin  yuvalarıdır.  Kadın  kendi  özünden  uzaklaşıp  erkeğe  benzedikçe  hemcinsinden  de  uzaklaşıp  ona  yabancılaşmıştır.  Hemcinsinden  uzaklaştıkça  da  kayıpları  derinleşmiştir. 


Bugün  kadınlar  için  her  geçen  gün  daha da  yakıcılaşan  fiziksel  ve  ruhsal  kırımdan  kurtulmanın  yolu  herşeyden  önce  kadının  kendi cinsi  ile  buluşmasından  geçmektedir.  Kadın kendi  kişiliğinde  yer  etmiş  erkek  egemenliği kaynaklı  özelliklerden  ancak  kendi  cinsi  ile buluşarak  kurtulabilir.Kadının  özgürlüğüne giden  yol  hemcinsini  sevmekten  ve  onunla kenetlenmekten  geçiyor.  Düşünün  ki,  dünya nüfusunun  en  az  yarısını  oluşturan  milyarlarca  kadın  birbirlerinin  farkına  varıp  güçlerini birleştirmiş,  bu  muazzam  güç  nelere  kadir  değil  ki!  O  kaybedilmiş  cenneti  bulup  yeniden yeryüzüne  indirmek  imkansız  mıdır!  Bu  güzel ve  uğruna  mücadele  etmeye  değer  düşü  biraz daha  daraltıp  kendi  ülke  koşullarımıza  indirgeyelim:  Kenetlenen  Kürdistanlı  kadınların hem  ülkelerinin  ve  hem  de  kendilerinin  özgürlüğü  yolunda  kat  ettikleri  mesafeyi  görmemek mümkün  müdür?  Elbette  ki,  hayır!  Peki,  yeterli  midir?  Şüphesiz  ki,  yeterli  değildir;  yalnızca yürünmesi  gereken  doğrultu  açığa  çıkarılmış ve  yürünmeye  başlanmıştır.  Bu  çok  önemlidir ama  sadece  bir  başlangıçtır.  Daha  ulaşılamayan  milyonlar  onlara  ulaşmayı  bekliyor.  Daha da  önemlisi  ulaşılmış  olanlar  da  daha  yolun başındalar.  Henüz  kişiliklerinde  erkek  egemen  sistemin  kurduğu  sayısız  tuzak  var.  Hala birbirlerini  hissetme  ve  kucaklamada  aşmaları  gereken  mesafeler  var.  Evet,  aynı  yolda  yürüyor  ve  aynı  düşleri  kuruyorlar  ama  birbirlerinin  yüreğinin  sesini  dinlemekten  çok  kendi yüreklerinin  sesine  kulak  kabartıyorlar;  bu yüzden  de  birbirlerini  yeterince  hissetmiyorlar.  Oysa,  kenetlenmek  birbirini  hissetmekten geçiyor. 

Biz  kadınların  erkek  egemenlikli  toplum tarafından  bize  giydirilmiş  tüm  kılıklardan, beynimize  sızmış  tüm  parçalayıcı  düşüncelerden  kurtulmamızın  ilk  adımı  kendimizi  başka kadınlarda  da  görmek  ve  kendimizde  de  onları  hissetmektir.  Bunu  yapmayı  başardığımız zaman  gerçek  anlamda  cins  birliği  ve  özgürlüğü  yoluna  adım  atmış  olacağız.  Aynı  idealler uğruna  yola  çıkan,  bedel  veren  ama  birbirini kırıp  dağıtmaktan  kurtulamayan  kimi  kadınların  belki  de  biraz  durup  yanı  başındakilerin yüreğini  dinlemeye  ihtiyacı  var.  Sözcüklerle  yakalanamayan  ortak  ruh  belki  de  yüreklerin  duyulmayı  bekleyen  çığlığında  gizlidir.  Kimbilir... 


Ronahî  Pazarcık 


f* 


Soldan  Sağa: 

1-  işinde  yeni  olan,  toy  /  değiştirmek,  2- dizi  ve  film  oyuncusu  /  Yılmaz  Güney’in  bir filmi,  3-  Hollanda’nın  plaka  imi  /  hahniyum’un  simgesi  /  başkalık,  ayrım,  nüans  / asıl  ve  temel  olanla  ilgili,  4-  akıl  /  Almanya’da  Kuzey  VVestfalya  Eyaleti’nin  kısaltması  /  yivi  olan,  5-  menteşe  /  güvenliği  sağlayan  kalın  duvarlı  yapı,  6-  elçilik  uzmanı  / amerikyumun  simgesi  /  eski  dilde  bayram, 7-  evin  bir  bölümü  /  hamur  işi  bir  yemek  / ilave,8-fransiyum’un  simgesi  /  Her  şeyi  anlamak  ve  bilmek  isteyen  /  Kürtçe’de  ‘acele’, 9-  utanma  /  eski  dilde  rakı  /  kumandan, amir,  10-  ney  çalan  usta  /  yerinden  ayrılma /  Kürtçe’de  ‘saman’, 11-  kurum,  çalım,  gu¬ 


rur  /  politikanın  sol  kanadında  yer  alarak çeşitli  etkinliklere  katılan  Deniz  önadlı oyuncu,  12-  kırmızı  /  işaret  /  kuru,  sıska,  13- bir  kadın  ismi  /  samaryum’un  simgesi  / kirişli  bir  çalgı,  14-  asıl  ve  temel  olanla ilgili  /  ses  telleri  olmayan  bir  hayvan  / sıkıntı  verme,  üzme,  15-  litre’nin  kısaltması  /  esmesini  sağlamak. 

Yukarıdan  Aşağıya: 

1- Ateş  Yanmayınca,  Seyir,  Keçe  Kurdân  ve  Nûpel  albümlerine  imza  atan sanatçı  /  şaşkın,  dağınık,  2-  oturum  / gerçekçi,  3-  hayat  arkadaşı  /zayıflık,  da  - yanamama  /  yıl’ın  ünsüzleri  /  Mısır’da güneş  tanrısı,  4-  sıkıntı  /  uygun  bulan, benimseyen  /  Almanya’da  bir kent,  5-  bayındırlık  /  Avrupa Parlamentosu’nun  kısaltması 
/  simge,  6-  ruhlarla  insanlar arasında  iletişim  kuracağına inanılan  kişi  /  içki  içilirken yenilen  yiyecek,  7-  yanardağların  püskürttüklerinden  oluşan  bir  tür  çökelti  taşı  /  dağ, tepe,  yığın  vb.  yamaçlı  şeylerin  alt  bölümü  /  asıl,  temel, esas,  8-  kalın,  kaba  kumaş  / iridyumun  simgesi  /  rumuzu 
Sn  olan  element,  9-  daha  çok Şaşıfelek  Çıkmazı  dizisindeki 
Aysel  rolüyle  tanınan  toplumsal  sorunlara  duyarlı  bir  oyuncu/  eşek  anırması,  10- şaşırıp duraklamak  /  bir  örgüt  adı  / Fransa’nın  plaka  imi,  11-  bir bağlaç  /  doğa  ve  hayvanlar konusunda  toplumsal  duyarlılığı  bilinen  Rumeli  kökenli  bir ses  sanatçısı, 12-  esasla  ilgili, 


esasi  /  dünya,  cihan,  13-  Türk  sermayedarlarınca  kurulmuş  olan  örgütün  adı  /  alamet /  ilave,  14-  radyum’un  simgesi  /  bere,  çürük 


/  becerikli,  mahir,  15-  Süper  Baba  dizisiyle üne  kavuşan  bir  tiyatro  ve  sinema  oyuncusu  /  at  yavrusu 


74.  Sayının  Bulmaca  Çözümü 
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Bana 

Kendini  Anlat 


Zîn  Yezîda  Tamara 


XV.  Bölüm 


S  izleri  anlamak  isteyebileceğimi  hiç  sanmıyorum Ama  nasıl  oluyor  da  bu  kadar  zorluğu  sevebiliyorsunuz.  Bizim  ülkemizde  tüm  güzellikler ... 
-Sanırım  bu  güzellikleri  görebilseydik  bizler  de  yeni arayışlara  girmezdik  diyen  Zin,  askerin  sözünü  kesti Asker  sözü  devralarak.; 

-Nasıl  oluyor  da  dilimiz  bu  kadar  mumtazam  konuşabiliyorsunuz?  Oysa  diğerleri 

-Sizden  daha  fazla  yaşadığımı  ve  okul  okuduğumu sanıyorum.  Kendi  öz  dilimi  de  konuşuyorum.  Fakat  size de  kin  duymuyorum. 

-Ama  ben  sizlerden  nefret  ediyorum.  Allah  ... 

Zin  ikna  edemeyeceğini  anladığından  umursamaz  bir eda  ile  kalkıp,  sobanın  üzerindeki  çaydanlığı  kontrol  etti. 
Çay  hala  sıcaktı.  Sevinmişti.  Göz  ucuyla  Ahmet'in  uyanık olup  olmadığına  baktı.  Dalgın  bakışlarla,  elini  çenesinin altına  dayamış  Bahadır'ı  izliyordu.  Bu  kadar  tavırsız  kalmasına  doğrusu  şaşıyordu.  Ahmet  ki  her  yerde  radikalliği ile  tanınırdı.  Zin  uzun  uzun  ikisini  izledi.  Şimdiye  kadar aralarında  küçük  de  olsa  bir  kelime  alış  verişi  olmamıştı. 
Oysa  birbirlerine  antl atacakları n ı n  çok  olduğunu  ikiside iyi  biliyordu.  Kulplu  çay  bardaklarına  doldurduğu  çayları tek  tek  önlerine  bıraktığında  askerin  yumuşak  bakışlarıyla  karşılaştı.  "Seninle  ne  kadar  çok  şey  paylaşılır  ama  çok inatçısın"  diye  geçirdi  içinden. 

Tavla  oynayalım  mı?  diye  soran  Ahmet'e  tebbesümle karşılık  verdi.  Ahmet  yastığını  altına  sakladığı  karton  tavlayı  çıkartıp  taşları  dizmeye  başladığında, 

-Heval  Bahadır  biraz  daha  iyleştiğinde  onunla  da oynarsın.  Şimdilik  ona  yasak  diyen  Zin'in  bu  imalı  yaklaşımını  hemen  yakalayan  Ahmet,  çayını  yudumlayan  askere "heval"  diye  hitap  edilmesine  içerlemişti. 

-Bakarız,  diye  umursamazlık  kokan  bir  cevap  verdi Ahmet.  Zin  ilk  eli  kazanınca  Ahmet  sıkıldı. 

Zin  diğer  ellerde  düşünceliydi.  Şehit  düşen  kardeşi gözlerinin  önüne  gelmiş  onu  anımsamıştı.  Her  satranç oynayışlarında,  Zin’e  nisbet  yapardı.  Kaybettiği  zamanlar öcünü  alıncaya  kadar  oyuynu  bırakmazdı.  Bir  seferinde gece  yarısına  kadar  oynamışlardı  ve  kardeşi  kazandıktan sonra  oyunu  bırakmıştı.  Diğer  gün  okula  geç  kaldığında Zin  bir  gerekçe  bulamamış;  öğretmenine,  annesinin çocuk  doğurduğu  için  geç  kaldığını  söylemişti.  Tabi  aynı gün  yalanı  ortaya  çıkmıştı.  Çünkü  öğretmeni  hediye  alarak  evlerine  gelmişti. Gülerek  oyunu  bıraktı.  Ahmet  bu gülüşün  mütevazilikten  olduğunu  sanarak  kendisi  de güldü. 

Sirvvan,  şkefte  girdiğinde  terden  ıslanmış  perçemleri¬ nin  altından  gülen  gözlerle  içeridekileri  süzdü.  Elindeki beyazlı,  pembeli  badem  çiçeklerinden  çiğ  damlaları dökülüyordu.  Şöyle  bir  onları  salladıktan  sonra  iki  dalı Bahadır'a  uzattı.  Yarı  şaşkın,  yarı  anlamsız  bakışlarla Bahadır  bu  teklifi  red  etti,  içi  burkulan  Sirvvan,  renk  vermek  istemiyormuşçasına  elindekilerin  hepsini  Ahmet'in baş  ucuna  bıraktı.  Başını  sallayarak  teşekkür  eden Ahmet'e,  hüzünlü  bir  bakış  fırlattı.  Askerin  yaklaşımına oldukça  içerlemişti.  Neden  hala  Bahadır'ın  böyle  yaklaştığını  anlayamıyordu.Tüm  çiçekleri  Ahmet’e  vermiş  olması da  yanlış  yorumlanacaktı.  Aceleyle  mutfak  kısmına  yönel¬ di.  Ahmet  bu  telaşlı  arkadaşının  sıkıntılarını  biliyordu  ama bu  ortamda  onun  için  yapacağı  birşey  yoktu.  Zin  bu  havayı  dağıtmak  için  radyoda  çalan  müziğin  sesini  yükseltti. 
Sirvvan’a: 


Devam  edecek... 


Ne  Kadar  Örgütlülük 
O  Kadar  Özgürlük 

“Geçmiş  yıllara  oranla  kendi  cinsini  sevme  ve  anlama,  kadınla  birlikte  hareket  etme,  kadın  komitelerinin  oluşmasıyla  birlikte  daha  da güçlendi  diyebiliriz.” 


Kürtlerin  hemen  hemen  yoğunluk  kazandığı  her  yerde bir  örgütlülükleri  var.  Kürt kadınları  da  ayrıca  örgütlenerek  sesini  duyurmaya  ve hayata  daha  güçlü  sarılabilmek  için  örgütlenerek  güçlenmeye  çalışıyor.  Basel’de  ki  Kürt  kadınları  da  komisyonlar biçiminde  örgütlenerek  sorunlarına  çözüm  arıyorlar. 

Kürt  olmanın  bedeli  ne  yazık  ki  her zaman  ağır  oluyor.  Hacer  Taşarsu’da  bu bedeli  ödeyenlerden.  Uzun  yıllar  Türkiye’de  siyasal  nedenlerden  dolayı  cezaevinde  yatan  Hacer  Taşarsu,  dışarı  çıktıktan  sonra  rahat  nefes  alabilecek  bir ortam,  yaşam  bulamayınca  ülkesini  terk etmek  zorunda  kalmış.  İki  yıldır  İsviçre’de  iltica  statüsünde  yaşayan  Taşarsu hem  Basel  Halk  Meclisi  Eşbaşkanlığını yürütüyor  hem  de  Basel  Kadın  Komitesinde  yer  alıyor.  Nevvaya  Jin  gazetesi olarak  sayın  Hacer  Taşarsu’yla  Basel’de ki  kadınların  sorunlarını  ve  örgütlülük düzeyini  konuştuk. 

Basel’de  ki  kadınların  örgütlülük  düzeyi  nasıl?  Geçmişten  günümüze  ele  aldığımızda  kadınların  gelişim  seyrini  nasıl  değerlendiriyorsunuz? 


Basel’de  güçlü  bir  kadın  potansiyeli var.  Kadınlar  kendilerini  örgütlemede  ve güce  dönüştürmede  daha  çok  komiteleşme  çalışmalarına  ağırlık  vermektedirler.  Basel  merkezde  7  kişilik  bir  kadın komitemiz  var.  Yine  Basel’e  bağlı  diğer iki  ayrı  alanımızda  da  komisyonlarımız mevcut.  Geçmişten  günümüze  ele  aldığımızda  kadın  bilinci  ve  gücünü  açığa  çıkarmada  bir  iradeleşme  söz  konusu  diyebiliriz.  Sadece  kadın  komitelerinde değil,  diğer  komitelerde  yer  alan  kadınlarda  da  bunu  görmek  mümkün.  Geçmiş  yıllara  oranla  kendi  cinsini  sevme  ve anlama,  kadınla  birlikte  hareket  etme, kadın  komitelerinin  oluşmasıyla  birlikte daha  da  güçlendi  diyebiliriz. 

Kadın  çalışmalarında  karşınıza  ne tür  sorunlar  çıkıyor,  bu  sorunlara  yaklaşımınız  nedir?  Yani  bu  sorunlara  güç  getirebiliyor  musunuz? 

Karşımıza  en  bariz  çıkan  sorun  neden  ayrı  örgütlendiğimiz.  “Buna  gerek var  mı?  Özgün  kadın  çalışmalarını  abartıyor  sunuz?”  Tarzında  sorunlar  olarak 


somutlaştırabiliriz.  Tabi  bu  sorular  bizim  çok  yabancı  olduğumuz  sorunlar  değil.  Avrupa’nın  yaratmış  olduğu  ekonomik  bağımsızlığın,  hem  kadınlarda  hem de  erkeklerde  ortaya  çıkartığı  çarpık özgürlük  algısıyla  bağlantılı  ele  alıyoruz. 
Bu  bir  zihniyet  sorunu  aynı  zamanda. 
Yine  özgürlüğü  bazı  kalıplara  sıkıştırma¬ 


nın  yanı  sıra  özgürlük  tutkusuyla  alakalı  tabi.  Eğitim  ve  bilinçlendirme  çalışmaları,  birebir  sohbet  ve  tartışmalarla  da bu  yanılgılı  yaklaşımları  irdelemeye  ve aşmaya  çalışıyoruz.  Kadın  Özgürlük  Mücadelesi  uzun  soluklu  bir  çalışma.  Esasta  tarih  içerisinde  kadınla  birlikte insanlıkta  kaybetmiştir.  İşte  insanlığın kaybettiği  nokta  ancak  kadının  yaşamın her  alanına  katılmasıyla  aşılır.  Biz  çalışmalarımıza  bu  eksenli  yaklaşıyoruz.  Kadın  Özgürlük  Mücadelesi,  günümüzde uçurum  haline  gelen  cinsler  arasında varolan  dengesizliği  ortadan  kaldırmayı amaçlıyor.  Bu  da  sorunlar  karşısında  kısa  vadeli  değil  de  daha  uzun  ve  kalıcı  sonuçlar  elde  etmekle  olur. 

Öncelikle  kadının  kendi  özgürlük mücadelesinde  nerede  yer  aldığını,  kendinde  neyi  yaratmak  istediğini  vb.  konular  da  düşünmeye  yöneltiyoruz.  Dönem dönem  sadece  kadınların  cins  bilincini geliştirmeye  yönelik  seminerler  yapıyoruz.  Yine  bir  kaç  yerde  erkeklerin  de dahil  olduğunu  cinsler  arası  eşitsizlik üzerine  seminerler  yaptık.  Amaç  özgürlük  sorununun  sadece  kadının  değil  aynı  zamanda  erkeğin  de  sorun  olduğunu, 


erkeğin  de  en  az  kadın  kadar  özgürlük sorunu  yaşadığını  ve  bununla  mücadele etmesi  gerektiği  bilincini  yaratmak.  Asıl sorun  kadın  sorunu  değil,  erkeğin  özgürleşme  sorunudur  diye  düşünüyorum.  Tabi  bunu  erkeklere  söylediğimizde  önce şaşırıyorlar.  Daha  sonra  uzunca  tartıştığımızda,  hepsi  olmasa  da  bunu  anlamaya  çalışan  erkekleri  de  görmek  mümkün. 

Sorunlara  kısmen  çözümler  getiriyoruz.  Ancak  ne  kadar  örgütlülük,  o  kadar özgürlük  espirisiyle  hareket  etmek  gerektiğini  düşünüyorum.  Örgütlendikçe güçleniyorsun  ve  sorunlar  karşısında  daha  insiyatifli  oluyorsun.  Biz  kadınlar  kendi  içimizde  birlik  olduğumuzda  hem  dikkate  alınıyoruz  hem  de  kendimize  olan güvenimiz  artıyor. 

Son  yıllarda  Avrupa’nın  diğer  ülkelerine  göçmenlerin  gelişlerinde  bir  düşüş yaşanıyor  ama  İsviçre’de  ise  durum  tam tersi.  Buna  dönük  neler  söyleyebilirsiniz?  Özellikle  buraya  gelen  Kürt  kadınları  ne  gibi  zorluklarla  karşı  karşıya  kalıyor? 

Evet.  Son  yıllarda  özellikle  Türki  - ye’den  çok  ciddi  bir  göç  söz  konusu. 
Bunun  sadece  İsviçre  ile  alakalı  bir  politika  olduğunu  düşünmüyorum.  Bu  bir Avrupa  politikası  bence.  Özellikle  Basel’de  çok  yoğun  Kürt  göçmen  nüfusu söz  konusu.  Buralarda  üçüncü  kuşak yetişti.  Göçmenlik  başlı  başına  bir  sorun.  Kendi  topraklarınızdan  yaşadığınız alıştığınız  her  şeyden  bir  kopuşu  yaşıyorsunuz.  Yeni  doğmuş  bir  çocuk  gibisiniz,  dil  bilmiyorsunuz  ve  en  temel  ihtiyaçlarınızı  karşılamak  için  bile  birilerine ihtiyaç  duyuyorsunuz.  Tabi  bu  ağır  bir travma  yaşamanıza  neden  oluyor.  Kamp larda  kalmak  zorundasınız  ve  bu  sürecin ne  kadar  süreceği  ise  tamamen  belirsiz. 
Özellikle  kamp  koşulları  kadınlar  ve  çocuklar  için  hayli  ağır  oluyor.  Burada  ulaşabildiğimiz  göçmen  kadınlara  hafta sonları  kalabilecekleri  aileler  ayarlama¬ ya  çalışıyoruz.  Yine  en  azından  alışma sürecini  daha  az  sorunla  geçirme  yönünde  manevi  destek  olmaya  çalışıyoruz. 

Avrupa’nın  bir  çok  yerinde  Kürt  kadınları  kendi  meclislerini  oluşturuyorlar. 
Sizin  buna  dönük  çalışmalarınız  var  mı? 

Aslında  kadın  örgütlülüğünün  olduğu  her  yerde  meclisler  önemli.  Fakat bizim  kısa  vade  de  kadın  meclisleşmesi- ne  dönük  bir  çalışmamız  yok.  Başta  da söylediğim  gibi  burada  güçlü  bir  kadın potansiyeli  var.  Bu  potansiyeli  açığa çıkarmaya  yönelik  yoğun  bir  çabamız var.  Tabi  bunun  yanında  oturmuş  bir kadın  bilinci  ve  iradesi  oluştuktan  sonra bunu  meclisleşmeye  dönüştürmenin daha  kalıcı  olacağını  düşünüyoruz. 
Meclis  çalışmalarından  önce  meclis nedir?  Neden  kadınlar  meclis  çatısı altında  örgütlenmeli  soruları  üzerinde bir  yoğunlaşma  ve  tartışmamız  söz konusu.  Hem  kadın  komitelerimizde hem  de  kadın  kitlemizde  buna  yönelik bir  ortaklaşma  düzeyini  yakaladıktan sonra  böylesi  bir  çalışmanın  daha  sağlıklı  olacağını  ve  daha  kalıcı  olabileceğini  düşünüyorum. 
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Lady  Mary  Wortley  Montagu 

Bazı  görüşlerinden  dolayı  feminizmin  ilk  savunucularından  biri  olarak  kabul  edilmektedir.  Kadınların  eğitim hakkının  savunuculuğunu  yapmıştır.  CTna  göre,  "Evlilik  bir  kafese  benzer;  içindekiler  çıkmak  için,  dışındakiler  girmek  için  uğraşırlar." 


Lady  Mary  VVortley  Montagu,  26  Mayıs  16- 
89 'da  soylu  bir  ailenin 
en  büyük  kızı  olarak 
Londra'da  doğdu.  Evlenmeden  önceki  adı,  Mary  Pierrepoint'dı.  Çocukluğundan  beri  dikkat  çekici  zekası  ile  babasının  en sevdiği  ve  gurur  duyduğu  kızıydı. 
Çocukluk  yıllarında  şiir  yazmaya başladı.  Eğitimini  geliştirmek  için dersler  aldığına  dair  hiçbir  kayıt yok.  Bildiği  Latince'yi  muhtemelen kendi  çabalarıyla  öğrenmişti.  Daha genç  bir  kızken  Epictetus'tan  yaptığı  bir  çeviri  Grekçe  bildiğine  kanıt sayılsa  da  aslında  Latince'den  çevrildiği  ve  Grekçe  her  hangi  bir  eğitim  almadığı  düşünülmektedir. 

1694 'de  eşini  kaybeden  babası,  yeniden  evlenmedi  ve  kızını  neredeyse  daha  çocuk  yaştan  itibaren  toplumdaki  soylu  statüsünün sürdürücüsü  olarak  toplum  içine çıkarmaya  başladı.  Mary  kendisinden  11  yaş  büyük  ve  babası  gibi  bir soylu  olan  politikacı  Edward  VVortley  Montagu  'ya  aşık  oldu.  Ağustos 
1712  tarihinde,  babasının  onayı  olmadan  onunla  evlendi.  Evlenmeden  önce  eşine  yazdığı  mektuplar diğer  mektuplarıyla  birlikte  daha sonraları  torunu  tarafından  kitap olarak  basıldığında  görüldü  ki  daha  o  zamanlar  yaşının  üzerinde  bir değerlendirme  gücüne  sahipti.  Yazılarının  hem  stil  ve  hem  de  düşünce  olarak  keskinliği  daha  o  zamanlardan  uç  vermeye  başlamıştı. 

Edward  VVortley  Montagu,  parlamentodaki  VVhig  grubu  üyesiydi. 
Londra'da  yaşadığı  yıllarda  Lady Montagu  zekası  ve  güzelliğiyle  hızla  şöhret  kazandı.  Eşinin  ilişkileri dolayısıyla  o  da  dönemin  tanınmış şahsiyetlerinin  yer  aldığı  edebiyat çevreleri  ile  ilişkideydi. 

Ağustos  1716'da  eşi  İngiltere'nin  Osmanlı  elçisi  olarak  atandı.  Lady  Montagu  da  eşi  ve  oğlu  ile birlikte  İstanbul'a  geldi.  Osmanlı İmparatorluğu 'nun  en  şaşaalı  dönemini  içeren  Lale  Devri 'nin  başlangıcına  rast  gelen  bu  dönemden Ekim  1718 'e  kadar  ki  iki  yılını  İs¬ 


tanbul'da  geçirdi.  Anavatanından uzakta  geçen  bu  iki  yılda  Lady Montagu  kız  kardeşine  ve  kadın  ya da  erkek  bazı  dostlarına  daha  sonraki  esas  ününü  getirecek  mektuplar  yazdı.  Edebi  ününü  borçlu  olduğu,  İstanbul  ve  başka  Osmanlı  şehirlerinden  gönderilmiş  bu  mektuplarda  Lady  Montagu  Osmanlı saray  yaşamını,  kadının  İslam'daki yerini,  şeriat  düzenini,  OsmanlI'nın  diğer  halklarla  ilişkilerini  vb. 
tasvir  ediyordu.  Alabildiğine  objektif,  canlı  ve  çarpıcı  bir  dille  Doğu- 
'nun  yaşam  tasviri  vardı  bu  mektuplarda.  Günlüğüne  dayanarak  kaleme  aldığı  bu  mektuplar  daha  sonraları  kitap  olarak  basıldığında  büyük  dikkat  çekmiş;  OsmanlI’yı  ve Türkleri  anlamada  ve  tanımada  ö  - nemli  başvuru  kaynaklarından  biri olarak  değerlendirilmiştir. 

Lady  Montagu,  çiçek  hastalığı geçirmiş  ve  yüzünde  bu  hastalığın izleri  kalmıştı.  İstanbul'a  gittiğinde çiçek  aşısı  ile  tanıştı  ve  bu  hastalığın  aşı  ile  nasıl  önlendiğini  gördü. 
Hemen  iki  çocuğunu  aşılattı.  İstanbul  'dan  yazdığı  mektuplarla  ve Londra'ya  döndükten  sonra  bizzat çiçek  aşısını  İngilizlere  tanıttı. 
İngiltere'de  yayınlanan  "Transaction"  adli  derginin  1721  yılı  yaz  sayısında  "Türkler  Çiçek  Hastalığını Nasıl  Alırlar"  başlığıyla  bir  yazısı  yayınlandı.  O  dönemde,  Türkler  çi  - çek  hastalığından  ölen  kişilerden aldıkları  dokuları  sağlam  kişilere aktararak  onları  hastalıktan  koruyorlardı. 

Türkiye’de  Doğu  Mektupları  olarak  Şubat  1996’da  basılan  kitap  16 
Ocak  1717  ile  31  Ekim  1718  tarihleri  arasında  İstanbul’a  yaptığı  ziyaret  esnasında  sevdiklerine  yazdıkları  mektuplardan  oluşuyor.  OsmanlI’nın  olumsuz  yanları  kadar  olumlu yanlarını  da  anlatan  mektuplarında dini  kısaylamalar  yer  alıyor. 

Lady  Montagu,  Rahip  Conti'ye 
Edirne  1  Nisan  1717  tarihli  mektubunda  "Köyler  öylesine  yoksul  ki, yalnızca  kuvvet  zoruyla  gerekli  olan şey  zorla  alınabilmekte.  Yeniçerilerin  onların  yoksulluklarına  karşı  acı¬ 


ma  duymadıkları  doğrudur;  kime ait  olduğunu  sormadan,  ellerine  geçirdikleri  tüm  kümes  hayvanlarıyla koyunları  öldürüyorlardı.  Zavallı hayvan  sahipleri  dövülmek  korkusuyla  haklarının  geri  verilmesini  istemeye  cesaret  edememektedirler. 
Yeni  doğmuş  kuzular,  yumurtlayan hindilerle  kazlar,  hepsi  ayrım  gözetmeksizin  öldürülüyordu.  Sürüsünden  umudu  kesildiğinde,  çoban  Me libee'nin  yakınışlarını  duyduğumu sanıyordum.  Paşaların  yolculukları sırasında  işler  daha  da  kötüleşiyordu;  zorbalar  köylülere  ait  olan  şeylerin  içinde  iyi  olan  şeyleri  yemekle yetinmiyorlar,  kendileriyle  kalabalık maiyetleri  tıkabasa  karınlarını  doyurduktan  sonra,  köylülere  etlerini yemek  onurunu  vermek  suretiyle, dişlerini  kullanmak  ve  eskitmek  karşılığı  bir  ödenti  olan  "diş  parası"  adı nı  verdikleri  bir  şeyi  isteme  utan¬ 


mazlığını  gösteriyorlardı.  Bu  tamıtamına  ve  görüldüğü  kadar  saçma ve  çok  bilinen  gerçek  bir  olay.  Böylesine  bir  barbarlığa  bizim  dinimiz kadar,  onların  dini  de  izin  vermezken,  askeri  bir  hükümetin  doğal  kokuşmuşluğu  bu  işte."Sy:  34 

Rahip  Conti'ye  Edirne  17  Mayıs 
1717  "  Zengin  tüccarların  çoğunun 
yahudi  oluşu  dikkatimi  çekti.  Bu ulusun,  bu  ülkede  inanılmaz  bir  gücü  var.  Doğuştan  Türk  olanlar  üzerinde  bile  sayısız  ayrıcalıkları  var  ve burada,  kendi  yasalarıyla  yönetilen çok  önemli  bir  toplum  oluşturmuşlar.  İmparatorluğun  tüm  ticareti, kısmen  onları  biraraya  getiren  sıkı bir  dayanışma  ve  kısmen  de  isteksiz  ve  hünerli  olmayan  Türkler'e  üstün  gelmeleri  nedeniyle,  onların elinde  bulunmaktadır.  Her  paşanın işlerini  yürüten  bir  Yahudisi  bulunmaktadır.  Bu  adam  paşanın  tüm 


sırlarını  bilmekte,  tüm  işleriyle  uğ  - raşmaktadır.  Onların  elinden  geçmeyen  pazarlık,  rüşvet  ve  ticaret yoktur.  Önemli  kişilerin  hekimi, kahyası,  çevirmenidirler.  Her  zaman  herşeyden  yararlanmasını bilen  bir  halkın  bunlardan  ne  çıkarlar  sağlayabileceğini  düşünebilirsiniz.  Yahudilerin  dalaverelerini  bilen İngiliz,  Fransız  ve  İtalyan  tüccarlar bile  onların  aracılığından  geçmek 
zorundadır."  Sy:  77 

Anne  Thislethwayte'ye  İstanbul 
Beyoğlu  4  Ocak  1718  "  Bu  ülkede çocuksuz  evli  olmak,  bizdeki  evlenmeden  çocuğu  olmaktan  daha  aşağılanacak  bir  şey  değildir."  Sy:96 Lady  Montagu 'nun  mektupları ölümünden  bir  yıl  sonra  1763 'ten itibaren  bölüm  bölüm  yayınlanmaya  başladı.  Değişik  yayıncılar  tarafından  değişik  basımları  yapıldı. 
Mektuplarının  ve  diğer  çalışmaları¬ nın  tam  bir  külliyati  1836  ve 
1837 'de  bir  torunu  tarafından  yayınlandı.  Halen  bu  mektuplar  "Turkish  Embassy  Letters"  (Türk  Konsolosluğu 'ndan  Mektuplar)  adı  altında  yayınlanmaya  devam  ediyor. 

1718  yılında  eşiyle  birlikte  takrar  Londra'ya  dönen  Mary  Mon  - tagu  sosyetenin  aranan  bir  üyesi oldu.  Hikayeler  ve  çeşitli  konularda makaleler  yazıyor,  diğer  soylularla çeşitli  konularda  topluma  açık  tartışmalara  giriyordu.  Bazı  görüşlerinden  dolayı  feminizmin  ilk  savunucularından  biri  olarak  kabul  edilmektedir.  Kadınların  eğitim  hakkının  savunuculuğunu  yapmıştır.  O'  - na  göre,  "Evlilik  bir  kafese  benzer; içindekiler  çıkmak  için,  dışındakiler  girmek  için  uğraşırlar."  1738  yı  - lında  Venedikli  Kont  Francesco  Al  - garotti'ye  aşık  oldu;  eşi  ve  çocuklarını  terkederek  İtalya'ya  gitti. 
Daha  sonra  Kont 'dan  da  ayrılmasına  rağmen  1761  yılına  dek  İtal  - ya 'da  yaşamaya  devam  etti.  İngiltere'ye  döndükten  bir  kaç  ay  sonra,  21  Ağustos  1762 'de  göğüs  kanserinden  yaşamını  yitirdi. 


Fidan  Yıldırım 


Tarihte  Bu  Ay 


ABONE  FORMU 


12  AYLIK* 

24  AYLIK* 

□  20  EURO 

□  40  EURO 

İsim:  .. 
Adres: 


NEWAYA  JIN 

De  La  Reyweg  110  2571  GE S’GRAVENHAGE 
Nederland 


.  Tel:  0031  707071035 

Tel  no:  .  Fax:  0031  703881500 

Banka  adı:  .  Konto Sahibi: Stg Onderzoeks Centrumv. 

Hesap  No:  .  Almanya  İçi  Banka  İsmi:  Commerzbank  Bonn 

g|2>  Konto  No:  110571700  Biz:  38040007 

Hollanda  İçi  Banka  İsmi:  ING Hollanda  İçi  Konto  No:  9522686 


‘Ağustos  1907:  Sosyalist  kadınların  ilk  uluslararası  toplantısına  14  ülke  de  56  delegenin  katılımıyla  gerçekleştirirler.  Bu  kadınlar  Clara  Zetkin'i  uluslararası  sekreterliğe  seçer  ve  Eşitlik  dergisini  uluslararası  yayın  organı  olarak  belirlerler. 

‘Ağustos  1910:  İkinci  uluslararası  kadınlar  konferansında  katılımcı  kadınlar  her  yıl  uluslararası  bir  kadınlar  günü  kutlanmasını kararlaştırır. 

*1919:  Kathe  Kollvvitz,  Prusya  Sanat  Akademisine  seçilen  ilk kadın  üye  oldu. 

*1975:  Uganda’da  Bernadette  Olovva  ilk  kadın  büyükelçi  olarak 
900  yıllık  geleneği  bozdu. 

*1985:  Wilma  Mankiller,  Amerikan  yerlilerinden  Cherokee kabilesinin  ilk  kadın  şefi  seçildi. 

*1989:  Kadın  aşçılara,  Fransa’nın  en  iyi  restoranlarında  çalışma  ruhsatı  verildi. 


TARİH: 

YAPAN: 


İMZA: 

ABONE: 

Hollanda  Dışı  Konto  No: 
IBAN:  NL50  PSTB0009522686  BIC:  PSTBNL21 

I 

I 

1 

1 

*  Yukarıda  işaretlediğim  sürenin  bitiminden  önce  iptal  etmediğim  takdirde abone  süresinin  normal  tarife  üzerineden  uzatılmasını ve  ücretini  ödemeyi  kabul  ediyorum. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Gazetemizde  yayınlanmasını  istediğiniz  reklam  ve  ilanlarınız 
için  telefon  numaramız:  0031 70  70  71 035 


